anımı ere reeeeeeeeeeeieeree ere ral e Rİ m EŞ, e a 27 ed NND 1.41888108881880108808UEEEEEREESAEAERERENENEEEEr KE 2 A MY gg şe tr © sşNNNDMİRİİNİNDDİ 


Meeteetettreeee erer eee eee eee NA damın Mansensssussssesasusssrsssssssseosssesoce: .  GÜÜRÜNEEENNNM MEME MEM... 


© Sahibi ve Başyazan: Kadir Mısıroğlu O 15 EKİM 1979 giri © Siyâsi, Edebi, Tarihi, llmi, Haftalık Gazete gg (23 Zilkalde 1399 GE 


& Ankara Cd. Vilayet Han Kat: 1 No: 101-102 Cağaloğlu/İST: GE 


SAYI: 196 -197 /ON LIRA/ 


ODOĞOOĞUN 
LT ela yata ”e"a*u"atu"a*s'u*a*0'0t0"0”u'0?0"a"ata'u"a'a”e'a"0"e'a'00'0010:0101018) 


Sayı çoğunluğu 


birdavayı 


..... 


hak kilsaydı, 


Dutperestliklerden| 


biri olan Budizm 


hak din olurdu 


Müslüman'ın ölüsü; | 


KALABALIKTAN | 
| YANA DEĞİL ' 
| HAKLIDAN YANMA OLMAKTI IR | 


Senamennasamsesess sss YEYEPPEPEPPEPEYETETETETEETEPETEETELETECEECELEEEEEELEYYI IR... ..... es. seerrerreri rez EEE e erezerrreeeresesasenaseznız a eee a else evora hezssememaean ze meseeesennesuuueenusesesesesemsesesssseesseesassesesesuassnssssesesssesssesesesnsesssesessasasssussnesussesesesrsssssssesesaşonesesass saire e ee eesesssressssassasesesesssekesemese ee eeeeesessssssss0nsn0a, sşesessuseeuueaesesusssussssesuusessnuesssererssesssesasersssessssse Berre eserse Erer Er EEE ERE ERA EEE EEE lele eeesersssesasesenassenanssneleeseneşe e ezezsasesesssssesesssesessesesesueseneses sena zeeesss Sasenssusssesssisssssss Benan REEEEREEEEEEEE EEE e eereeeeererreeeeeeeei 


demeieeresririmerezirzırrrr izmmeızdılireez sene secaseesezüeme neee DE EEE EEE ERİL DED RAALA Da lll mere rrireeseesesesessezezenr eee rliriresezasuzensezrenssenasasessma 


OKUYUCULARIMIZLA 


HASBİHAL 


- Sevgili okuyuculanmız, 

Dört yıldan beri çeşitli sıkıntı ve imkânsızlıklara rağmen neşriyatını istikrarlı bir surette devam ettirerek “İslâmcı Gençlik” için tatil yapmaz bir mektep durumunda olan SEBİL'imiz ilk defa bu hafta huzurunuza gecikmiş olarak çıkmaktadır. Kâğıt piyasasındaki anormallik ve SEKA'dan alamadığımız istihkakımızın yerine ihtiyacımızı karşılayacak miktarın karaborsadan da temin edile- 


“ meyişine ilaveten başyazarımızın MSP İs- 


tanbul listesinden senatör namzedi bulunuşu 


ve bu sebeple gece gündüz toplantılara iştirak 


mecburiyetinde kalışı hiç de arzu edilmeyen bu aksamaya sebep olmuştur. Bu yüzden hepinizden samimiyetle özür diler, bu kabil aksaklıklara bir daha maruz kalmaksızın neşriyatını sürdürebilmesi için devam eden alâkalarınıza ilaveten dualarınızı da bekleriz. 


Gazete veya mecmua demek okuyucuyla belli periyodlar, yani zaman fasılaları içinde görüşmek demektir. Bu vasıf gazete ve dergiler için vazgeçilmezdir. Ancak, Türkiye'- mizin şartları o derece anormaldir ki, temâdi ve istikrarı sağlamak bazan cidden böylesine müşkül olmaktadır. Kolayca tahmin edeceğiniz üzere bugüne kadar böyle sayısız müşküllerin üstesinden gelmişizdir. Ancak, bu defa yüzde'yüz zamlı karaborsa fiyatına dahi kâğıt bulamamak gibi bir manii ancak dört-beş günlük bir tehirle aşarak karşınıza çıkabildik. Bu sebeple de, tarihimizi birkaç gün daha tehirli kullanarak ve sahifelerimizi yüzde elli arttırarak 196 ve 197'nci sayılammızı birleştirmiş bulunmaktayız. Bundan sonra 


inşaallah neşriyatımıza eskiden olduğu gibi . 


hiçbir aksaklığa meydan vermeden devam edeceğiz. 


Esasen Islâmcı Gençliğin en vakur ve istikrarlı neşir vasıtası olan SEBİL, bu cildi tamamlarken sizlerin huzuruna hem kadro ve hem de muhteva bakımından daha zengin bir şekilde çıkabilmenin hazırlıkları içindedir. Bu hazırlıkların neler olduğundan ilerideki bir hasbıhalimizde tafsilatıyla bahsedeceğiz. 


Dört yıldan beri ilk defa vaki olan böyle bir 


gecikmeden dolayı tekrar özür diler, sizleri Cenab-ı Hakk'ın “Settar” ism-i şerifine havale ederiz. Saygılanmızla. 

SEBİL 


Sebil 
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$İ UZD ARA LA 


* İlyas Aydın - SORGUN: Son gönderdiğiniz 
200 lira henüz elimize geçmedi. Elimize 
geçtiğini kabul edersek aboneniz 201. sayıda bitecek. Eksik sayılarınızı bildiriniz gönderelim. Selamlar. 


4 Mustafa Özkaya-ANKARA: Abone müdde- 


“ tiniz gönderdiğiniz m TL. ile 188. sayıda sona 


ermiştir. 


“£ Muammer Partak-sivas. Abone müddetiniz 
249. sayıda sona erecekter. Selamlar. 


* Niyazi Aslan-DADAY: Gazeteniz .devâmlı gönderiliyor. Postacınızrikaz ediniz. Selamlar. 


X Murat Top-KONYA: Abone müddetiniz 
207. sayıda sona erecektir. Selamlar. 


* Osman Tufanoğlu-RİZE: Abone müddetiniz son gönderdiğiniz 200 TL. dahil olmak üzere 
193. sayıda sona erecektir. Selamlar. 


'k Bekir Taşan - YENİDOĞAN: Abone müddetiniz 248. sayıda sona erecektir. Selamlar. 


k Murat Sancaklı-ELAZIĞ: Eksik sayılarınız 


- gönderildi. 189. sayıdan itibaren yeniden 


borçlanıyorsunuz. Selamlar. 


X Cemil Baykal - KUTAHYA: Bildirdiğiniz kardeşimiz abone kaydedildi ve 200: liralık posta çeki ile işlediğiniz 180; sayı adresinize gönderildi. Selamlar. 


ADINI AÇIKLANMASINI < İSTEMEYEN 
-BİR OKUYUCUMUZ: 

Hakkımızdaki samimi alaka ve teveccühlerinize teşekkürler ederiz. Derin duyuşlu: ve inzibatlı mektubunuz cevap pulunu da ihtiva eylediğine göre hususi surette cevaplandırıl mak gerekirdi. Lakin buna imkan bulamadığımız için müteessiriz. Meselenin izahı kısaca şudur: 

Dünyanın hiç bir yerinde mecud olmayan bir kıyafet kanunu vardır. Böyle meşhur olmakla beraber aslında bütün giyim şekillerine aid bir kanun değildir. Bunun resmi adı “Şabka iktisası” yani giyilmesi kanunudur. İsminden de anlaşılacağı üzere bu kanun sadece şapkanın giyilmesini emreder. Bunun dışında müdahaleler yani idari kararlarla veyahutta böyle bir karar dahi olmaksızın fiili olarak gerçekleştirilmiştir. 

Şapka Kanunu aslında Harf İnkılabı Kanunu | gibi müeyyidesizdi. Yani bunları ihlal edenlere ne ceza verileceği kanunda gösterilmişti. 


Bilahare TCK'nun 526. maddesi değiştirilerek 


bu iki kanuna atıfta bulunulmuş ve 30 liradan 
300 liraya kadar para cezasıyla 10 günden 3 aya 
kadar hapis cezası konulmuştur. Ancak şurası unutulmamalıdır ki, bu kanunun hiç bir cezai müeyyide ihtiva etmediği zamanlarda sırf şapka giymediği için asılan insanlar ve topa tutulan:şehirler bile olmuştur. Tabii *o zaman bu şapka giymemek keyfiyetini “isyan” şekline sokmuşlar ve başka maddelere istinaden 


“cezalandırılmışlardır. 


Geçen sene birkaç, CHP milletvekili bir kanun teklifi hazırlayarak valilerin selahiyetleri ne gören inzibati tedbirler hakkındaki bahsi geçen 526. maddeyi, tadil teşebbüsüne girişmiş lerdir. Ve bu maddede Şapka kanunu'ndan doğan cezaları bir yıla kadar hapis ile 10 bin liraya kadar para cezası şeklinde arttırılmasını istemişlerdi. Bu teklif MP milletvekillerinin 


canhıraş mukabeleleri ile kanunlaşmamıştır. 
Kadınlarımızın başlarını örtmeleri veya örtmemeleri, çarşaf giymeleri veya giymemeleri hususunda kanuni bir esas mevcud değildir. 
Bu da uzun yıllar ya idari emirlerle veyahutta tamamen keyfi bir tatbikat ile İslam örf ve adetleri aleyhine oldrak tatbik edilmiştir. 
Demokrasiye geçildikten sonra bu kabul keyfilikler itirazlarla karşılalınca zaman zaman bu hususta idari kararlar ve kanunsuz bir takım 


talimatnamelerle İslam dışı güçler durumu 


kurtarmaya ve zulümlerini kanunileştirmeye (meşrulaştırmaya değil) çalışmışlardır. Bunlardan en yeni bir örnek 23 Eylül 1978 tarih ve 16418 numaralı Resmi Gazetede yayınlanmıştır. 
Maarif Vekaleti tarafından hazırlanan bir yönetmelik (talimatname) de “Erkek öğretmenler sakal ve aşırı derecede uzun saç bırakamazlar. Öğretmenler okulda derste ve törenlerde başı açık bulunurlar.” hükmüne yer vermiştir. 
Aslında hiç bir kanuni mesnedi olmayan bu zulüm vasıtası talimatname tatbikatçının elin de müsbet veya menfi netice verebilir. Yani imanlı bir müdür tutup bunu çöpe atar. Hiç nazar itibara almaz. Kim ne diyecek? Böyle tatbik edilmeyen binlerce talimatname mevcut 


“ tur. Hatta birbirine uymayan talimatnameler 


de vardır. Ama imansız bir müdür bunu size karşı silah olarak kullanabilir. Allah yardımcı nız olsun. 

Tahimatnamelerin - ihlalinden dolayı bir kimseye ancak disiplin cezası verilebilir. Bunu da almıyanlar 24 saatlerini tevbe istiğfar ile geçirseler yeridir. 

Aziz kardeşimiz. 

Hakkında galebesi için çalışmak ve islami esasları muhafaza etmek uğrunda kainatın yüzü suyu hürmetine yaratıldığı Efendimiz bile: eziyet çekmekten muaf tutulmamıştır. Biz kim oluyoruz ki, Eza ve cefaya maruz kalmadan hakka hizmet edebilelim. Buvesile selamlar. 


Yönetmelikler 


Milli Eğitim Bakanlığından : 


Temel Eğitim Birinci Eademe (ilkokul) Yönetmeliği'nin 92. Raddesfhin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik 


Madde 1 — Temel Pğitim Birinci Kademe (fikokul) Yönetmeliğinin 92. maddesi * 


aşağıdaki! çekilde değiştirilmintir : 


?TADDE 23 — 5 yeni kei kuşamında sadeliğe önem'verir, çi davra- : 


Mrede 2 n — Bu ilm di yayımı anikinde” Yürürlüğe girer. 
?4n532 3 — Bu Yönetmeliği Milli Eğitim Bakanı yür tür, 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Türkiyemizdeki imanlı zümre birkaç sene evveline kadar ancak bir takım mahdud gayeli mahalli hizmetler peşinde koşuyordu. Üç-beş kişi bir araya gelerek, yıkılmaya yüz tutmuş bir ecdad yadigarı camii şerifi tamir, veyahutta muhitin ihtiyacına cevab verecek bir Kur'an Kursu veya İmam-Hatib mektebi tesisi için bir cemiyet teşkil ediyor ve bu gibi hizmetleri gerçekleştirmekten ötesini düşünemiyorlardı. 
Biraz daha ileriyi görebilenler ise, ehven-i şer saydıkları partilerde - velev en alt kademelerde de olsa - . 


* vazife alarak seçim zamanları o 


partinin listesine bir - ikitane daha imanlı veya “az şerir” insanın girmesini sağlamaya çalışıyorlardı. 


Zamanı için asla küçümsenemeyecek olan bu hizmet ve faaliyetlerin gitgide: teraküm edin çoğalan nisbi fakat müspet neticeleri, zamanla daha şümüllü talepleri mümkün kılmıştır. Tabiatiyle her fikrin nihai hedefi, devlete sahib ve hakim olarak amme kudretini kendi emrine sokmaktır. Mutlak fikir Türkiye'de ilk def'a Milli Nizam Partisi tecrübesiyle devlet burcuna tırmanmaya çalışmıştır. İman cephesindeki gelişmeyi farkedemiyen, veyahud da kabul etmek istemeyen şer kuvvetlerle bir takım muvazaacıların elele vererek Milli Nizam şahlanışını akim bırakmak üzere kanun yollarını cebir ve kuvvetin emrinde 


“kullandıkları malümdur. 


Ancak Mecelle'nin “Bir şey ziyk olduktan muttasr olur” yani tazyik edildikçe genişlemek meyli artar, kaidesi hükmünü icra ederek, Milli Nizam'a indirilen kanunileştirilmiş fakat amme vicdanlarında tasvip görmediği için meşrulaştırılmamış olan darbe, mutlak fikir mensuplarının daha şümullü ve heyecanlı bir şahlanışını davet etmiştir. Bu şahla nışın eseri olan MSP, 1973 seçimlerinde henüz dokuz - on aylık bir maziye sahipken, Türkiye'nin üçüncü büyük partisi durumuna yükselmişti. Zira bir takım sun'i sen-ben kavgalarının değil, temel milli icab ve ihtiyaçların mahsulü 


olarakvücud bulmuştu. Kendisine bu 


gayrı kabili izale tesir ve itibarı, son yanm asırlık ictimai buhranların amme vicdanında hasıl ettiği aksülamellere bihakkın tercüman olabilmesi sağlamıştı. 

İşte bu keyfiyet, Milli Selamet Partisi'ni, milletimizi onun tarihi şahsiyetine zıd bir istikamette sevk ve idare etmek isteyenler için boğucu bir kabus haline getirmiştir. 
Gerçekten MSP'nin mevcudiyetinde bir takım fiili ve kanuni sebeplerle tahammül mecburiyetinde kalanlar, onun iman adına kopardığı tavizler karşısında çılgına dönmüş, milletin dikkatinden saklanabilecek sinsi üsullerle bu tavizleri adeta meyvasız ağaçlar haline getirebil- 


MSP KABUSU 


mek için hudutsuz bir gayretle çalışmışlardır. Bunun en tipik misali “ahlak dersleri”dir. Muhtevası bir takım sapık felsefi fikirlerle doldurulmuş ahlak dersi kitapları ile matlub olan neticenin husulüne mani olmaya çalışmaktadırlar. 


Bundan yüz sene evvel (1876 yılında Türkiye'de ilk parlamento açılırken memleketin imanlı idarecileri, teb'amız olan gayrı müslimlerin de bu parlamentoda temsilcileri bulunacağını düşünerek, bunların kendi inançları istikametinde kanun 


. teklifleriyle ortaya çıkmalarından 


endişe duyuyorlardı. Bu durum, İslami esaslara dayanan Osmanlı Devleti'nin idarecileri için ciddi bir endişe kaynağı idi. Bugün aradan yüz yıl geçtikten sonra, bu keyfiyet tamamen tersine dönmüş bulunmaktadır. Mü'min ve muvahhid insanların, müessir bir kadro halinde Meclis'e girmeleri, programlarını tamamlamış bulunan garbçı ve materyalist zihniyetteki partilerin, İslam'a taviz verme mecburiyetini tevlid edeceğinden korkulmaktadır. 

Son birkaç yıldan beri gazeteleri dikkatle okuyanlar, bu korkunun materyalist Garb taraftarları için nasıl boğucu bir kabus haline geldiğini ibretle müşahede etmektedirler. Zira Bab-ı Ali'nin bütün 


kalemşörleridoğuşundan beri MSP'ye 


müthiş bir kin ve gayzla hücum etmektedirler. Sebep de mâlümdur. 
MSP batıcı ve lâik rejimin partileri arasına bir © korskedi” gibi girmiştir. “Islâm Dinarı” ve “İslâm Ortak Pazarı” gibi davaları ele alarak milli hududları çok aşan bir İslâmi uyanışa vesile olmaya çalışmaktadır. Bir de elli yıldır gerçekleştirilemeyen “Ağır Sunıyi” hamlesini başlatmıştır. İşte MSP'nin afvedilmeyen günahı (!...) bunlardır. 
CHP ve.hatta AP ile koalisyon kurmaya mütemayil gözükmemesi ve bu partilerin her ikisinide bir ve aynı sayması da caba... Bu durum karşısında her iki partiyi tutan kalemşörlerin iddia, isnad ve hatta 


iftiraları arasındaki benzerlik, bizim 


seçim meydanlarında pekçok tekrarladığımız ve fakat, her nedense, layıkı vechile takdir edilemeyen bu iki parti arasındaki ayniyet ve beraberliği - fiilen ispat eden vâkıalardan sadece biridir. 1977 seçimlerinden önce, MHP'nin kendisiyle koalisyon yapmaya kifayet edecek sayıda meb'us çıkarabileceği ümidi- ne kapılarak kendini MSP'den müstağni addeden ve bu yüzden “Reylerinizi MSP'ye vereceğinize CHP'ye verin!” diyen AP, derhal üslub değiştirerek utanmadan MSP . 
'nin de “milliyetçi” (!) olduğunu, binaenaleyh bir AP* MHP koalis- 


yonuliçinde bulunmasının tabii bulun 


duğu 'iddia ve ilan etmemişmiydi?! 
Milliyetçiliğini beynelmilelci siyo-. 
nistlerin tasdikine arzeden kimdi ki... Ustelik teklifinin kabulü istikametinde bir tehalük göremeyince de, emrindeki kalemşörlerin CHP kalemşörleriyle ağızbirliği etmiş olmasına ne demeli... 

O gün bu gündür MSP'ye karşı topyekün batıllarda devam eden bu ağız birliği, iç ve dış mataryalist 


“mihrakların bir kabus içinde bulun- 


duklarını göstermektedir. Bu kabusun sebebi, MSP gerçeğinin her gün' biraz daha zâhir hale gelmesidir. 
Yarım yüzyıldanberi tedhiş ve propogandanın boğucu sisine gömdükleri milletimizin her gün biraz daha uyanması ve kendilerine toptan hesap sormak üzere, MSP'de toplanmaya başlaması karşısındaki acziyetin verdiği sıkıntı, batılların 'şaşkınlık ve tecavüzlerini artırmıştır. 14 Ekim seçimlerinin yaklaşmasıyla daha da bariz hale gelen bu düşmanca tavır iyi anlaşılsa, MSP' 

yi hasımlarının ifadesiyle bile ter- 


sinden de olsa teshise kâfidir. 
Gerçekten MSP'ye sol cepheden 


tevcih edilen tenkid, tariz ve hatta hakaretlerle kendilerini ötedenberi, komünizme karşı oluşu değil de sırf cali görünüşü sebebiyle AP'yi desteklemeye mantıksızca memur ve mecbur hisseden şucu bucu gibi bir takım klik adlarıyla tanınan sözüm ona müslümanların MSP hakkında varid ve vaki olan beyanları arasindaki ayniyet, her iz'an sahibini ürpertiyle uyandıracak kadar bariz değil midir?!. Elverir ki, bunlar şöyle bir mukayeseedilebilsin!İslam davasının has müdafii olduğunu iddia eden bu grupların hiç şüphesiz çoğu, samimi olan taraftarları, 
MSP hakkında kendilerine şu seçim öncesi söylettirilen sözlerin, bir . 
Cüneyd Arcayürek veya Metin 
Toker ve Örsan Öymen gibilerin beyanlarıyla böylesine bir ayniyet taşıması karşısında hâlâ uyanmaya» cakve gerçeği görmeyecekler midir?! Hadi, beynelmilel siyonizmin uşakları MSP karşısında korkunç bir kabus görmüşcesine deh -şete kapılıyorlar, peki ama size ne oluyor, ey müslümanlığı kimseye bırakmıyan şucular, bucular?!.. Kafirleri bırakmış, müslümanlarla uğ- 


raşıyorsunuz!.... 
Evet MSP, iman davasının 


karşısındakiler için boğucu bir kabustur. Milletin dahil ve hariçdeki düşmanları tarfından savrulan salvolarla bu meydandadır. Fakat kendilerinin iman ve İslam adına ortaya çıkmış bir fedai bulunduğunu iddia ve ilan edenler, dehşetli bir Hsada kurban giderek bu kabusun hezeyanlarını iman ve İslam düşmanlarıyla paylaşmaya daha ne 


Türkiye'de meşrutiyeti kuran1293 
1877 Kanuni Esasi (Anayasa) ye göre 
“Milli . Meclis” padişah tarafından kayd-i hayat şartı ile tayin edilen bir Ayan Meclisi ile halk tarafından seçilen bir Mebusan Meclisinden kurulucaktı. 


Hükümet, imparâtorluk halkını 
temsil edecek mebusların sayısını 130 
kişiden az olmamak üzere tesbit etti. 
Mebusları vilayet meclisleri seçtiler. 
Seçimler sonunda İstanbul'a ancak 
117 mebus gelebildi. 


Ayan ve Mebusan meclislerinden teşekkül eden Milli Meclis 6 Mart 
1293 19 Mart 1877 Pazartesi günü 
Dolmabahçe Sarayında 2. Abdülha- 
,mid'in bir nutku ile açıldı. “İlk iOsmanlı Meclis-i Mebusanı ilk toplantısını: 20 Mart 1877 Salı günü yaptı. 
İstanbul mebuslarının yarısını gayri 
müslimler oluşturmuştu. 1293— 1877 
Osmanlı-Rus harbi başladı. Mec hapr gailesi içinde 56 defa planlan... 
28 Haziran 1877'de dağıldı. Aynı usul 
ile aynı yıl içinde ikinci seçim yapıldı. 
Seçim kanunu çıkarıldı. İkinci meçlisinde ömrü uzun olmadı. Rusların Ayastafonos (Yeşilköy) a kadar gelip dayanması üzerine meclis dağıldı. 
Abdülhamid Kanun-i Esasinin kendisine verdiği yetki ile meclisi dağıttı. 


1908 SEÇİMİ: 


Üçüncü Meclis-i Mebusanı oluşturan seçim İttihat ve Terakki inkılapçılarının isteği ile 1877 deki seçim kanununa göre 11 Kanunievvel 1908'- da yapıldı. Her 50.000 erkek nüfusa ber mebus seçildi. Bundan sonra seçilecek mebuslarda Türkçe okuma bilme şart aranacaktı. ayan azalarını ise kaydı hayat şartı ile padişah seçti. 
Yalnız seçmenler mebusları kendi vilayet halkından seçmeğe mucburidi. 18 yaşını dolduran Türk tabeali vatandaşlar iki dereceli bir oy kullanarak mebusları seçti. Mebus olmak için 25 yaşını doldurmuş olmak şarttı. 
Seçimlerden sonra yönetimi daha sıkı bir şekilde elde tutmak isteyen İttihat ve Terakki Cemiyeti bir keşme keşliğe sürüklenmişti. Cemiyetin karşısına “Ahrar” adıyla muhalif bir siyasi parti çıktı. şurasını belirtmek gerekir ki, ikinci seçimler askeri komutanların, İttihat ve Terakki Cemiyeti azalırının 
kontrölü altında yapılmıştı. 1908 
meclisin açılışında çalınan marşta bile bu özellik açıkça belli idi. Bir dörtlüğünü aldık. 


“Osmanlılar bugün oldu Muzaffer 
. Fethetti vatanı yeniden asker 

Açtı mebuslara yolu süngüler 

Yaşasun Niyazi, yaşasun Enver” 


1908 seçimi ' için İttihat ve 
Terakki cemiyetinin orduya dayanan silahlı baskısı altında yapıldığı bir tarih hakikatıdir. 


Meclis asiyişi kendi içinde bile 


sağlıyamadı. Muhalefetin ateşli kalemi Hasan Fehmi bey öldürüldü. 


// 


TARİHİMİZDE SEÇİM 


Cenaze merasimi sonradan 31 Mart vakası diye bilinen şekli aldı. Ve “Hareket Ordusu Musademe (çarpışma) lerle İstanbul'a girerek, iktidarı “İttihat ve Terakki”ye vermeğe muvaffak oldu. 


İttahat ve Terakki sarsılan mevki: ni yeni bir seçimle kuvvetlendirmek için 18 Kanunisani 1912 tarihinde “İrade-i seniyye” ile dağıttı. Karşısında “Hürriyet ve İhtilaf Fırkası vardı. 


amam 


1912 SEÇİMİ: 


Memleketin her tafında askeri ve mülki idare amirleri İttihat ve Terakkiye mebus idi. Seçim İttihat ve Terakkinin ağır baskısı altında yapıldı. 
Sandık başına giden vatandaşlar fiili tecavüzlere e uğradığından bu seçime “Sopalı seçim, dayaklı seçim” denildi. 
Seçimi her tarafta ittihat ve terakki kazandı. Yeni meclis de öasayişi sağlıyamamıştı. 23 Temmuz 132E8-1912 tarihinde “İrade-i seniyye” ile meclis-i mebusan feshedildi. Fakat Balkan Harbi o başlatılmıştı.. Seçim ancak 1914'te yapılabildi. 


1914 SEÇİMİ 


1912'deki sopalı seçim memleketi ikiye ayırmıştı. 1912 yeni seçim hazırlığı başlamıştı. ttihat ve Terakki iktidardan düşmüş yerine Hürriyet ve İhtilaf Fırkası Fahri Başkanı Kamil Paşa kabineyi kurmuştu. Harp bozgununu önleyip asayişi bunlarda sağlıyamadı. 


1913'te İttihat ve Terakkiciler ikinci baskını yaptılar. Kamil Paşa kabinesi düşürüldü. Bulgarlar geri püskürtüldü, Edirne geri alındı. Aslında bu iki siyasi partinin ihtirasları. 
milletin başına bir milli felaket getirmişti. 


1914'te yapılan yeni seçime İstanbul ve Edirneyi kurtarmış olan İttahat ve Terakki tek parti olarak girdi ve fırka için “Bulunmaz meclis”i kuruldu Osmanlı İmparatorluğu bu beşinci Mebusan : Meçlis'i zamanındadır ki, Birinci Cihan Harbi'ne girdi.... Ve bu meclis Vahdettin tarafından 1918'de feshedildi. 


(1877-1950) 


1919 SEÇİMİ: . 


RR RE MAMİ İn 


Hükümet memleket bir kımsı işgal altındadır. Seçim işlerinin kanun .dairesinde yapılması imkansızdır. Beyanının yayınladı. 1919'da yapılan seçime azınlıklardan yalnız Yahudiler 
katıldı. Meclis ilk toplantısını 12 
Kanunisani 1336-1920'de Fındıklıdaki binasında yaptı. İlk toplantıya ancak 
72 mebus gelmişti. Fakat son Osmanlı 
meclisi olacak olan bu meclisin ömrü kısa sürdü. 16 Mart 1920'de İstanbul işgal edildi. Ve meclis dağılarak feshedildi. ; 


-BİRİNCİ BÜYÜK MİLLET MECLİSİNİN 


KURULUSU: 


23 Nisan1920'de 89 meclisi mebusan üyesi Ankarada ki meclise katıldı. 
Yeni seçilenlerle birlikte 337 mebus toplandı. Kendi adına hükümet kuran meclisin başkanlığına M. Kemal Paşa seçildi. 


1923 SEÇİMİ: 


Büyük zafer ile Lozan sulhü arasında yapılmış ve ikinci B.M Meclisini kuran seçimdir. Padişahlığı, Hilafeti kaldırarak seçim kanununda değişiklik yaptı. 20.000 erkek nüfusa bir mebus çıkartılması ve 18 yaşını bitirmiş erkeklere oy kullanmasını kabul etti. İttihat ve Terakki Fırkası Halk Fırkasına dönüşerek 1923 Perşembe günü seçim yapılmıştı. İkinci B.M. Meclisi Türkiye Cumhuriyetini kurdu. Cumhur reisliğine Mustafa Kemal Paşa seçildi. 


1927 SEÇİMİ 


Mustafa Kemal'e yapılan İzmir suikastını takip eden nazik bir seçimdir. CHP'nin dahi reisi bulunan M. Kemal bu seçimde siyâsi otoritesini şahsen mutlak bir surette kullanmıştır. Seçim işlerini İstanbul'dan 


idare etmiştir. Her tarafta C.H. Partisinin adayları kazanmıştır. Seçim 2 
Eylül Cuma günü olmuştur. 


1931 SEÇİMİ: 


M. Kemalin emri ile kurulan 
Serbest Fırka (Parti)ya halkın beklenmedik ilgisi sonunda kapatılmasından - sonra yapılan seçimdir. Her tarafta yine C.H.Partisinin namzedleri kazandı. Bu seçimde işçi, çiftçi adaylara diğerlerinden daha fazla yer verildi. 


1935 SEÇİMİ: 


Bu seçimde kadınlara da oy kullanma hakkı verildi. Ve adaylar. 
arasına sanatkar esnafın seçtiği kişiler de girebildi. 16 vilayette birer mebusluğu parti listesinde müstakil adaylar için boş bıraktı. Ancak şurasını da 
kaydetmek gerekir ki, parti 16 
bağımsız mebus için adaylardan kimlerin seçileceğini deimâ etmiştir. 


1939 SEÇİMİ 


Bu seçimde de karşısında ikinci bir siyasi paği bulunmayan C.H.P. bir siyasi tolerans gösterdi. Mebus olmaya hak kazananların partiye kaydolabileceklerini bildirdi. 26 Mart 1939 
seçimi yapıldı. Ve C.H.P. her tarafta 


kazandı. 423 mebus arasında 4 
bağımsız çıkmıştı. 
1943 SEÇİMİ 


Bu seçim diğerlerinden farklı bir seçimde. Bu seçimden sonra bazı millet vekilleri siyasi kanaatlerini alışa gelmiş olan parti disiplinine tabi olmayarak beyana başladılar. Ancak, bu durum “Müfrit halkçılar”ca hoş karşılanmadı. Arazi kanunu müzakeresinde fırtına koptu. Bazı meşhur simalar C.H.P'den istifa etti. C.H.P'- den ve mebusluktan istifa eden Celal Bayar etrafında C.H.P istifa eden mebuslar toplandı. Ve D.P.yi kurdular. 
Kurucuların siyasi tecrübeleri mali ve iktisadi sahadaki nüfusları ve taraftarları sayesinde D.P, C.H.P "nin karşısında bir kuvvet oldu. Ve ilk defa seçimlere tek dereceli seçimle girildi. 


1946 SEÇİMİ: 


Seçime C.H.P'nin yanında Celal Bayarın başkanlıındaki ve memleketin her tarafında teşkilatını kurmuş olan -D.P de katıldı. Seçim hazırlığı Içok hareketli oldu. Memleketin her tarafında partililer arasında münakaşalar, döğüşler, silahlı vuruşmalar oldu. 
21 Temmuzda seçim yapıldı. 22 
Temmuz da İstanbul'dan adaylığını koyan Fevzi Çakmak, İstanbul valisi- ne müracaat ederek “Seçimin ismeti- ne dokunulmamasını bir vatandaş ve bir aday olarak istiyorum” dedi. 
Seçimi C.H.P kazanmıştı. Mecliste 
396 C.H.P., 62 mebusda D.P. bağımsızlar aldı. 

Seçimin umumi netecesi hakkındaDemokrat Parti tarafından seçimin her yerde tam dürüts olarak yapılmadığı ve idare amirleri tarafından halka baskı; yapıldığı hakkında iddialar oldu. V e vesikalar neşredildi. 
Mitingler yapıldı... Sekizinci B.M. 
Meclisi 16 Ağustos *1946'da açıldı. 
Cumhur Başkanlığı seçiminde ilk defa 
olarak iki aday katıldı. İsmet Paşa 388 
oy ve rakibi Meraşal Fevzi Çakmak 59 
oy aldı. Hiç şüphesiz. bu rekabet 


- 


İKİNCİ DEFA 


ALDANMAK MI? 


“Bir müslüman bir delikten iki defa ısırılmaz.” 


Hadis-i Şerif 


Müslüman kardeşlerim bu yazımda sizlerle bir hasbihal olalım. Allahın Resülünün beyanına, Peygamberimizin yukarıya aldığımız sözü- ne kulak verelim. 


Acasa Allahın Resülü, Peygamberimiz (s.a.v.) bu sözü bu mübarek kelâmı niçin söylemiş. Kendisine ümmet olan bizleri hangi tehlikeye karşı ikaz etmek istemiştir.2 bunları anlamaya çalışalım. Bunun için de bu sözün söylenmesine sebep teşkil eden şu tarihi hadiseyi birlikte gözden geçirelim. 


Bilindiği gibi, İslam tarihinde cihada izin verildikten sonra yapılan ilk ciddi savaş Bedir Harbidir. Bu muharebe Allahın yardımıyla müslümanların zaferi ile neticelenmiş, pek çok ganimetin yanında bir çok kafir de esir olarak yakalanmıştı. Esirlerden bir kısmı kurtuluş fidyesi ödeyerek, bir kısmı on müslüman çocuğuna okuma-yazma öğretme karşılğında serbest bırakılırken, bir kısmı da karşılıksız salıveriliyordu. İşte bu esirlerden biri de Amr b Abdullah el Cumehi adında meşhur bir Arab şairi idi. Bu şair Hz. Peygamberimizin huzuruna getirildi. Peygamberimize “ Çok fakir, çoluk çoğuğu fazla, ailesini geçindirecek başka bir yakını bulunmadığı'ndan bahsetti. 


Bunun üzerine Hz. Peygamberimizin kalbi merhametle burkulmuş, âlemlere rahmet olan efendimiz bu zata acımıştı. “Müşrikleri şiirleri ile müminler aleyhine--kışkırmayacağı ve peygamber başta olmak üzere müminleri hicvetmeyeceğine... söz vermesi halinde serbest bırıkılacağını kendisine bildirmişti. 


Bu kafir şair, Hz. Peygamberimize söz vermiş ve böylece kurtulmuştu. Fakat kavmine döner deönmez verdiği sözü unutmuş, tekrar Müslümanların peygamberlerinin ve İslam'ın aleyhinde hiciv yazmaya, kışkırtmalarda bulunmaya başlamış yani verdiği söze ihanet etmişti. 


Fakat aradan az bir zaman geçmişti kı Cenabı Hak adeta ihanetinin cezasını çektirmek üzere bir başka muharebe neticesinde aynı şahıs ikinci defa esir olarak Hz. 
Peygamberin huzuruna çıkartmıştı. 


Bu şair, bu defa yine eski marifetini kullanmak istemiş yine eski mezaretlerini sayıp dökmeye başlamış.. Yana yakıla halini arzederek Peygamberimizi kandırma yolunu tekrar seçmiş... Gene Hz. Peygamberin merhametinden istifade etmek istemiş. Daha açıkçası böyle bir hile ile Hz. Peygamberimizi tekrar aldatmak istemişti. İşte o zaman Hz. Peygamberin mübarek lisanında “Akıllı ve tedbirli bir mümin bir delikten iki defa sokulmaz, ısırılmaz”(yani mümin iki defa aldatılmaz mealindeki hadis-i şerifini buyurmuşlardı. Bu söz Buhari ve Müslim gibi meşhur hadis kitaplarında yer almıştır. 


Bu hadis-i Şerifte bizler için büyük bir ikaz ve irşad ayrıca iki yüzlü münafıklara karşı uyanık olmak ve aldanmak için büyük bir tenbih ve uyandırma vardır. 


Hz. Peygamber (s.a.v.) bu irşad veikazı ile gerçek dostlarımızı düşmanlarımızdan ayırarak 


dünya işlerimizi samiyetle yürütecek idarecileri. 


ve genç yavrularımızı teslim edeceğimiz çobanları emin ve ehil kişilerden seçmeye bizle ri davet ediyor. Karşımıza çıkan her türlü güler yüzlü ve tatlı sözlüye aldanmamaya çağırıyor. 
Zehrin bile altın kasede takdim edildiğini, hatırlarsak, bizi aldatmak istiyenlerin, çeşitli yaldızlı hileler kurcağını anlamâmız güç olmasa gerektir. ' 


Gerçi müminler iyi niyeti ile maruftur. Bu oakımdan bir defa aldanabilirse de ikinci defa aldanması onun basireti ile bağdaşmaz. 


Nitekim geçmiş asırların müslümanları buna . 


N 


çok dikkat etmişlerdi. Fakat zamanımızda bu hassasiyet hemen hemen tamamen kaybolmuştur. Evet müslüman kardeşlerim, bizler bu hassasiyetimizi çoktan kaybettik. Onun iiçin hep aldanıyoruz. Mesala, siyasi bir kişi tarafından aldatılıp yıllarca oyalandıktan sonra uyanır gibi olurken, bir başka kişi tarafından ikinci defa daha büyük ölçüde aldatılınca, lik aldatıcıyı arar hale geliyor ve o aldatmacaya rıza gösteriyoruz. Böylece dolandırıcılar arasında “Ehven-i Şer” düşüncesi ile daha az zararlı olanı bulmak için dolanıp duruyoruz. Sonradan da halimiz işte böyle perişan oluyor. 


Şerrin en kötüsündende ehveninden de hayır gelmiyeceğini niçin düşünmüyoruz? 
Niçin en hayırlısını aramıyoruz? Neden müslümanlar davamlı aldanıyor, oyuna geliyor.? Eğer azıcık düşünürsek aldanmamız oyuna gelmemiz, çotan bir defayı geçmiştir. 


Ama görünen odur ki, eski plakları dinleye meyi peygamber sesine hatta Kurana bile tercih ediyoruz. 

Ne acı değil mi? 

Bu, belki ağır bir itham zennedilir. Ve belki de birçoklarımız bunu kabul etmeye yanaşmaz. 
Ama gerçek ortada. Kur'an ve Sünnete rağmen yaptıklarımız gözümüzün önünde... 


Kur'an biz€; zi 

“Ey iman edenler, sizden olmayan (Kafir ve münafıklardan) sırdaşlık edinmeyin ki onlar size (daima) kötülük yapmak ve fesat çıkarmakda kusur etmezler. Ve sıkıntıya düşmenizi arzu ederler. Size olan kinleri ağızlarından fışkırmaktadır. Kalplerinde saklamakta oldulkarı ise çok kıyaktır... (Âli İmran: 
118) 


“Eğer müşrikler (münafık ve kafir olanlar) size galip gelirse. sizinhakkınızda ne yaptıkları yenimini ve nede verdikleri sözleri gözetirler. 


. Sizleri sözleri ile razı ederler, ama kalpleri 


bundan cayar ve döner. Onlar müminler 


“hakkında ne yeminlerine ve ne de ahidlerine 


sadık kalırlar. (sözlerinde durmazlar) (Tevbe: 8.10) buyurmaktadır. Ve böylece onların gerçek yüzlerini açığa vurduğu halde, biz hala münafıklardan ne diye sırdaş edinip duruyoruz. 
Maskeli kafirlerden ne bekliyoruz.? 


Bu gibi kimselere en mühim işlerimizi mesela devlet idaresini, hükümet etme emanetini veya çocuklarımızı terbiye etme okutma, vs yi veriyor, emaneti ehil olmayanlara veriyoruz. 
halbuki bunlar kendilerine verdiğimiz emaneti bizim inancımız aleyhinde kullanıyor, çocuklarımızın safiyetine ihanet ederek onları inançsız yetiştiriyorlar. Hayatamızı zindana çeviriyorlar. 
Allahın bolca nasip ettiği nimetleri kullanmasını bilemiyor. bizleri yokluklar, kuyruklar, pahalılıklar ve kanlı anarşi içinde kuşkulu yaşamaya mahküm ediyorlar. Evimizden .bile sokağa çıkmaya korkuyoruz, bir vilayetten diğerine seyahat etmeye nerde ise çekiniyoruz. 
buna rağmen hala onları samimi müminlere ve gerçekten bizden olanlara tercih etmekte devam ediyoruz... 


Daha da acısı onlar bizi sevmezken biz onları bizden olanlardan daha çok seviyor, müdafa bile ediyoruz, kurtuluşu onlarda gösteriyoruz. Halbuki “Kurtuluş Allahın nizamını yaşatmaktadır.” 


Şu tarife uyanların şerrinden kurtalmaya çalışalım 

Siz (müminler) kitabının (Kur'an'nın) bütününe inanirsınız. (Halbuki onlar kitaba inanmadıkları gibi) sadece sizinle karşılaştakları zaman inandık derler. Sizden ayrıldıkları zaman ise kinlerinden parmaklarını ısırırlar”. 


Şartlanmış insanlar.. 


Rejim ve sistemler hükümlerini icra ettikleri yerlerde kendi karekterlerine uygun insan tipi ortaya koyarlar. 

İnsan bünyesi su, hava ve toprak karşısında bir takım değişiklikler gösterir. Coğrafi bölgeler ayrı ayrı karakterler doğurur. ZA 

Bulunulan hayat şartları, geliştirilen bünye, gelişme istidadı gösterdiği yerin hususiyetlerini alır. 

Türkiye'de Cumhuriyet'ten itibaren yetiştirilen nesil bugün tam olarak devletçi ve laik sistem içinde kendini bulmuş, ne öncesini ve ne de geleceğini konulan şartlar dışında görüp mütalaa edebilmektedir. 

Hukuki sistem, ictimai yapı klasik metodlarla yürüyor. Kurulan nizamın iyi veya kötü olduğu bugün her zamandan çok tartışmaya mesnet olmaktadır. Rejimin ana unsurları ortaya koyduğu mahsülün açık ihaneti ile karşı karşıyadır. 

Kurulu sistemin kulları olmadığını iddia edenlerin bir çoğu ise ister-istemez! 
elli yılın dışına taşamadıkları için, bugünkü gidişe ters gelen veya ona açıkça cephe alan fikir ve aksıyanlara yabancı gözüyle bakmakta, hiç bir şeyin temelinden değiştirilemiyeceğine inanmaktadırlar. 

Muhafazakâr klâsik-bağlar kuranların bir banka veya bir eğitim kuruluşunun temelden yıkılıp, yerine, ictimai bünyeye uygun bir nizamın geleceğine ihtimal verememeleri, statik bir bünye içinde günlerini gün etme kapasitesinde olduklarını gösterir. Bu bakımdan bizim için dikkate alınması gereken de bu kafa- da gezip tozan insanlardır. 

Belirli bir hizip teşekkül ettirip bu rejim içinde hür olarak hayatı yaşayanlar, Türkiye'de inanç ve hamle yönünden degişmenin olamıyacağı görüş ve kafa yapısıiçinde bulunmaları tabiidir. 

Fakat şunu dikkatten uzak tutma- 


. mak gerekir ki, bu sistemin devamını is- 


teyenler, komünistleri yıkıcı ve parçalayıci gösterip, temelde inanç sahiblerinin kanı ve canı üstüne bina edilen batı kaynaklı onun ve kaideleri, koruma ve müdafaa etme durumuna getiriliyorlar. 

Bir kısım gâfil kimseler, sadece komüniszmi tehlike görüp, kapitalist menşeli sistemi gözden uzak tutmakta, birini şer diğerinin ehven-i şer olduğunu sanmaktadırlar. 

Halbuki İslam'a göre, Yüce Kitab'ın vaz ettiği hükümleri inkâr eden ve onlara karşı çıkanların hepsi bâtıldır. 

Elli yıl içinde saplandıkları batağın rehaveti içinde, yeniden gelip pislik çukurunun en dibine batıracak olanların korkusu içinde bulunduğu hale emniyetle bakanların feci akibeti hem rejiminin koruyculannı hem de komünistleri sevindirmektedir. 

Yüce Rabbimizin emrettiği ve Son Resulünün tatbikatını gösterdiği esaslar ışığında yaşama ve kavga vermesini bilmeyenler yerlerde süründükçe bizler acı ve elem dolu günleri sinemize çekmeden, yolumuza devam edecek, bir gün, elbet bir. 
gün hakkın insanlığa nür saçan güneşi- nin doğmasına intizar edeceğiz... 
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AVRUPA ' 
İSLAMI 
TANIMAZ 


Hac ve Hilâl 


Namık Kemal'in asırlara armağan ettiği vecize, “Avrupa Şark'ı tanımaz”, tashihe muhtaç. Avrupa, hiç değilse on dokuzuncu asır Avrupa'sı, 
Şark'ı pekâlâ tanır. Hind'i, Çin. 
'i, İran'ı mazisi ve hali ile gün ışığına çıkaran: Oryantalizmdir. Avrupa, İslâm dünyasını tanımaz. Tanınmaz, çünkü İslâm'ı tanımak kendi kendini 

inkardır. Keşişlerin afyonladığı insan sürüleri İslâm medeniyetini yok etmek için canlarını tehlikeye atarken, Avrupa'nın İslâmiyete anlayışlı davranması beklenebilir miydi? Haçlı seferlerini kışkırtanlar, önce İslâmiyeti karalamak istiyeceklerdi. Kaldı ki çputperest Avrupa, İslâmiyet kelimesini telaffuz etmekten büyük bir titizlikle kaçar. Avrupalı için, yakın zamanlara kadar, 
İslam yoktur Muhammedi vardır; Kur'an Allah'ın kelamı değil Muhammed'in eseridir. Bu inancın izlerine yakın zamanlara kadar rastlamak mümkün. 
Mesela Osmanlı Tarihini kendisinden öğrendiğimiz Hammer, “Muhammediler Kur'an' 
ın Kelâmullah olduğuna inanır- biz de aynı kesinlikle Muhammed'in kelamı olduğuna” der. 
Barthelemy Saint-Hilaire gibi bir allame aynı sakat hükmü, 
“İslam dininin en vakur, aynı zamanda en sahih abidesi olan 
Kur'an Muhammed'in şahsi eseri...” diye tekrarlıyacaktır. 
Sirk, Tevhid'i; müşahhas, mücerredi; husumet, ' muhabbeti anlayabilir mi? Yenilen haç'ın muzaffer Hillal karşısındaki hıncını, voltâire bile itiraf etmek zorunda kalır: “Kur'an da hiç bir zaman mevcud olmıyan abesleri Kur'an'a isnad etmişiz. Keşişlerimiz yeniçeriden daha kalabalık çok şükür.. 
Muhammed dinini kabul eden 
Türkler'e karşı kitap üstüne kitap döşenmişler. Ne yapsınlar? İstanbul'un fatihlerine başka türlü karşı koymak elierinden gelmemiş.” 


o Evet, hiristiyan dünyanın Islamiyete bakışı düşmanca ol- 


muştur hep. Avrupalının ilmi 


ve cihanşümul tecessüsü, İslamiyetin sınırlarında durur. 
Haçlılardan bu yana Avrupalının amacı, İslamiyeti tanımak değil İslamiyeti yıkmaktır. i 


Dinler ve kitleler 


On dokuzuncu asır, Avrupa'nın kendi kabuğundan çıktığı, insanlığı büyük bir aile olarak görmeğe başladığı bir uyanış çağı. Avrupa'nın, daha doğrusu üç beş Avrupalının. 
Edgar Guinet (1803-1875), dinleri aynı büyük kitabın zamanla açılan sayfaları diye vasıflandtırır ve bir nevi şecerelerini kaleme alır: Brahmanizm, Zerdüştlük, Konfüçyüs, Mısır, İsrail, Nasaralık.. 

Bu tarihçi filozof, geçen asrın en aydınlık kafalarından biri. Cihanı kucaklayan bir tecessüs, insanı insan yapan bütün değerlere sevgi. Irmaklar gibi coşkun bir üslub. Guinet” 
nin her kitabı güzel, her kitabı 


“ düşündürücü. Avrupa'yı ze- 


kanın vatanı yapan üç-beş ustadan biri, Ouinet. Her namuslu düşünce adamının dostu ve kılavuzu. Zirvelere yükselince, Avrupa ve Asya gibi coğrafi ve siyasi tefrikler sona erer. Guinet, insanlığın ruh macerasını zirvelerden seyreden büyük müşahid. Tek talihsizliği: İslam'ı layıkı ile tanımamak. Bununla beraber. Dinlerin Ruhu adlı eseri her insanın ruhunu kanatlandıracak büyük kitap. İlk bölüm: TA- 
BİAT YOLU İLE VAHİH, şöyle başlıyor... ik 
“İnsan tedirgin, tabiat mustakar. Mevsimler, günler, dalgalar, değişmez bir düzen içinde birbirini kovalıyor. Hayvanlar da, insanlar da, aynı kanuna tabi.. Senelerin birbirini takip etmesi, yerin de gök'ünde aynı ezeli iradeye baş 


eğdiğinin isbatı değil mi?” 
“Kainat mutlak bir teslimiyet içinde. Huzursuz olan, yalnız insan. Gece gündüz huzursuz. Siteler yükseltiyor, sistemler kuruyor. Sonra hepsini yerle bir edip aynı işe biraz daha uzaktan tekrar başlıyor. 
Dış dünyanın hareketsizliği çılgına döndürüyor insahı. Ne istiyor? Aradığı ne? bilmiyor ki. Yürüyor boyuna, çırpınıyor. 
Bir bir yıkıyor: yaptıklarını. 


Konuşan, kendisi değil eylem- - leri. Bir kelime. ile etrafın- 


daki her şey durgun. Değişen, yalnız o. Sefaletinden mi diyeceksiniz? Hayır, yüceliğinden. 
Bu savede cansıztabiatın tacidarı. Arada bir, Saul gibi başı dönen bir tacidar. 


“Yer değiştiren yalnız vücudu mu? hayır, İnsiyakları, duyguları, tanrıları da mütehavvil,. Sonsuza susuz. Sonsuzluk peşinde boyuna. Başka başka mabedlerde, başka başka mihraplarda, başka başka toplumlarda aradığı hep aynı. 
Hayatı yapan da, 'bu. manevi hürriyetle bu sonsuzluk aşkı değil mi? Onlar olmayınca ne devletler kalır, ne milletler, ne de birbirinden ayrı nesiller. 
“Asırlar taşlaşır. O zaman bütün medeniyetlerin tarihlerini silmek ve tabiat tarihine bir bölüm eklemek yeter. 


“Ama tabiat da göründüğü kadar müstakar mı acaba? 
O da, toplumlar gibi, devirlerden geçmedi mi? Yeryüzünün tabakalarında ilk takvim ile yeni doğan dünyanın kitabelerini okumuyor muyuz? 
İnsan soyunun kalıbı bulununcaya kadar tabiatın büyük atöl yesinde kaç uzviyet tasarlanmış, denenmiş, kırılıp atılmış! 
Kanatlı sürüngenler, kaos'un kıyılarında yalpalayan dev semenderlerden büyük memelilere kadar birbirinden farklı ne devreler, ne devirler yaşamış tabiat. Nihayet insan yaratılmış. Ve eski hükümdarlıkların sonu gelmiş. Hilkat-i ademle yorulan tabiat eski sessizliğine dönmüş. Yeni bir şey doğurmamış bir daha. Son mahluk: 
insan. Dünya durdu mu artık? 
Halik-i kainat, tatil-i faaliyet etti mi? Hayır. Tekamül gücü sona ermedi, insanın kalbine, insanın şuuruna intikal etti. 
Hilkati, insan devam ettiriyor. 
Bir zamanlar tabiatın bağrını tırmalayan, parçalayan çatışmalar, uçsuz bucaksız karanlık fırtınalar, yaratış humması... 
Şimdi onun içinde. 


Yaşıyan kaostan yeni bir kaos fışkırıyor. Daha derin bir kaos. Gelecek toplumların tas laklan tohumları, rüşeymleri kucak kucağa bu kaosta. Uçu- 


'rumun düşünen çehresinde ru- 


hun nefhası dolaşıyor. Tefekkürün gecesi aydınlanıyor zaman zaman. Yeni yeni varlıklar doğuyor.. yarı cisim, yarı ruh: toplumlar, devletler; bu devletlerde de. mabudlar. Sonra müesseseler, mevzuat, sanat eserleri. Hayvanları adları ile çağıran kudret-i fatıra, 


asırdan asıra insan topluluklarını da tarih sahnesine çağırıyor bir bir. Uzviyetler dünyası yeni nebatlar, yeni hayvanlar üretmiyor artık. Hepsi de birbirinden farklı yeni sosyal biçimler-sonsuz bir teselsül içinde- birbirini kovalıyor. 
Maddenin Tekevvününden sonra, zekanın Tekevvünü. 


“Bu eserde yapmak istediğim: Ruhtaki tekevvünün safhalarını belirtmek kısaca. 
Yani medeniyetler arasındaki bağı göstermek, ilk kavimden son kavıne kadar uzanan cihan şümul geleneği takip etmek, beşer tarihinin yaratıldığı mukaddes haftada günlerin nasıl birbirine zincirlendiğini araştırmak.. İşte amacım! Çeşit çeşit toplumu böyle dar bir hacimde anlatabilmek için onları en fani yönlerinden sıyırmak zorundaydım. Bir toplumun bütün ruhunu kucaklayan cevheri nerede bulaâcaktım? 
Sanatlarda mı, edebiyatlarda mı, felsefe sistemlerinde mi, içtimai müesseselerinde mi? 
İyi ama, her kavimde bunların hepsinden daha derin, daha mahrem ve içtimai hayat mefhumuna çözülmeyecek kadar bağlı bir unsur yok muydu? 
İnsanların özünü yapan bu ezeli ve edebi ruh, din'di işte. 
Çünkü siyasi müesseselerin de, sanatların da, şiirin de, felsfenin de, hatta bir derecey ekadar olaylar zincirinin de kaynağı o'ydu. Tanrılarına kadar yükselmeden bir kavmi tanıyamazsınız. Çok defa şiir de, güzel sanatlâr da, beşeri ıstıraba giydirilen birer bayram libası. Unutulmasın ki kanunlara geçen siyasi hürriyet manevi köleliği gizlemeğe varıyordu bir zamanlar. Yine unutulmasın ki felsefenin boy atmadığı toplumlar da mevcut. 
Oysa cemiyetin itikadlarını bibiliyorsanız, niçin ve nasıl 

biliyorsunuzdur. Sırrına vakıfsınız. Artık ne kahkahaları ile aldatabilir sizi, ne gözyaşları ile. Kalbinin amakındaki düşünceler de Allah'ın eseridir, yüzünde okuduğumuz düşünceler de. 

“Tarihte yer tutan kavimlerin dinlerini böyle bir zihniyetle incelemek niyetindeyim. 
Bir heykel nasıl kaidesi üzerinde yükselirse, kavimlerin her biri de bir itikad üzerinde yükselmiş. 

“Mâbed mâbed dolaşacağız. Ama çağdaş inançların üstünlüğünü vehmederek unutulmuş tanrılara dil uzatacak değiliz. Metruk mabedlere soracağız: hayatın sesi kubbelerinde hiç mi yankılanmadı? 
Hakikatın, cihanşümul bir vahyin, zerrelerini araştıracağız bu ilahi tozda. Her devirde, siyasi tarihle kavimlerin mecazlar altında gizlediği inançlar arasındaki münasebetleri ağdınlatmağa çalışacağız. Ayinlerin içinde ilk yükselen İsrail Tanrısı, bütün diğer tanrıları unutturacaktır. Zekaları büyüleyen: Vahdet. Yol açılmıştır artık, dünya ona koşacaktır. “(Devamı var): 


Paşa eskisi Irtan Özaydınlı' 
nın büyük iddialarla geldiği Dahiliye Vekâletinden kısa zamanda aciz kalıp ayrılması üzerine bu belâlı makam için bir kahraman bulunmuştu: 
CHP Sakarya Senatörü Hasan 
Fehmi Güneş. 


Görünüşü itibariyle çocuksu, terbiyeli ve anarşi gibi demir yumruk isteyen çetin bir mes'eleyi hall-u fasl etmeye gayr-i müsait bir ruh yapısına malik bu yeni Bakan Filistinli gerillalarca başılan Mısır Sefarethanesi'ni onlardan tahliyesi işinde cidden gayretle çalışmıştı. Fakat tabiatındaki nezaket ve çocuksuluğu göstererek sonunda teslim olan anarşistleri öpmüş ve bu hareket de basında çeşitli polemiklere vesile olmuştu. 


Bu arada anarşistleri öpen bir Dahiliye Vekilinin Demireli öpüp öpmeyeceği 'mevzuubahs olmuş ve o da, bunu herkesin önünde değil de gizlize yapabileceğini söylemişti. 
Ancak, gizli olarak ifa edilebilecek bir filin alenen söylenmesindeki garabete işaret eden gazetemiz daha önce AP ve 
CHP'nin üst kademede bu halkın gözünden uzak mahfellerdeki hulüs beraberliğinin ifşası gibi gördüğü bu söz üzerinde durmuştu. Okuyucularımızın hatırlayacağı üzere, 
Hasan Fehmi Güneş'in bu sözündeki ağırlığı, halkın gözünden uzak ve gizli olarak ifa edilmek istenmesinde bulmuş, bununla CHP ve AP'nin halk önünde birbirine karşı, kapalı kapılar ardında ise sarmaş dolaş olduklarını zikretmiştik. 


Geçen hâfta, haftalık bir dergi Hasan Fehmi Güneş'i sıkı bir takiple metresinin evinde yakalamış ve durumu resimleriyle umumi efkâra duyurmuştur. Bu skandal üzerine efendice bir tavır takınarak hatasını kabul edip istifa eden Hasan Fehmi Güneş'in Filistinli gerillaları öpüşü üzerine Demirel'i de öpebileceği hususundaki söz hatırımıza gelmeyecekti. Fakat, bu vesileyle basınımızda yapılan neşriyat Bakan'ın kendisiyle ogayr-: 
meşru münasebet kurduğu yüzde doksanı çıplak sahne sanatçısı Aynur Aydan'ın AP 
Beşiktaş ilçesine kayıtlı hızlı bir partici olduğunu ortaya koymuştu. Hatta bir gazete onu AP balosunda piyango bileti satarken çekilmiş bir resmini dahi neşretmiştir. İşte bunu görünce Hasan Fehmi 
Güneş'in vaktiyle Süleyman 
Demirel'i de öpebileceğini, ancak bunu gizli olarak yapabileceğine dair sözleri hatırımıza geldi. Ve anladık ki, Hasan 


Fehmi Güneş, Demirel'i öpü- 


yormuş Ama asaleten değil de vekâleten!.. Demek ki, artık sabık olan Dahiliye Vekili sözünde durmuş, Demirel'i karanlıkta öpmeye karar vermiş, 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gitmiş AP'nin Beşiktaş şubesine kayıtlı ve bu partinin balosunda bilet satacak kadar kendini AP'ye adamış bir mensubunu bulmuş ve onu hakikaten gizli olarak Demirel'e vekâleten öpmüş, öpmüş, öpmüş... 


Lâkin şu gazeteciler yok mu, adamcağız tam da sözünde durup bu işi gizli olarak yapmaya itina etmişken arkasına takılıvermişler ve bu gizlilik üzerindeki perdeyi kaldırıver mişler. Hasan Fehmi .Güneğ doğrusu sözünün eriymiş. Va: 
adini tam da vaad ettiği şekilde yerine getirmiş. Getirmiş ama, şu gazeteciler araya girmeseyr miş!.. Kimbilir anarşiden bunalan ruhunu dindirmek için 
AP'li sahne sanatçısı Aynur 
Aydan'ın dizi dibinde daha ne kadar tatlı dakikalar geçirecekmis... 
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Tel: 0611-28 76 89 
BATI ALMANYA 


UÇAK BİLETLERİNİZİ TEMİN EDEBİLİRSİNİZ. 


YANIP mari lerkez 


- Ayi er lan AP balam piyango bileti satarken... - 


e Hasan Fehmi Güneş'in istifasına sebep olan sinemaartisti ve şarkıcı Kya eğdi ın artisi'nin Beşiktaş İlçeörgütüne kayıtlı olduğu belirtiliyor.Fotoğrafta Aynur Aydan bir AR parti yararına piyango bileti satarken görülüyor. Aydan sik sık böyle balolara giderdi. 


“İçişleri Bakanı 


AP: li artistin oyununa geldi! 


HP”liler “ihanete uğrayan İçişleri Bakanı yerde enli kurbanı oldu” diyorlü 


y” 


Gazetelerden bazıları bu skandalın AP'ce tertiplendiğini yazıyorlar. Eğer bu doğruysa 
Hasan Fehmi Güneş'e verdiği sözü yerine getirme imkânını 
Demirel veya onun hızlı taraftarlarından biri sağlamış de- 


İlân Çıyatet 
R. SİM 


miektir. Eh, bu da yabana atılmaz bir iyiliktir. Hasan Fehmi 
Güneş anarşiyi önleyemeyerek Süleyman Bey'e bol bol poz ve sermaye verir de bu iyiliği AP'lilerce karşılıksız bırakılsa olur muydu? 


Ty 


GİYİM 


İmalâttan halka 
Toptan perakende 


Safışlarımız delm 
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Fuzullah Efandi sk. 
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FİLİSTİN 


KURTULUŞ 


TEŞKİLATI 


Elli sene evveline kadar üzerinde bizim bayrağımız dalgalanan Filistin'in Yahudi işgal ve istilasına maruz kalışından bu yana Türkiye daima israilin yanında yeralmıştır. 
Cihan siyonizmini yedeğinde bu'unmak bedbahtlığından kurtulamayan birtakım idareciler her ihtilafta İsrail'i destekiemeye devam ederken petrol ihuiyacımızın kronikleşmesi 


karşısında nihayet cebren ve kerhen yola geldiler. Geldiler ve Filistin halkının yegâne kanuni teşkilatı olan “Filistin Kurtuluş Teşkilatı'nın Ankara'da bir şube açmasına müsaadeettiler. ş 


Bu vesile ile Türkiye'ye gelen Yaser Arafat “Türk milleti sayesinde zafere ulaşacağız” demiştir. Ki, bu söz son 


e Filistin Kurtuluş Örgütü Yürütme Komitesi Başkanı 


ve Filistin Devrim Kuvvetleri Komutanı Yaser Arafat 


derece de manalıdır. Hakikaten, bizim beş yüz sene müddetle Yahudiye kaptırmadan koruduğumuz Filistin toprakları Arapların elinde otuz sene bile kalamamıştır. Ancak bu 


İran Hükümet sözcüsü 
Afganistan'daki yeni zalim 
Amin'i ikaz etti: 


MÜSLÜMANLARIN 


YAKASINDAN ELİNİ ÇEK 


VE HAKKA TESLİM OL 


İran hükümet sözcüsü Afganistan'da Müslümanlara zulme devam eden idarenin yeni zalimi 
Amin'i, Müslümanları göstermelik vaadlerle kandıramıyacağını, bildirerek uyarmıştır. Sözcü, bütün hakların ancak 
Şer'i ölçüler içinde kaza nılabileceğini kaydetmiştir. 


İran hükeet sözcüsü 
Müslüman halkı ezenlerden biri olan Amin'e zulmün payidar olamıyacağını bildirmiştir. Tarakiden sonra bütün zalimler gibi Amin'inr de sonu gelecektir. Ve müminler kurtulacaktır. 
Afganistan'daki bu vahşşi 


tutumlar karşısında 


kayıtsız kalamıyacağını belirten sözcü: 

Artık Emperyalist güçler Afganistan'dan ve 
Müslüman ülkelerdeki emellerinden vazgeçmelidirler. Afganistan'da ve bütün İslâm âleminde şeriat uygulanacaktır. Kâfirler ve onların yerli uşakları istemese de... 


devre, siyonizmin şahlanış mevsimine denk gelmiştir. O derecede ki, Filistin resmen 
Yahudi işgaline uğrarken bizim gibi bazı ülkelerde görünmeyen bir siyasi ve iktisadi ablukaya 


maruz kalmıştır. Bu sebepledir ki Türkiye Filistin Kurtuluş Teşkilatı'na büro açma hakkını tanıyan ülkeler arasında en fazla gecikmiş olanlardan biri olmuştur. Bugünkü hamle de, Ecevit'in Amerika'yı Rusya ile kışkışlamaya ihtiyacı olduğu bir mevsime denk geldiği için gerçekleşebilmiştir. Yoksa kendi zâti arzu ve iradesinin eseri değildir. 


Malum olduğu üzere Amerika'nın Yahudileri kayıtsız şartsız tutması karşısında 
Araplarda “Boğulan yılana sarılır” kaidesince Ruslarla teşrik-i mesaiye itilmişlerdir. Sedat'ın gerçek çehresini belirterek Amerikanizmde karar kılması ve Kudüs'ü İsrail'e peşkeş çekmesi Mısır dış peşkeş çekmesi Mısır dışındaki Arapları davayı Mısır'sız yürütmeye mecbur etmiştir. 


19.. asırdaki ingiliz siyasetinin Türkiye ve Mısır üzerindeki mütekabil tesirleri ve bunun neticesi olan münaferet de Türkiye'nin Filistin Kurtuluş Teşkilâtı'na büro açma hakkı tanımasına yardımcı olmuştur. Her hal ü kârda bu mazlum halkın yanında yeralmak Türkiye için onun tarihine yakışan bir jesttir ve hatadan dönmeyi fazilet saymak demektir. 
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"Mukaddesatçı 
Hanımlar Derneği” 
kongresi yapıldı 


İstanbul'daki Mukaddesatçı Hanımlar'ın en faal teşkilatı olan Mukaddesutçı Honmlar Derneği yılık normal kongresini geçtiğimiz cumartesi günü saat 14'den itibaren Şirinevler İncesu sokağı no. 22'deki konferans salonunda yapmışlardır. Kalabalık bir mücahideler topluluğunun iştirakiyle yapılan kongren- nin başkanlığına ittifakla Aynur Mısıroğiu seçilmiş ve divan teşekkülünden sonra söz alan başkan Ecvz. Fevziye Nuroğlu faaliyet raporunu okumuştur. Rapordan öğrendiğimize göte Mukaddesatçı Hanımlar Derneği takdire şayan pek çok hizmetler ifa etmişlerdir. Ravzu Kız Kur'an Kursu'nu açmış ve bir yıl zarfında yüz kız çocuğunun hatim indirmesini sağlamışlardır. Bütün masrafları dernekçe karşılanan bu kursun talebelerinden beş tanesi Zeytinburnu Kız İmam-Hatip Lisesi'ne girmişlerdir. Bunun dışında Çanakkale Zaferi dolayısıyla şehidler günü tertipleyen Dernek Aynur Mısıroğlu, Dr. Gülsen Ataseven, Şule Yüksel Şenler ve Ecz. Fevziye Nuroğlu Mual lime Veliye Tur ve Gülden Boyo gibi genç mü- 


cahidelerin iştirakiyle yirmiden fazla seminer. 


verdirmiş Hicri yılbaşı, sohbet toplantısı ve şiir okuma müsabakaları gibi faaliyetler sene- nin hemen hemen hiç bir haftasını boş geçirmemişlerdir. 

Faaliyet ve Murakabe raporlarının okunmasından sonra söz alan hatibeler İslam davasının kadın cebhesine aid mes'eleleri dile getirmiş ve bu vadide erkeklerden geriye kalmaya niyetli olmadıklarını ortaya koymuşlardır. Bu vesile ile yeni seçilen idare hey'etine başarılar diler. Anadolu'nun dört bucağındaki islamcı genç kızlarımızın .da İstanbul Mukaddesatçı Hanımlar Derneği mensuplarından geri kalmamalarını temenni ederiz. 
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Sağ Ki, sen onun hangi sürüye tabi (ve ait) “Çirkin | politikacı”, muhalefette başka, (kendilerine emniyet etme). diye: ferman 

çiz olduğunu kestiremezsin.” (Ibn-i kesir, 2, 391. iktidarda daha başkadır. Muhalefette “haktan, duyurmuştur. (Münafikün.4) N eej Nisa 143 ayettefsiri). ELER haklıdan, hakça düzenden, ezilen, sömürülen Bu çirkin politikacılar, yazımızın'başında (| Beğği Sİ, İki yüzlü münafıklar, maskeli mürai ve ve alınteri dökenden yanadır.” İktidarda ise .meallerini verdiğimiz hadis-i şerflerle, hz. D 


Ka Yek 
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İN 


“iKi YÜZLÜ 
ÇİRKİN 


POLİTİKACIYA 
ALDANMA! 


“ “Çirkin politikacının” gerçek korkunç 


suratı ise, reyleri devşirdikten sonraki, iktidar döneminde ortaya çıkacaktır. O zaman dini de, dindarlığı da unutacak, 


hatta Ramazan günü bile Müslümanların gözüne baka baka içki yudum!'amakta bir beis görmeyecek, fırsat düştükçe de, Kur'an nizamını “teokratik” ve “çağdışı” ilân etmekten geri durmaya- 


caktır. ” 


“Kıyametk günü Al.LAH indinde, 

İnsanıarın en kötülerinden (biri olarak), bir yüzle şunlara, bir yüzle bunlara gelen, iki yüzlü (münafıklar)ı bulacaksınız” (Bühâri, kitâbü'|- menâkıb) : 

“Şüphesiz ki 


insanların en şerlisi (en 


“ikiyüzlülük fitnesi olduğu görülmüştür. 


İki yüzlülük fitnesi,.bütün insan toplulukları 


O kadar maskelidirler ki, mü'minler karşısın* da gerçek vechelerini daima gizlemişlerdir. 
Kur'an-ı Kerim, onların bu iki yüzlülüğünü de açığa vurmuştur: 


“(O münafıklar) Mü'minlerle karşılaştıkları zaman “Biz de (sizin gibi) iman ettik” derler. 
Halbuki (mü'minlerden ayrılıp) o şeytanları (küfüor ve nifak önderleri) ile yalnız başına kaldıkları zaman “(Küfür ve nifakta) biz sizinle beraberiz...” derler.” (el-Bakara, 14) 

Buraya kadar, Kur'an've sünnetin şehadetiyle, vasıflarının sadece bır kısmına işaret ettiklerimiz, şüphe yoktur ki, münafıklardır. Bunlar, iki yüzlülükte emsalsizdirler. Esasen iki yüzlü dendi m: hemen akla bunlar gelmelidirler 


İki yüzlülük için zamanımızda düşünülebilecek en güzel misal ise, hiç şüphesiz, “ÇİRKİN POLİTİKACK'dır. Çirkin politikacı, menfaatçıdır. Bu bakımdan menfaatinden başka herhan- 


da, dâima adı geçenlerden alacağı talimata göre hareket etmeye kendisini mecbur' ve 


TALHA EMİROĞLU 


“Çirkin * politikacı”nın iki yüzlülüğü en korkunç. şekilde seçim meydanlarında sırıtır. 
Hiç kimse, çirkin politikacıyı tanımak için, seçim zamanından daha münasip bir fırsat bulamaz. Çünki böyle bir an, çirkin politikacının menfaat devşirmek gayesiyle, bütün yalancılık, riyakârlık, samimiyetsizlik ve iki yüzlülük maskelerini takınarak halkın huzuruna çıktığı bir zamandır. Seçim sath-ı mailine girildiği bir zamanda bakarsınız ki. çirkin politikacı, milli ve manevi değerlere saygılı olup, “Kâlü belâ'dan beri müslüman” olduğunu duyurmaktadır. 

Yani bu çirkin politikacı, dindar olmuştu." 
Meydanlarda âyet ve hadis okumaktadır. Bır hayat'nizamı olarak inanmadığı dinin. bu iki kaynağından nakiller yaparak, dini istismar etmekte bir sakınca görmemektedir. Konuşmalarında en çok “Allah” lafzını kullanmak suretiyle müslümanları kandırmak istemektedir. Sair zamanlarda alnı secdeye varmadığı 


“Çirkin politikacının” gerçek korkunç suratı ise, reyleri devşirdikten sonraki iktidar döne- 


a 
Pı 


Sa) 
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kötüsü), şunlara bir yüzle, bunlara da (başka) gi bir dostu da yoktur. Politika sahnesine halde, seçim 'mevsiminde —dinde mevcut (Eği dir yüzle gelen iki yüzlü kimselerdir.” (Müslim; atılması bile, menfaat devşirmek saikiyledir. olmayan— seçim ve oy namazları kılmaktadır. - BEŞ kitâbü”İ-birr) Herhangi bir fikir veya ideolojiye hizmet için İktidarlarında kendisine bir hayat kanunu mz Yukarıdaki hadis-i şeriflerle Hz. Peygamber” politika sahasında bulunması da, belli bir olarak inanmadığı için, ahkâmına karşı çıktığı (BE, 

.n haber verdiği iki yüzlülük fitnesi, daima menfaat karşılığıdır. Bu “bakımdan: çirkin Kur'anı, “miting * kürsülerinde öpüp başına : BE insan topluluklarını tehdid eden ve zaman politikacıdan, hiçbir zaman, ciddi bir dava koymakta ve böyle bir manevra ile müslüman- Si zaman da kasıp kavuran en büyük tehlike adamlığı beklenemez. ları aldatmak istemektedir. Daha da ileri (o $e3ğ olmuştur. Tarih boyunca su yüzüne «.ıkmış her “Çirkin “politikacı” birtakım beynek-milel giderek, her fırsatta müslümanlığını ilan SiĞ türlü hıyanet, entrika ve aldatmanın arkasında localar, mahfeller ve gizli eller tarafından etmekten de geri durmamaktadır. Bütün bu (kü yatanın, her nevi fesat (anarşi), kargaşa ve sahneye çıkarıldığı için, sırtını bu sayılanlara se.yedıklarımız çirkin politikacının sadece sahte vim , kanlı-çatışmanın temelinde mevcut olanın da, dayamak zorundadır. Bunun bir neticesi olarak ve maskeli olan bir yüzüdür. A 


Rİ 
Rab 


rl 


için amansız bir hastalık unsuru olan münâ- borçlu hissedecek ve bütün hizmetlerini de, minde ortaya çıkacaktır. O zaman dini de Gİ fıkların da değişmez bir vasfıdır. Nitekim bu  efendilerini.memnufr edecek şekilde yürüte- dindarlığı da unutacak, hatta Ramazan günü | hususta bir de ayet nazil olmuştur. Şöyle ki: cektir. Aynı politikacı, hâlkın karşısına çıkınca; bile müslümanların gözüne baka baka içki (| Eğ © enine Mülülerialmani alaalaplı her türlü emperyalizm ve sömürgeciliğe karşı —..  yudumlamakta bir beis görmeyecek, fırsat e tereddüttedirler: (Bütün iç ve dışlariyle) ne olmaktan, tam bağımlılık ve devletin saygınlı- düştükçe de; Kuran nizamını “teokratik” ve (BŞ rnü'minlere bağlıdırlar ne de kâfirlere. gından dem vuracak ve tam bir milliyetçi “ÇAĞDIŞI” ilan etmektön- geri dürmayacaktır. | Eği 


(Aksine dış görünüşleri ile mü'minlere: kalbleri ile de kâfirlere bağlıdırlar). (Nisa, 143) Bu mevzuda Peygamber Efendimiz de, bir benzetme ile şöyle buyurmuşlardır: “Münâfıkın misâli, iki sürü arasında devamlı surette gidip gelen, bir defa birine, bir defa da diğerine ulaşıp dönen, kararsız koyun gibidir 


yalancıdırlar. Bu silahlarına bir de,  sırıtkanlıklarını ilave ettiler mi. artık herkesi kandırıp 


aldatmaya başlarlar. © kadar şirrettirler kı. için yardımda bulunup milyonlar sarfeden, Müslüratirlin yünindarmiuslürnar kesileri bu — vi haşa Allah'ı bile ıldatmaya tevessul etmişler. vurguncu, ihtikârcı, sömürücü ve kaçakçılara iki yüzlüler, localarla, bir takım gizli mahfeller er dir. İşte buna işaret eden Kur'an ayetleri: daha fazla haram kazanma imkânı hazırlaya- de: bir araya geldikleri efendilerine, çeşitli (EĞ 

“Şüphesiz ki münafıklar (kalblerinde Kiri caktır.” yeminlerle .bağlılıklarını bildiren solcu-mason MAZ 
gizledikleri halde, lisânen inandık demeleri , karina iile 3 
suretiyle): zanlarınca Allah'a hile yapıp O'nu Çirkin politikacı, muhalefette bol keseden Bunlar. “kömünizme' karşıyız” derler, fâkat ka aldatırlar” ee : atar, her şeyi vâdeder Anarşiyi sona erdirip iktidarlarında bu menfur ideolojiye karşı ciddi ği 

“Kalblerinde olan küfrü gizlemekle) Yüce auzur getireceğini, pahalılığı kaldırıp, ucuzluk hiçbir tedbir getirmezler. Tam aksine komü- $ ei çeri lam) anneler sağlayacağını, kıtlık ve kuyruk düzenini yıkıp, nistlere geniş bir faaliyet sahası bırakarak, genç (| RE“ ler” (Bak. Nısa, 142, el-Bakara 9) varlık ve bolluk sistemi kuracağını, —ayrı ayrı nesilleri de onlara teslim eder ve bunda hiçbir a 

O kadar yüzsüzdürler ki, huzuruna vardık- düşüncede de olsalar— gençlerin aynı sınıfta sakınca da görmezler. S5 ları Hz. Peygambe”'i bile, çeşitli yalanlarla ve yanyana tahsil .görebilecekleri kardeşlik (!) Bunların tahammül edemiyecekleri tek a kandırmaya kalkışmışlardır. Bunu da Kur'an-ı ve barış (!) ortamını hazırlayacağını vâdeder. husus, İslamın gelmesi ve genç nesillerin islam İS Korim haber veriyor: te Öyle ki, herkes ona “kurtarıcı” ve “umut” şuuruyla yetişmesidir. Çünkü bunlar İslama iz 

“(Ey Resülüm!) Münafıklar sana geldiği nazariyle bakar. İktidara geldiğinde ise vâdet- karşıdırlar ve “İslam karşısında en amansız (Eğ zaman “Şehadet ederiz ki doğrusu sen, tiği her şeyi unutur. Devr-i saltanatında, düşmandırlar.” ER muhakkak Allah'ın peygamberisin” dediler. mentfilikler ters istikamette arttıkça artar, kıtlık, İşte bütün bu sebeplerden dolayıdır ki biz (BŞ Allah da biliyor ki, gerçekten sen, O'nun, vokluk, korku ve anarşi tırmandıkça tırmanır, “Müslüman! İki yüzlü ve münfık çirkin b 


şüphe götürmez peygamberisin. Bununla beraber Allah (C.C.) şehadet ediyor ki., münafıklar, (yukarıdaki şehadetlerinde) tamamen yalancıdırlar.” (Münafikün, 1) 


kesilecektir. Budurumaşahit olanlar, onu, tam bir vatansever zannedeceklerdir. Hakikatte ise, o dış güçlerin menfaat bekçiliğini yapmakta olan, onların içimizdeki jandarmasıdır. GER-ÇEK YÜZÜYLE onlara bağlı, sahte ÇEHRESİYLE de halktan yanadır ve milletin hizmetindedir. 


tam aksine “hakkı da, halkı da, kendisine rey veren kitleleri de unutacak, entrikalı iktidarı 


kuyruklar uzadıkça uzar. Muhalefet ve iktidarwde bu çirkin politikacıyı düşünürken, Bakara, 
204 ve 205. ayetlerde işaret edilen iki yüzlü tip, 
karşınızda canlanır. 


Esasen, yukarıda mealini verdiğimiz, Bakara, 
14. ayette işaet edilenler de, herhalde bu vasıftaki iki yüzlü, münafık tiplerdir. Bunlar, bu ümmet için en büyük tehlike unsurudurlar. Bu sebepledir ki, Yüce Mevla Kur'an-ı Kerim'de, bu iki yüzlü münafıklar için “Onlar düşmandırlar. Onun için onlardan sakın 


Peygamberin haber verdiği “İnsanların en 


şerlisi iki yüzlülerden” başkası değildirler. 


politikacıya aldanma” diyor ve yazımıza, şu ilahi emirleson veriyoruz: “EY İMAN DEENLER! 
Mü'minleri bırakıp ta, kafirleri dostlar edinmeyin (başınıza geçirmeyin)” (Nisa: 144) 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Sebil 


Said Havva bu noktada ilk olarak Müslümanların cemaatleşmesini ve cemiyetler kurmak suretiyle İslamı hem yaşamalarının ve hemde yaşatımalarını istiyor ve siyasi cihad yollannın şöyle sıralıyor: 

- “1-Çağımız cemiyetleşme ve kitleleşme çağıdır. Müslümanlar çeşitli adlar altında kuracakları cemiyetlerin çatısı altında hem toplana- 


caklar, hem de mümkün olduğu kadar İslâmı : 


yaşamaya ve yaşatmaya çalışacaklardır. Me: 


“selâ; Hayır ve yardım adı altında kuracakları bir cemiyette zengin Müslümanların verecekle- 


ri zekatı alıp, fakirlere ve muhtaçlara dağıtacaklardır. Böylece hem İslâmı olan zekât hükmünü icra edecekleri gibi, fakir ve yoksulların da kâlplerini İslâma ısındırmış olacaklardır. 
“Kâlp nasıl kanın vücutta dolaşmasını temin ediyorsa, bu cemiyetler de İslâmı öylece fertlerle uygulamaya ve yaşatmaya çalışmalıdır. Kurulan her cemiyet birbirine köstek degil destek olmalıdırlar.*"* . Bir cemiyete üye olan bir Müslüman başka bir cemiyete üye olabilmeli ve elinden geldiği kadar birçok cemiyetin yaşamasına yardımcı olmalıdır.Dedikten sonra, bu yardımlaşmaya esas alınacak olan mâide, suresinin 21 âyetini de kaydediyor. 
“İyilikte ve takvada yardımlaşın, günah işlemekte ve aşırı gitmekte yarlımlaşmayın, Allah'tan korkun, Allah'ın azabı şiddetlidir.” 
(Bak, Allah Erinin Ahlak ve Kültürü. S 375) 


Bundan sonraki kısımda, muellif küfür devletindeki siyasi cihad yollarının 2.sine geçiyor ki burada en büyük vazifenin alimlere düştügünü şöyledilegetiriyor.| . 

2-Bu cemiyetlerin faaliyetlerinin yanısıra her İslâm alimi bulunduğu çevrede faaliyet göstermeli ve etrafına topladığı cemaata İslamı öğretmeye çalışmalıdtır. Her İslâm ilim adamı kendi branşında Müslümanları yetiştirmeye ve İslâm kültürünü aşılamaya son derece gayret sarfetmelidir. Fıkıh, hadis, ahlak, siyaset ve iktisat yönünde Müslümanlann İslamı kültürünün geliştirmek yarına doğru şuurlu ilerlemelerini sağlamak her İslâm aliminin görevidir. Her Müslüman da İslami kültürünü geliştirmek iç in bu alimlerin etrafında halkanmalı ve toplanmalıdır. Gerek fıkıh gerekse tasavvuf alimleri de etrafına topladıkları kitlelere İslamı öğretmeye çalışmalı, İslam hareketinin oluşması için maddi ve manevi katkıda bulunmalıdırlar. İslâm alimleri eğitim sisteminin ferde değil, bütün topluma yöneltmelidirler. 

Bir hadiste şöyle buyurulmaktadır: 

“Bu dinin bir ilerlemesi bir de gerilemesi vardır. Bu dinin ilerlemesi bütün bir milletin onu bilmesi ve öğrenmesidir. Bu dinin geri kalması ise, bir millete sadece bir veya iki kişinin onu bilmesidir.” 


(Taberani rivayeti) 


“Şayet bir beldede on alim varsa bunlann gayeleri, hedefleri inançları ve çalışma proğramlan bir olmalı ve tek saf halinde çalışma' . 


dırlar. (Bak. Age. S. 376) 


“Müellif siyasi cihad yollarının 3. sü olarak İslâmı bir hükümet için çalışması. Mesela siyasi parti kurma gibi) zikrediyor. Ve bu noktada bizde hala münakaşası yapılan “İslamı bir 


“parti kurup İslami hüviyetle ortaya çıkmanın 


ve devlete talip olmanın doğru olup olmadığı” münakaşasına da büyük bir açıklık getiriyor ki bu hususta evvelâ yabancısı olmadığımız bazı itirazları reddederek siyasete talip olma zaruretini ortaya koyuyor. Müellif şöyle devam ediyor: 

3-İslam davası güden ve bu uğurda çalışan 


, bazı kimseler. 


““Müslümanın siyaset ve siyaset işleri ile uğraşmaması gerekir. Siyaset Müslümana Allah'ı ve ahireti unutturur. Bu sebeple siyasette bütün olarak ilgimizi kesmeliyiz diyorlar.,. 
Bazıları $ ; 

“Siyaseti, kendi davamızı yürütmek için bir siyaset olarak belli bir zamana kadar bırakmalıyız. İslam devleti bir meyvedir. Oysa bugün her insanın meyveye değil iman ve terbiyeye ihtiyacı vardır. Önce her insana İslamı ve imanı aşılamaya çalışmalıyız, daha sonrada siyaset ve devlet işleriyle uğraşmalıyız diyorlar. ,, 


(Bak. A.G.E. S. 376) 


dedikten sonra, bu iki görüşü biri kâfir diğeti Müslüman diyarı için olmak üzere iki durumu hatırlatarak şöyle cevaplıyor. 

“Birinci durum: İslâmı tebşir, tebliğ ve 


, yaymak için, içinde yaşadığımız ülkeden diğer , yabancı bir ülkeye gitmişiz. Gittiğimiz bu (kü- 
. füridaresinin hakim olduğu) ülkede, sadece İslâmı tebşir ve tebliğ ile meşgul olmak zorunda- 


| 
i 


yız. O ülkenin kanun ve siyasetleri ile meşgul 


© olmak için zamanımız olmadığı gibi, hakkımız 


. ida yoktut;. Bu ülkede siyaset yapl mak içind. 
bu 


eğil İslamı tebliğ etmek iç in izin al- 


iş bulunuyoruz.” 
Rİ 
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(SAİD HAVVA'dan hulasa ederek değerlendiren HATİBZADE) 


SAND NM 


“İkinci durum: İçinde doğup büyüdüğümüz öz ülkemiz ve vatanımızın durumudur. 
Acaba öz ülkemiz ve öz vatanımız da durum ve hüküm ne olacaktır ? 


Bu soruya cevap vermeden önce birkaç gerçeği söylemek istiyorum: 

1-Çağımızda her şey devletin idaresi altında olmakta ve devletin eli her şeye uzanmaktadır. Eğitim öğretim ekonomi ve ordu, kültür, sosyal ve siyasi işler, düşünce hep devlet mekanizması tarafından idare edilmektedir. 

Bu gün insanlıkla ilgili ne varsa hep devlet idaresinin eli altında tutulmakta ve idare edil- 


: mektedir. 


““2-Dünyada kurulan her siyasi hükümet, kendi partisinin taraftarları ve üyelerinin teş- 


. kil ettiği düşünce ve görüş temelleri üzerinde kurulmaktadır. Askeri darbe ve diktatörlükle başa geçen hükümetler bile, bu istiladan-sonrâ 


devletin başında sonsuz olarak kalamayacaklarının anladıkları için, kendi zihniyetlerine uygun bir parti kurarak onun siyasi gölgesine sıtadırlar... i 

“3-Bir devlette düzen ve reform adı altında ortaya konulan bütün görüşlerin ve düşüncelerin kaynağı hiç şüphesiz, siyasi partilerdir. 
Hükümetler partilerden, partilerde düşünce ve görüş beraberliğinden meydana gelir. Hükümet haline gelmemiş düşünce ve görüşlerin bir değeri kalmaz. 

Şimdi bu anlattıklanmızın ışığı altında meseleyi İslâm dünyasında ele alalım: 


“Aşağı yukarı bugün her İslam devletinde 


çeşitli hükümetler kurulmaktadır. Kurulan bu hükümetler bütün İslâm ülkelerinde bir benzerlik arzetmektedir. Bu hükümetlerin parti veliderleri değişse de hepsinin bu ülkelerde yürüttükleri tek bir siyasi proğram vardır. O da İslâmı İslam kültürünü bu ülkelerden silmek ve yok etmek için rem Yeni doğan ve yeni yetişen nesli İslâmdan habersiz ve İslam. 
kültüründen bilgisiz olarak yetiştirmeye çaba sarfetmektir.. Her ne kadar bu hükümetler, İslâm dinine, diğer dinlere, “Lâyiklik” adını verdikleri bir gözle baktıkları gibi baktıklannı söylüyorlarsa da, İslâm dinine karşı özel bir düşmanlık besledikleri her iş ve davranışlarında ortaya çıkmaktadır. 


Yeni nesil dinini bilmeyecek kadar İslam- İ 


dan habersiz yaşamaktadır. Bu çalışmalann 


sonunda İslâm ülkelerinde şu çözüntüler ol- 


muştur: 
1-Müslümanlar birbirlerinden aynlmış ve parçalanmışlardır. İslâm birliği dağılmış ve İslam ülkeleri arasında düşmanlıklar baş göstermiştir. İslâm birliği, farz olmasına rağmen bu ülkelerde bu uğurda çalışan bir kuruluş hemen hemen yok gibidir. Bu ülkelerde kurulan hükümetler İslâm birliği için çalışanlarla savaşmakta ve onlara göz açtırmamaktadır. 
2-Farz olmasma rağmen cihad ruhunu sön- 


“ tarafından parçalanmıştır. 


i 


z - ce - dürmeye ve öldürmeye çalışmaktadırlar. . 


3-İslâm hükmü ile hüküm etmek farz oldu- * 


hükümlerini kaldır- 
(Bak, A.GE.,S. 38) 


Bu izahattan sonra müellif kâfir bir devlettte siyasi cihadın 3. yolu olan İslâmı bir hükümetin 1 için çalışmanın hükmünü s0- ruyor ve yine kendisi cevaplıyor. 

“Bütün bu olup bitenler karşısında, İslami 


ğu halde, İslâmın bütü maya çalışmaktadırlar. 


birihükümetin kurulması için çalışmanın hük- 


mü acaba nedir ? Hemen kesinlikle ifade edelimki, böyle bir hükümetin kurulması için ça- 


lışmak farzdır. Çünkü, farzların uygulanması- 


na vasıta olan bir durumun oluşmasına çalışmakta farzdır. Madem ki, bütün Müslümanlara farz olan İslâm birliği, cihad ve İslâm hükmünün uygulanması bir İslâmı hükümet: ku- 


rulmadan yerine getirilemeyecekse hiç şüphe- ' 


siz böyle İslami bir hükümetin kurulması için çalışmak ve siyasi faaliyetlerde bulunmak farzdır. İslâm ülkelerinde yaşayan her Müslüman böyle bir hükümetin kurulması için gücünün 

«yettiği zaman ve kabiliyetinin el verdiği kadar çalışmak zorundadır. Bazıları da böyle bir hükümetin kurulması için çalışmak farz-ı ayin degil, farz-ı kifayedir diyorlar. Eğer bu hükümeti kuracak ve idare edecek kadar yeterince Müslüman bu işle meşgul oluyorsa doğrudur. 

“Eğer bu işle uğraşan Müslümanlann sayısı yetmiyorsa o zaman bütün Müslümanlar için bu uğurda çalışma farz-ı Kifaye değil farz- ı ayin olacaktır. Çünkü, farz-ı kifaye Müslümanlardan birkaç kişinin yapmakle yerine getirebildikleri ve böylece bütün Müslümanlar- dan yükümlülüğün kaldırıldığı bir farzdır. 
Eğer bu farz-ı bir kaç kişi yerine getiremeyecekse yükümlülüğü bütün Müslümanlarda kalkmaz. 


Bugün her İslam ülkesinde birliğinin 


kurulmasına yardımcı olacak ve İslamın “ 


hükmünü uygulayacak bir hükümetin kurulmâsı şarttır. Kalbinde zerre kadar imanı bulunan her müslümann da bu uğurda çalışması farz-ı ayindir. Bütün bunlar siyasetin çatısı altında kurulacak ve idare edilecek işlerdir. Siyasetten kaçan veya ilgilenmek istemeyen bir müslüman hiç şüphesiz bunlardan hiç birini yapamayacaktır. 

Bugün İslam'ı korumak ve yaşatmak için siyasetle uğraşmak müslümanlar için zorunludur. Eğer müslümanlar kendi haklarını ve dinlerini korumak istiyorlarsa, kendi ülkelerin- - de siyasi yolla faaliyettinin çatısı altında toplanmalıdırlar. 


Müslümanlar, hep birlikte kuracakları ve : 


çatısı altında toplanacakları bir siyasi parti vas tası ile kafir ve münafıkların eğitim, öğrenim, kültür ve ekonomik alanlarında 


yaptıkları tahribatı önleyeceklerdir. Bunların * 


yerine yeniden İslami hüküm ve görüşleri getirmeye ve yerleştirmeye çalışacaklardır. 
Ancak bu çalışmalarda, İslamın dışında olan 


-siyasi ideoloji ve görüşlerden son derece 


kaçınmak gerekir. diyen muellif, siyasetle uğraşmamanın ancak siyonistlerin işine yarayacağını işaret ediyor ve protokollerin 5. 
maddesini kaydediyor. 5 

Yahudiler, bulundukları her yerde birbirlerine zıt düşünceleri ortaya atarak halkı şaşırtmaya ve zihinlerini bulundırmaya çalışacaklardır. Bunun sonunda halk siyasetle uğraşmamayı, bu düşünce ve görüşleri araştırmamayı tercih edecek ve kabuğuna çekilecektir. Bundan sonra görüşlerini şöyle sıralıyor. 

Bugün İslam dünyası, yahudi ve onların destekleyicisi olan masonlar tarafından çeşitli ve birbirlerine zıt görüş ve düşüncele! 
Siyaseti perde arkasından idare etmeye kalkışan Milletlerarası Siyonizm Teşkilatının ve Hristiyan dünyasının İslam ülkelerinde oluşan her hükümetin bünyesinde mutlaka p vardır. Bu hükümetlere yön ve hedefi bu dış kuvvetler tayin etmekte ve yapacakları işler hususunda yol göstermektedir. Siyasetin bu oyunlannı ve çirkeflerini gören bazı saf ve ileriye pek göremeyen zavallı müslü 


siyasetle bütün ilgilerini kesip köşeye çekilmek- 


tedir. Böylece müslü arasında ayrılık ve fitne tohumlan ekilmekte ve tek hedef üzerinde toplanamamaktadır. 

Siyaset düşüncesini kafasından atan ve ondan uzaklaşmaya çalışan bir müslüman ya .İslamı anlamayacak kadar şuursuz, yahut / İslamın hülmünü savunmaktan çekinen bir korkaktır. 

Eğer bunların dediğini yaparsak, hepimize evlerimize çekilip siyasetle ilgimi Bütün siyaset ve bükümet işlerini onlara bırakacağız. Onlarda siyaset ve hükümet alanını kendileri için boş bulup işlediklerini önlerinde herhangi bir engel görmeden yapa- 


caklardır. Bunun sonunda her şeye boş veren : 


dinden uzak bir neslin yetişmesine çaba sarf 


- edeceklerdir. Biz de onlara seyirci k e 


- DEVAMI 


ilgimizi keseceğiz. 


! 
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Bugün Mason ve Hristiyanlann siyası çalışmaları sonucu müslümanlar kendi ülkele- 


rinde köle durumuna gelmişlerdir. Hem 


. müslümanlar ve hem de çocuklan b 


unların siyasi faaliyetleri ve bu faaliyete bağlı olarak yürüttükleri eğitim proğramları ile yozlaşmakta ve dinsizliğe doğru yol almaktadır. Bü durumu görmeyenler ya çok cahil, ya da beyinsizdirler. Bütün bu oyunlar, ancak siyasi bir güç ve faaliyet ile önlebilir. Böyle bir faaliyet. olmadan hedefe ulaşılacağına kanaat 


iyorum 

İslami dava uğruna çalışan bazı müslümanların haraket noktası ve çalışma proğramı belki o günün şartları karşısından siyasi faaliyetten uzak kalmayı gerektirebilir. Ancak bu kimseler, başkalanna siyasetten uzaklaşmayı söyleyemezler. Eğer kendileri, siyasetten uzaklaştırdıklan. gibi kendilerine uyan kimseleri de uzaklaştırmaya kalkışırlarsa iki kere günah işlemiş olurlar. Kendileri İslam davası için siyasete katılmadıklarından, ikincisi de kendilerine uyan kimseleri siyaset yolu ile cihad yapmaktan engpelledikleri için günah 


. işlemiş olurlar. Bu kimseler, bilgisizliklerinden 


dolayı, farzlan bırakıp nafilelerle meşgul 


-. oluyorlar. : 


- 4- Müslümanların siyasi parti kurmaları halinde bu partinin vasıf ve özellikleri: 

“Müslümanların kurdukları siyasi parti düşünce ve görüşleri açık ve kesin olmalıdır. 
Mezhep imamları arasında ihtilaflı olan bir görüşte bile, bütün parti üyeleri tarafından inanılması ve tatbiki kesin olan bir mezhep imamının görüşünü kabul etmek zarureti vardır. 

“Düşünce ve görüşleri üyelerine kapalı olan herhangi bir siyasi faaliyet muvaffakiyetle neticelenemez.” . Çünkü münakaşalara yol açacak şekilde düşünce ve görüşler için başında kesin olarak tesbit edilmemiş ise, 


böyle bir durum parti içinde büyük tehlikelere vesile olabilir. Bu bakımdan birliği sağlamak: 


için içtihadı icabettirecek bir meselede bile mezhep imamlarından birine uymak icabeder. 
Çünkü mezhep imamlarının ihtilafı ümmet için bir rahmet ve kolaylık vesilesidir. 


Halifeden başka hiç kimse de bütün .müslümanları bir mezhebin görüşlerine uyma- ya mecbur krlamaz. Halife mezhepler arası ihtilaflı bir görüş üzerinde ancak alimlerle istişare eder ve ümmetin menfaatine uygun olan görüşü tesbite muvaafak olursa o takdirde o görüşü diğer mezhep mensuplarının tatbik etmesi de icabeder. Zira İslamı biridârenin kurulması için müslümanların birlikte siyasi faaliyette bulunmaları şarttır. Aksi takdirde tek bir bölgede bile birbirinden farklı, çeşitli siyasi cemiyetler teşekkül eder ki, bu suretle müslümanlar bir siyasi güç meydana getiremez bir varlık olamazlar... 


Said Hvva bu noktada bazı itirazları da cevaplandırıyor. 
, © “Bazı kimseler, zamanımız islami hareketin çıkış zamanı değildir. Biz şimdilik islama karşı olmayan : kimselerle birleşmekv e onlarla birlikte çalışmak zorundayız. Eğer islam adına bir çıkışta bulunursak islama ve müslümanlara ihanet etmiş oluruz gibi söz ve iddialarla kendilerini aldatmaktadırlar. Bugün, islam ülkeleri de kurulan her “partinin lideri kendi görüşlerinin islamla çatışmâdığını ileri sürmektedir.. : Bunun gayesi açıktır: Müslümanları kandırmak ve onları kendilerine taraf edinmektir. Müslümanlar bir siyasi partiyi ancak iki şartla desteklevebilirler: 


1- Bu partinin tüzüğü ve programı islama aykırı düşmüyorsa, 
2- İslamı görçekleştireceklerine ve yz 


- yacaklarına açıkça söz veriyorlarsa. 


Belki bazı siyasi parti ve düşünceler islama 


. ters düşmeye bilirler. Fakat, bunlar islama her 


hangibir hizmet ve yardımda yapacak değildirler. Yıllardır, müslümanları yanıltan ve aldatan asıl mesele budur. “Bu parti ve akım islama karşı değildir. Bunun desteklemek ve buna yardımcı olmak zorundayız” gibi sözlerle kendilerini ve &trafındakilerini bilerek veya 


bilmeyerek aldatmaktadırlar. Gece gündüz 


müslümanlar arasında uzanıp giden bu münakaşalar ve destekleme kararları şimdiye kadar kafir, zalim ve  fasıkların işine yaramıştır. : Müslümanlar ancak, islam adına kurulan parti ve düşünce akımlarını desteklemek zorundadır. İslamın karşısında olmadıklarını söyleyen partiler her ne kadar ilk bakışta islam için zararlı görünmemişlersede, müslümanları aldatarak kendi saflarına çekmekle islami bir 


- faaliyetin kurulmasına engel olmuşlardır. Bun' 


ların propagandalarına kanan müslümanların bulunduğu ülkelerde, islam adına hiç bir adım ileri atılamaz. Bir avuç azınlık için müslümanlar bu ülkelerde serbestçe dini vecibelerini bile 


zi a e EŞ ÇA e 


-yerine getiremezler. Bu ülkelerde azınlıkların gördüğü müsamaha ve dini hürriyetin yarısı bile müslümanlara tanınmaz. * 


Bazı kimselerde; filan partinin lideri çok “zeki, çalışkan kahraman ve vatana hizmet eden bir kişi olduğu için o partiyi destekleme zorundayız derler. 


Acaba vatan mı daha önemlidir, yoksa vatanı ayakta tutan inanç mı? i “Allah Resulü Hz. Muhammed S.A.V.) 
içinde doğup büyüdüğü öz vatanı Mekke'yi neden bırakıp Medine'ye göç etti? Müslüman- 


lar, islam olmayan ükeleri neden kendilerine 


vatan saymıyorlar? Bakınız bu hususta yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de ne buyuruyor. 

“Şayet onlara: “Kendinizi öldürün, yahut memleketinizden çıkin” diye emretmiş olsaydık, onların pek azıda başkası bunu yapmaz lardı. Eğer onlar kendilerine verilen öğüdü 


' (emri) yerine getirmiş olsalardı bu, onlar için 


daha iyi ve daha sağlam olurdu.” Nisa:66 

Bir müslüman için vatana hizmet hedef değil, vatan için islama hizmet hedeftir. Kafir bir lider ve önder ile müslüman bir liderv e önder arasındaki fark budur. Eğer hedef, 


“ sadece kendi vatan ve ülkesine hizmet etmekse 


bütün dünyanın liderleri aynı hedeftedir. 
Müslüman liderini bütün dünya liderlerinden ayıran nokta islama hizmet etme hedefidir. 
Şeytanda kendi taraftarları için çalışan zeki bir 


- liderdir, onada uyacakmıyız? 


“Şeytan şüphesiz düşmanınızdır. Sizde onu düşman biliniz. O kendi taraftarlarını çılgınca 
ateşli kimseler olmaya çağırır.” Fakir: 6 

“Biz, ancak oylarımızı islama vermeliyiz. 
Islam verilecek oylarımız için en başta gelen şart olmalıdır. Vatan, soy kahramanlik ve zeka bundan sonra gelmelidir! 

“Sizin dostunuz ancak Allah, O'nun peygamberi, namaz kılan zekat veen rüku eden müslümanlardır. Kim Allah'ı, peygamberini ve müminleri dost edinirse bilsin ki, Allah'tan yana olanlar şüphesiz üstün gelenlerdir.” 


, (Allah Emrinin Ahlak ve Kültürü S. 395 - 396) " (Madde 55-56) 


Bazı kimseler de “ehvenişer” diye adlandır- 


-dıkları bir esas ile kendilerini ve etrafındakileri 


aldatmaktadır. “Filan adam ve parti diğerlerinden daha az zararlıdır.” diye destekleme kararını almaktadırlar. Bu “ehveni şer” siyaseti şimdiye kadar islama ve müslümanlara acaba ne gibi fayda getirmiştir. Bu siyasetin sonunda 


gün geçtikçe islamv e müslümanlar zayıf ve . 
, güçsüz kalmışlardır. 


B uyanlış ve uydurma siyasetin sonunda 


bazı müslümanlar kâfir, zalim, münafık, fasık ve islam düşmanı olan kimseleri bile destekle- 


. diklerini gördük. Müslümanların oylarıyla 


destekledikleri bü kişiler, islamı yok etmeye 


. çaba göstermekte ve müslümanlara devlet ve 


sosyal - işlerde herhangi bir yer ve hak tanımamaktadırlar. Buna rağmen,müslümanların bu kişileri neden desteklediklerini anlamıyoruz? Onlar kafir, fasık ve islam düşmanı olan kimseleri desteklemelerindeki sebebi şu şekilde 


; açıklamaktadırlar: İslam düşmanları güçlüdür. 


Müslümanlar ise bu gün, onlara karşı koyacak güçte değildirler. Eğer biz islamı açıktan açığa savunmaya kalkışırsak onlara güç yettiremediğimizden dolayı yeniliriz. Şimdilik islamı 


“gizlemek ve onları desteklemek zorundayız 


diyorlar.“ Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de bu kimselerin yanlış düşünce ve görüşlerine işaret ederek şöyle buyurmaktadır: 

(BAlK:a;g.e.s. 397 


“Onlar: “Seninle beraber doğru yolda gidersek, yurdumuzdan oluruz”. dediler. Biz onları, katımızdan bir rizik olarak her yerin meyvesinin toplandığı güve li ve kullu bir yere yerleştirmedik mi? Ama onların çoğu bunu bilmezler.” i 


Bu sözleri söyleyen ve bu görüşte olanlar gerçekten ne Kur'an-ı nede islamı tam olarak bilmeyen cahil kimselerdir. Bu gün dünyada bir çok ideolojiler, bir yığın düşmanları olmakla birlikte kendi varlıklarını açıktan açığa çekinmeden savunmakta ve kendi davaları uğrunda 


bütün güçleri ile çalışmaktadır. Biz neden 


kendi topralarımız üzerinde islamı savunmayalım? Bu gün, aşağı yukarı hemen bütün islam ülkeleri bağımsızlık ve hürriyetlerini elde etmişlerdir. Bu zihniyete sahip olan kimseler hâlâ kendilerini sömürge olarak görmekte ve 


o düşünmekteler. Bu zihniyet yıkılmadıkça her 


yeni kurulan hükümet ve devletler islam ve müslümanlar için daima birer büyük tehlike 


, arzedeceklerdir. 


Bizi ne (ehveni şer) ne de (güçlü şer) hiç biri korumayacak ve savunamayacaktır. Bizi bütün dünyaya karşı savunacak ve' koruyacak gerçek ve tam bir islam siyasiti olacaktır. Bütün dünya müslümanları bu siyasetin çatısı altında birleşecek ve birbirlerine yardımcı olacaklardır. - Böylece, içte bir dayanışma ve birleşme meydana geldiği gibi, dışta da bir destekleme ve yardım görülecektir. Bu, islam ülkelerinin her hangi bir ülkesinde gerçekleşeceği gibi bütün islam dünyasında da gerçekleşebilecek ve meydana gelecek büyük bir olay olacaktır. 
Müslümanlar ancak, böyle birlik ve beraberlik içinde kendilerini: ve dinlerini bütün dünya 


, devletleri karşısında çekinmeden savunacak ve 


koruyabileceklerdir. (Bak. a.g.e s. 398) 


Bazı kımseler biz Mekke devrindeyız. Bu devir ise cihat devri değil, iman ve hazırlık devridir diyorlar. Mekke devri belki silahla cihad devri değildir. Amma hakikatte lisan ve 


-fikir hakda sebat zorluklar karşısında tahammül 


ve sabır cehadının yapıldığı, en ibretli devirdir. 


Bu sabır ve tahammül, zillet ve korku içinde ses çıkarmadan gösterilen bir sabır 


değildir. Peygamberlerin sabırlarını bu şekilde 


anlayanlar yanılmışlardır. Peygamberlerin sabrı batılın e karşısında bütün güçleri ile hakkı savunarak, küfür ve kafirlere karşı direnerek 


“ gösterdikleri sabırdır. Peygamberler batıla karşı 


hakkı savunmak yolunda başlarına gelen her türkü eza ve cefaya katlanmışlardır. 


Ikinci oyanlışlıklarına gelince, bunların islamı eksik anlamaları veya kabul etmeleridir. 
İslamın bütün emirleri son bulmuş ve tamamlanmıştır. İslamı olduğu gibi kabul etmek zorundayız. Mesela: Hac Medine devrinde farz oldu. Fakat, bütün müslümanlar ve hem de İslamın Mekke devrinde olduğunu savunan kimseler her yıl hac yapmaktadırlar. 
Nasıl ki, haccı bırakmak caiz ve mümkün değilse, islamın diğer herhangi bir hükmünü de bırakmak caiz ve mümkün değildir. 

“Biz bu gün Mekke devrinde değil, islamdan sonra tekrar küfre dönenlerin bulunduğu bir devirde bulunuyoruz. Biz Resulüllah (S.A.V.) in münafıklarla ve din düşmanları ile çarpıştığı Medine devrindeyiz. 

Müslümanlar arasında bu Mekke devri inancı, bir çok islamı harekete sekte olmaktadır. Bu inançta olan bir çok kimse, etrafına bir sürü insan toplayarak, “sakın sesinizi çıkarmayın biz Mekke devrindeyiz ve onlara karşı koyacak güçte değiliz” diye bu insanları sindirip avutmaktadır. Bu avutma teraneleri yıllar boyunca hep böyle sürüp gitmiştir. 

Eğer müslümanlar üzerindeki korku ve gaflet perdesini atıp bir araya gelerek islam için 


, savaşsalardı islamı bütün hükümleri ile birlikte 


< 


çan yaşatmış ve gerçekleştirmiş olacaklardı. 
lam Mekke devrinde onüç yılda zafere ulaşmış ve artık Mekke devrini bu zaman zarfında kapatmıştır. Biz Mekke devrindeyiz diyen kişilerden kimi onbeş, kimi elli, kimi yüz yıldır beklemektedir. Neden hâlâ bu Mekke devrini kapatmadılar. Artık, kendi kendimizi avutmayı bırakalımEğer biz, bu zihniyete son vermezsek, daha çok geride vejperişan durumlarda kalırız. (Bak a.g.e s. 385 - 386) 


Buraya kadar islam ülkelerinde islam siyaseti hakkında söylenilen sözlere cevap vermeye çalıştık. Özet olarak şöyl ederiz: 

Bütün dünya müslümanları birleşmek için çalışmalıdırlar. İslam birliğinin oluşması için bütün güçleriyle cihad etmelidirler. . 

İslamı hakim kılmak ve hükümlerini uygulamak için bir islam başkanının liderliği altında toplanarak siyaset yolu ile dihad etmeli ve islam düşmanlarına karşı bütün güçleriyle 


çarpışmalıdırlar. 


Yuliatıdiğ saydıklarımızın hepsi müslüman” lar üzerine farzdır. 

Hepimiz, şahsi görüş ve düşüncelerimizi ülkelerinde yaşayan kardeşlerimize yardım elrimizi uzatmalı ve islam davası için çalışmalıyız. Aramızdaki fikir. ve görüş ayrılıkları 


-üzerinde kuru münakaşaları da bir yana atarak, 


bıraktığımız ve ihmal ettiğimiz cihad'a yeniden sarılmalıyız. Yüce Allah'ın yardımcısı olduğu kimseler, daima üstün geleceklerdir. 

(Bak: a.g.e. s. 399) -- 


Said Havva'dan yaptığımız nakiller, iyice değerlendirildiği takdirde inanıyoruz ki müslümanlarda ciddi bir uyanış ve kendine geliş harekete başlayacak veya başlamış ise imzalanacaktır. 

Müslüman hiçbir iki yüzlüye, ehven-i Şerre ve yarı müslümana (kanmayacak, aldanmıyacak ve destek olmıyacaktır. 


Saat 8.00 olduğunda sandık başına git 0.0. 
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el 


Milli Selâmet Partisi- 


nin 14 Ekim seçimleri dolayısı ile İstanbul'da Sul- 


“tan Ahmet meydanında tertiplemiş olduğu konuşmada başyazarımız Köâdir Mısıroğlu müminleri coşturdu. 

Sözlerine Milletimizin 
İslâm adına kazandığı engin zaferden misâller vererek başlayan Kadir Mısıroğlu, elli yıldır ülke-. 
mizde yanlış tatbik edilen lâiklik anlayışının üzerinde durmuş ve “Mil- 


letimiz bugüne kadar bizi 


idare edenlerden hesap sormak üzere kıyam etmiştir. M.S:P. bu kıyam 


hareketinin adıdır. Mad-. 


di sahada, bizi Allah'ı bir olarak tanımanın şerefinden mahrum bulunan Hiristiyan âlemine, necip el açma mevkiinde bulunanlara karşı şahlanış hareketinin adıdır. Yunanistan'dakiyüzbin esir Müslümanın sahip bulunduğu din ve vicdan hürriyetinden bizi dahna askarisi ile yaşamaya mahrum edenlere karşı hesap sorma hareketinin adıdır.” 


“Milletimizi maddi ve askeri sahada yok edemiyenler Kale içinden alınır” kaidesini tatbike ko- 


yularak, içimizde ajanlar 


türetmişlerdir. Bu sebepledir ki artık düşmanı bulabilmek için altı ay at sırtında hudut boylarına doğru gitmeye lüzum kalmamıştır. O artık aramızdadır. Bazan da yanıltabildiği insanların desteği ileidari ve siyasi makarılara geçip oturabilmekte- 
'dir. Yüz seneden beri Hiristiyan Avrupa ile beynelmilel siyonizmin çevirdiği dolapları fark eden milletimiz yeni bir diriliş hareketine girişmiştir. 
ür .S.P. bu vi e 


Demokrasiye geçildi- : 
 ğinden beri milletimizin 


birkaç İmam-Hatip birkaç Kur'an Kursu gibi 


elindeki rey silahi ile ala- 
“bildiği 


basit tavizlerin sağladığı imkânlara Cenab-ı Hak büyük bir bereket ihsan etmiştir. Bu 

bereket toparlanıp gelişen müminler içinde Rabbim Müstesna lütfü ile 
Müslüman milletimize manevi ve maddi kalkınma yolunda rehberlik 

edecek mübarek bir kadro oluşmuştur. Bu kadronun mücahit elemanlar 
Lâ teşbih ve lâ temsil 

Nemrudun ateşinde yanmayan İbrahim A.S. veya Fravunun kucağında büyüyen Musa A .S. gibidirler. Elli yılık batılla- 


“rın kurduğu küfür tuzak- 
“lannın içinden gelip geç- 


tikleri halde kalpleri ve 


1 Me Ki “ 


dimağları hakayik-i Muhammediye ile mütehalli ve müteheyyiç kalabilmişlerdir. M.S.P. bu iman erlerinin hareketi- 


-dir. 


Yeni olduğu uve asırlık yalanların tesis eylediği sisi kamilen dağıtacak güne ulaşamadığı için onun batıllar karşısındaki sayı azlığına bakarak kafirler sevinmesinler, müminler de me'yüs olmasınlar, Cenab-ı Hak imanlı bir azınlığın bu va- 


-sıftan mahrum çoğunluk- 


lara galebe edeceğini vaad 


kat için sağlam bir ölçü 


. değildir. Eğer böyle ol- 


saydı yeryüzünde mensupları en fazla bulunan 
Budizm hak din olurdu. 


— Resülullah S.V. ortaya 


buyurmaktadır. 
“Kaldıki sayı hak ve haki- 


“çıktığında onun mübarek * .tebligatına muhatap 


olanlar sayı hesabı yap- 


“ mıyarak. kendilerine te- 


veccüh edecek müsibetlerin çokluğuna ve şiddeti- ne rağmen “Dalilek Ya 
Resüllullah” sayhası ile ona dehalet ettiler. Onlar böyle yapmasalardı bu en büyük nimet aradan geçen birçok asırları aşıp bin dört yüz yıl sonra bi- 


ze kadar ulasmazdı. 


Bu milletin evlâtları- nın hepsi de şehit şüheda, hacı-hoca oğlu veya torunudur. Bugün bunların bir kısmı üzeri küflenmiş bir peynir gibi bozulmuş 


gözüküyorsa da bu ince: 


bozuk tabakanın altında bep aynı bünye, hep ayni 


«maden mevcuttur. 
M.S.P'nin Edirne'den 
Kars'a kadar imtidat a imara ile yoğrul- 


muş vatan topraklarını aşarak bir milyarlık İslâm dünyası çapında vazife gören irşat ordusu kuru kavga ve cihangirlik hevesinde değildir. 
Hak ve hakikatin galebesiiçin çalışmaktadır. 

' Türkiye İslâm devlet- 


“lerinin en batıda buluna- 


nıdır. Peygamberimiz kıyamete yakın güneşin batıdan doğacağını müjdelemiştir. Bu İslâm güneşi dir ki M.S.P. hareketi ile doğmaya başlamıştır. 

Müslüman kardeşlerim! 

Hicri 14. asır tamamlanırken, ülkemizde İslâmın şanlı ve heyecanlı diriliş hareketini huzurunuzda saygı ile selâmlıyor ve hipinizi bu cihat ordusunun yarınki birer zabiti olarak Allah” aema- 


nen "edi yorum 


g Piri 


68. o Yürüyüşlerini ve hareket tarzlarını ayarlarlar 


ABDULHALİM POLATOĞLU 


İnsanoğlunu Dünya'da kendine halife kılan Allah-ü Teâlâ onu bu vazifeyi yerine getirebilecek sürette, dünyanın nimetlerinden faydalanabilecek akıl gücünde yaratmıştır. İnsanoğlunu kendisine ibadet için yaratan Allah “salih kimselere dünyayı miras” bırakmıştır. 

Rahman'ın yarattıklarından istifade eden kulların 'doğru yola, hidâyete ulaşmaları, akıllarını kullanmaları için her zaman tecelli eden, eğer düşünseler onlara birer ibret alma vesilesi olan nice ayetler (deliller) yaratmıştır. 
Gündüzün ardından gecenin gelmesi, gündüzü boşa geçirenlere aklını başlarına almaları için bir ibret veya şükretmek isteyenler, ilmi veya ameli bir iş görmek isteyenler için bir nimettir. 
Ama düşünmeye, vazife görmeye, ibret almaya niyeti olmayan tembel kimseler için zamanın değişmesinde, gecelerin karanlıklarında, İslâm nimetinden mahrum kalıp zâlim kimselerin zulümleri ile milleti (Haktan) uzaklaştırmalarında, anarşiye binlerce neslinin kurban gitmesinde, iffet ve hayanın inkârcısı modanın yaygınlaşmasında, nice namaz kılan annelerin ve hacı babaların kızlarına kot pantolon giydirmesinde v.s. hiçbir mânâ yoktur. Onlar, nefsinin, gafletin zebunu olmuş bu zavallılar, hayatı yiyip içmekten ibaret görürler. Fakat Rahman'ın kulları, arzın halifeleri olmak isteyenler öyle mi? Onlar bütün rahmet eserlerini ve kainatta zâhir olan ilâhi sanat delillerini düşünmek, kendi noksanını idrak ederek tekâmül etmek, karanlıkları, talihimizi karartanları yok edecek olan hidayetin nuruna yolaçmak, İslâm nurunun doğmasına öncülük yapmak, Rahman'a kulluk vazifelerini yerine 


“getirmek mecburiyetindedirler. 


İşte Yüce Allah (C.C.) Furkan süresinin 63. 
ayetinden 77. ayetine kadar bunları, yani Rahman'ın kullarının nasıl olacağını, bunların hangi. özellikleri taşıması gerektiğini beyan ediyor. Burada, her biri bir zümreyi andıran sekiz sıfatla vasıflandırılmış olarak, İslâm ahlâk ve medeniyetinin, mefküre (ülkü)sinin bir özeti yapılmıştır. Şöyle ki: 

1- Rahman'ın kulları öyle bahtiyarlardır ki, yeryüzünde yürüdükleri vakit mülâyim yürürler, yani Rahman'ın kulları önce gidişlerini, 


ON (JON ES 


O SAL ÇO ALADA YARASA 
YY A A 


BS KÖSE) 


“ Cebbârâne, gururlu, kibirli, saygısız, kaba ve 


haşin değil, sâkin, vakarlı, mütevazi, edeblice, nazik ve yumuşak yürürler. Etraflarını rahatsız etmez. Saygılı, merhamet, emniyet ve asayiş 


bahşederek giderler. Câhil kimseler onlarla 


konuşsa veya kendisini bilmeyenler onlara laf 


. atsa, Sataşsa onlara “Selâm” derler. Yani 


selâmetle neticelenecek söz söylerler. Onlara çatmağa tenezzül etmezler, böyle. basitliklere tahammül ederler. 

2- Onlar Rahman'a secde ve kıyam ederek (ibadet ederek) gecelerler, hâlisâne namaz kılarlar. Yatışları da, kalkışları da Allah içindir. 

3- Onlar gerek namazlarının arkasından ve gerek diğer vakıtlarda şöyle dua eder: “Ey Rabbımız cehennem azabını bizden def et” derler. İbadet ve çalışmalarına güvenmeyerek daima kurtuluş için dua ederler. Çünkü cehennemin. azabı bir alacaklı gibi enseye 


binmiş bir belayı mübrimedir. (Laik düzenin 


kendisi veya kurucusu veyahut da bu düzenin beceriksiz hain tatbikçilerinin milleti bağladıkları IMF, AET, NATO v.s., bunlar çok 


.mühim bir belâdır, sanki onları ensemizden , silkelesek ölecekmişiz gibi onlara katlanırız. 
“Adına demokrasi denilen batıl küfür düzeninde 


her türlü fitne ve fesat yapılır, milleti bölen düşünceler mektep kitaplarında okutulur, en büyük hainlere öğretmenlik yaptırılır, hatta bölücülükten suç giyenler mebus, senatör olur, millete cehennem azabı yaşatan anarşiye, beceriksizliği daha başbakan olduğu ilk haftada 


ortaya çıkan kışkırtıcılara, dahili ve harici . 


emniyetsizliğe rağmen yine katlanılır.) Gerçekten cehennem (küfür düzeni) ne kötü durak, ne 


“kötü ikametgâhtır. İçi dışı tâdmamen kötüdür, 


ama gafiller bir bilebilse. a 

4- Onlar masraf ettiklerinde, harcama yavtıklarında israf etmezler.. Meselâ doyacak kadar: yerler, fert ve cemiyetin güzelleşmesi için harcarlar, faydasız şeylere para vermezler, vakit öldürmezler. Lüzumundan fazla sıkı olup kısmazlar, ikisi ortası denk olurlar, bütçelerinin iki ucunu da denk getirirler. 

5- Onlar Allah'ın yanında başka bir. ilah çağırmazlar. Din, medeniyet, insanlık namına 


cinayet işleyip, insanları putlara, heykellere 


YE iş gi a Lim inni 


bir kimseyi, haksız yere öldürmezler, zina yapmazlar. Her kim bunları yaparsa ağır cezaya çarpılır. 


6- Onlar-asla yalana şahit olmazlar, yalan yere şahitlik etmedikleri gibi yalan söylenen yerlerde, mevkilerde, yalan söyleyen kimsele- 


rin arkasında bulunmazlar. Faydasız boş 


şeylere, yani lağviyata, siyasetçilerin sözlerine, palavralarına yolları düşerse, rast gelirse haysiyetleri ile şereflice geçip giderler ve şöyle derler: “Bizim amelimiz bize, sizin ameliniz size, selamün aleyküm, biz cahillere tabi olmayız.” (Kasas Süresi). 


7- Onlara (Rahman'ın kullarına) Rab'larının ayetleri hatırlatıldığı, yani kendilerine ihtar edildiği, vaz-u nasihat olduğu, ders verildiği vakitler, o ayetlerin, o derslerin, o nasihatların üstüne sağırlar ve körler halinde yıkılmazlar, dinlememezlik etmezler. Dinleyerek, görerek, lak vererek ayetlere, Allah'ın emrine sarılırar. 


8- Onlar, Ya Rabbenâ! Bizlere karılarımız- dan ve evlatlarımızdan “göz aydınlığı” ver. O kadınlarımız ve o evlatlarımızla dünyada senin kulun olduğumuz, onları senin dinine ve şanına layık yetiştirdiğimizden dolayı gurur duyalım. Kıyamet gününde utanmayalım. 
Burada şunu hatırlatmak yerinde olur. Bugün kendilerine müslüman diyen anneler, babalar, hatta namaz bile kılan nice insanlar kızlarını, evlatlarını İslâm'dan habersiz, modanın. küfrün kuklası halinde ;; getirmiştir . Nice kocalar kendi nikâhlı (!) karılarını islâm dışı kıyafette, kâfirlerin kılığında dolaştırmaktadır. İşte bütün bunlar ve bunlara meydan verenler, rıza gösterenler müslümanların yüz karasıdır, yüzümüzü ,karartanlardır.. .Ne zamana kadar daha, hâlâ onların ensemizde kene gibi dolaşmasını bekleyeceğiz, ne zamana kadar onların şom ağızlarından çıkan yalanlarına alkış tutanlara acıyarak bakacağız. Müslümanların kendi evlatlarına sahip olabileceği, cemaat olabileceği, Allah'ın yoluna cemaat yetiştirebileceği gün gelmeyecek mi? Elbette gelecek, ama bizler bunun için hangi fedakârlıkları yapmaktayız, önemli olan bugün burası. 


Ve onlar “Ya rabbi. bizi müttakilere imam et” derler. Müttakiler Allah'ın koruması ile cehennem azabından korunan bahtiyarlardır. 
İmam öncü, kendisine uyulan, tabi olunulan demektir. Dikkat buyurulursa burada müttaki değil, müttakilerin imamı, müttakilerin devlet 


“başkanı, öncüsü olmak için dua etmek, buna 


çalışmak ve buna hazır olmak için kendini yetiştirmek ne büyük bir gaye, ne mukaddes bir mefküre (ülkü)dür. Bu duanın manası ne ulvi bir siyasete ne yüce bir makama talip olmaktır. Bundan daha yüksek bir fikri gelişme ve yüce himmete insanları sevkeden bir düstur düşünülemez. 


Düşünelim şimdi, bugün bir milyar müslüman kimlerin idaresindedir? Devlet düşmanları, Allah'tan kendileri bile çoğunun korkmaz. 
On milyon Yahudi var, dünyada. Ama bütün Yahudiler hemen hemen her bulundukları yerlerde, ticareti ve siyaseti ya doğrucan veya dolaylı olarak elinde bulundururlar. Müslümanların siyasetleri de, ticaretleri de genellikle Yahudilerin eline terkedilmiş vaziyette. Rabbımızın kulu olduğumuzu bilelim, bilelim de Rahman'a kul bile olmayı kabul etmeyenlerin sultasından kurtulalım. 


İRİSİ 


A e, e. EN 


Anarşinin gayesi ve kaynakları 


SEBİL'imizi öteden beri dikkatle takib edenler, anarşinin gayesinin Türkiye'yi komünist yapmak değil, onun iktisadi kalkınmasına mani olmak bulunduğu hususunda öteden beri yazdıklarımızı hatırlayacaklardır. Bir kere daha 


. hülasa edersek durum şudur: 


Türkiye'nin komünist olması Batılı siyonist ve materyalist çevrelerin, işine gelmez. Çünkü, demirperde gerisine düşmüş olan bir Türkiye Batı'dan hiçbir mal satın alamaz. Bütün alışverişini demirperde gerisi ülkeleriyle yapmaya mecbur kalır. Bugünün Bulgaristan'ı, Macaristan'ı, 
Doğu Almanya'sı, ilh. hep böyledir. Becerebilirlerse hür dünya ülkelerine mal satarlar, fakat onlardan herhangi bir şey satın alamazlar. Zira bu takdirde paraları demirperde dışına çıkmış olur. Bu durum peyk memleketler. için “Varşova 
Paktı” ile garantilenmiştir. 
Türkiye de bu duruma girerse 
Avrupa ve Amerika büyük bir pazar kaybeder. Bu böyledir de, neden Türkiye'deki anarşik hadiselerin fül ve fikirleri ilk nazarda Türkiye'yi komünistleştirmek maksadına matuf gözükür? Bu durumu çözmek için bütün cihana karşı beynelmilel siyonizmin gaye ve usüllerini kavramak gerekir. 

Gerçekten, komünizm, siyonizmin elinde milletleri istediği istikamete sürmek için kullanılan bir kırbaç gibidir. 
Türkiye'ye karşı da bu kırbaç 


kullanılmaktadır. Bununla as- * 


lında korkak olan sermaye ürkütülmek .ve- binnetice kalkınma hızı yavaşlatılmak istenir. Çünkü, bu yapılmasa 
MSP'nin vücud buluşuyla ağır sanayi kurina yoluna dökülen 
Türkiye muvaffak olur ve binnetice yine de pazar olmaktan çıkar. Demek ki, siyonizme göre Türkiye'nin ne sanayi kurması ve ne de Rus peyki haline gelmesi istenir. Sadece 


geri kalmışlığının devamının 


temin edilmesi arzu edilir. 
Bunun içinse anarşinin kontrolü bir şekilde tahrik ve teşviki gerekir. Buna göre ipler Yahudinin elinde olacak, o Türkiye'yi komünistleşmeyeceği bir hududa kadar sol propaganda ve tedhişle yıpratıp sarsacak, tehlikeli gördüğü anda tahrik ettiği gelişmeyi durduracak veya geriletecek, aksine sanayi kurulmasına imkân verecek bir siyasi ve iktisadi huzurun tesisine de imkân vermeyecektir. Buna göre anar- 


şinin gayesi de, kaynakları da | 


beynelmilel kapitalist ve siyonist mihrakların şu Türkiye üzerindeki asli gayede düğümlenmektedir. 

Geçenlerde bu görüşümüzü teyid eden resm. bir vesika İstanbul gazetelerinin birinde y dı. Buna göre eski CIA ajanları tarafından çıkarılan bir mecmuada CİA'nın bizim gibi kalkınma çabaları içindeki devletler için düşünce ve ha- 


reketlerini aksettiren bir rapor , 


yayınlamıştı. Bu raporu ora- 


dan iktibas ederek neşreden | 


mevzuubahis İstanbul gazetesi yukarıda anarşinin gaye ve 


kaynakları hakkında zikrettiğimiz görüşleri teyid eden 


satırlara yer vermiştir. O derecede ki, anarşinin bir milleti iktisâden çökertmeye kâfi gelmemesi halinde ClA'nın hususi 


ajanlarla bunu şiddetlendirme yoluna gittiği hususu manşete çekilmiştir. Amerika demek, 
Yahudi ve mason kontrolü altında bir devlet demektir. CİA üzerindeki siyonist hakimiyet ise çoktan beri bilinmektedir. 
- Buna göre CIA'nın beynelmilel siyonizmle gayebirliği halinde bulunduğu ortaya çıkmakta ve ülkemizde her gün beş-on cana kıyan anarşinin hedef ve amilleri belli olmaktadır. 
Okuyucularımızdan o çoğunun görmüş olması gereken bu ifşaatın altında yatan mana, yeryüzünde en fazla Türkiye'- miz için ehemmiyet taşımaktadır. Çünkü, biliyoruz ki, İsrail'i “Arz-ı Mev'ud” denilen ve Nilden Fırat'a kadar uzanan topraklar üzerindeki emeli kat'idir. Bu yüzdendir ki, Türkiye'mizdeki “Doğum Kontrolü” hareketinin mâli külfeti merkezi Amerika'da bulunan 
Yahudi Rockefeller Vakfı tarafından karşılanmaktadır. Çoktan beri Araplarla “sıcak harp” halinde bulunan İsrail ve.cihan siyonizminin bizimle de “soğuk harp” içinde bulunduğu şüphesizdir. Galiba soğuk harp milletlere sıcağından daha pahalıya malolmaktadır. Zira, bunun resmi karargâhlarından biride CTA gibi dev teşkilâtlar olduğu meydahdadır. 
, Gerçi Amerikan sefiri yukarıda bahsi geçen raporu yarım ağız yalanlamıştır. Fakat, bu gibi açık vermeler 


karşısında resmi makamların . 


yapageldiği hep bundan ibaret değil midir?.. 


hem kamuoyunu hel ükümeti harekete eylemlerine giriştikleri belirtiliyor. 


Raporda * 
ini karş 


iladığı sürsca hoş karsılanır.Bu em eek gereke e 


faaliyetler raporunda “Ajanlarımız aşırı sol örgütlerin lider kadrolarına sızarak onları kullanıyor” deniyor 


“EM 30-31 B” adlı dosyada Amerikan İstihbarat Örgütleri 'nin birçok ülkede aşırı S0- | lun içineözel eylem grupları sızdırarak terör haraketleri düzenlediği bi idir! ilyor. 


Bazı eski CİA görevlileri tarafından açıklanan ““Çok gizli''raporda Amerika'nın askeri varlığının bulunduğu ülkelerde siyasal istikrarın sağlanması için ne gibi bir politika izlenmesi gerektiği geniş bir biçimdeanlatılıyor. 


() Raporda Amerlka'yadost ülkelerde esi güçlerin şiddetten kaçınmaları halinde hükümetlerin komünizme kargı pasiflik ya da kararsızlık,gösterdikleri bunu önlemek ve m de geçirmek için özel ajanların çeşitli terör 


“Demokrasi . gelişmekte olan ülkelerde komünizm aleyhtarı düzenin gerek-İmazsa rejimin yapısında muhtomel değizi e 


rli 
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"Amerikan İstihbarat örgütlerinin ilk def açıklanan gizli raporundaki itiraf: 


“Anarsi yet i özel ajanlarımızla biz şiddetlendiriyoruz. 


Amerika'nın dostu olan ülkelerdeki 


değilse 


Nüve GEÇ 
1.2) 


İSTANBUL VAKIFLAR 
BAŞMÜDÜRLÜĞÜNDE 
TAYİN FIRTINASI 


Geçen sayılarımızdan birinde İstanbul Vakıflar Başmüdürlüğü'nde olup biten usu!lsüzlüklerden bir nebze babsetmiş ve vesikalariyiz bir misal arzetmiştik. Bu hafta da, bu talihsiz müessesedeki partizanlıklara bir nebze temas ; 


etmek istiyoruz. 


.CHP idaresinin her devlet 


dairesinde partizanlık yapması “beklenirdi de bunun Vakıf lar- 


da da olabileceği, hem de böylesine geniş bir surette ortaya çıkabileceği düşünüle- | mezdi. Çünkü, bir CHP'li belki de dışarıda sorulduğu zaman Vakıflar'da çalıştığını söylemeye bile utanır diye düşündüğümüzden böyle bir his ve zan altındayız. Lâkin böyle olmadı. Vakıflar'ı ele geçirdiğin- 


den beri usullü, usulsüz tayin ve nakiller birbirini kovaladı. 
Sadece geçen hafta İstanbul 
Vakıflar Başmüdürlüğü'nde kılıfına uydurularak gerçekleştirilen nakilleri dikkatlerinize arzedersek bu kadim müessesemizdeki partizanlığın çapı hakkında bir kanaat sahibi olabilirsiniz. 


, 1- Muzaffer Karataş: Hayır işleri ve Mülhak Vakıflar 
Müdürü iken Sivas Vakıflar 
Bölge Müdürlüğü emrine memur olarak tayin edilmiştir. 


2- Sabri Dereli: Emlak ve 
Gelirler Müdür Muavini iken, bu da Sivas Bölge Müdürlüğü emrine memur olarak gönderi!- emrine memur olarak verilmiş- 


tir 


3- Adnan Ergül: Emlâk ve 
Gelirler Müdür Muavini iken 
Hatay Bölge Müdürlüğü emrine memur olarak gönderilmiştir. : 

4- Özer Şenler: Hayır İşleri ve Mülhak Vakıflar Müdürlüğü'nde şef iken önce Muhasebe Müdürlüğü'nde memur yapılmış, daha sonra Kütahya Vakıflar Müdürlüğü emrine memur olarak tayini çıkmıştır. 

5- Ahmed Turan: Emlâk ve 
Gelirler Müdürlüğü'nde memur iken, Trabzon Bölge Müdürlüğü emrine tayin edilmiştir. 

6- Hamdi Odacı: Zat işlerin- de memur iken, Adana Bölge 
Müdürlüğü emrine verilmiştir. 

7- Ahmed Şahin: Yüksek 
Tahsil Erkek Yurdu Müdür 
Muvini iken, önce Hayır İşleri 


Müdürlüğü'nde memur yapı!- mış, daha sonra Antalya Bölge Müdürlüğü emrine tayin yapılmıştır. ; 

8- Leyla Kocaman: Muhasebe Müdürlüğü'nde müdür muavini iken, Vakıf Gureba 
Hastanesi emrine memur olaraktayin edilmiştir. 

Ne dersiniz, İstanbul Vakıflar Başmüdürlüğü'ndeki 
CHP'li militanlar geçen hafta çok iyi çalışmışlar değil mi? 
Ecevit'den bir aferin hak ettiler. Lâkin bu arada seçim konuşmaları ile meşgul bulunan Ecevit'ten ancak 14 Ekim'den sonra alınabilir. Tabii, yerinde 
durursa. Ne o, yoksa 14 
Ekim'den sonra hükümetin yıkılmasında.ı korkulduğu için mi CHP'liler purtizanhgı ariır- 

o dılar yoksa... ; 


4 


islâmi mücâdelede 
““siyâsi parti”'nin yeri 


Kadir MISIROĞLU 


er sistemli fikrin nihaj hedefi, "tatbik olunmak" mevkiine ulaşmaktır.Bu HE onun mü'minlerinin (bağlılarının) siyâs ve idâri iktidarı kendi emir ve iradeleri altına almalarına bağlıdır. 

Bu keyfiyet o kadar büyük bir ehemmiyet taşır ki; bilhassa içtimâi görüşlerde bunların doğru olup olmadığı mes'elesi ile birlikte, her şeyden önce tatbik kaabiliyetlerinin bulunup bulunmadığı hususuna bakılır.Eğer,tatbik kaabiliyetleri yoksa, doğru ve yerinde kabul olunsalar bile, iltifat görmezler.Böyleleri, bazıfilozof ve mütefekkirlerin fikir jimnastiği mahsulü olan birtakım "Fantaziler" olarak kitaplarda kalmayâ mahkümdur. 

İslâmiyet, her şeyden önce bir "DÜNYA GÖRÜŞÜ"dür. Bu birtakım temel umdeler (prensipler) muvâcehesinde , akla gelebilecek her suali,hiçbir tezada düşmeksizin cevaplandıra bilen ve böylece hayat ve fiziki âlemin bütününü-hatta fizik ötesini bile-ihata ederek (kuşatarak) müteselsil kıymet hükümlerine bağlayabilen bir fikir sistemi demektir.Onun en fârik vemümeyyiz (belirleyici ve ayrdedici) vasfı. hiç şüphesiz içtimâiliktir. 

Bir kaide, veya kaideler topluluğu demek olan sistemin içtimâiliği, ancak onun geniş kitlelerce tatbik olunması halinde -kâmil mânâsıyla- gerçekleşebilir. Bu, tatbikat şans ve iktidarı bakımından bütün içtimâi doktrinler,aynı seviye ve vasıfta değildir.Bu yönden İslâmiyetle mukayese edilebilecek hiçbir beşeri görüş tasavvur bile olunamaz. İslâm'ın tatbik kaabiliyeti itibariyle haiz bulunduğu bu mükemmelliğin üç âmili vardır : 

a) Emir ve nehiylerin (yasakların) insan fıtrat ma (yaradılışına)- uygunluğu, 

b) Ekseriyetle şekilden ziyâde ruha &id kaaideler va'zolunarak (konularak) birçok hususun maslahata (halin icabına) terkedilmiş bulunması ve bundan dolayı * 'İçtihad' 'a imkân bırakılması, 

c) Bizzat, Şâri-i Âzam yani, şeriatın Kaidelerini-koyan Cenab-ı Hakk tarafından bazı âyetlerin "nesh"e (Hükümden kaldırlmaya) tâbi tutulması ve Peygamberimizin birtakım sünnetlerinde mütehavvil (değişen) bir tatbikata vücud vermesi, 

erçekten İslâm'ın bütün emir ve nehiylerinde (yasaklarında) insan fıtratının (yaradılışının) asli temâyülleri - Rabbani bir vukufla- dikkate alınmış ve böylece yasaklarla beşeri zaafların önüne setler çekilmiş,meziyetlerin inkişafı da emirlerle en mükemmel bir sürette sağlanmıştır.Buyüzden, bir kimse İslâm olduğu nispette insanlık cevher ve hasletleri itibariyle yükselir, yani, insanlaşır, ondan uzaklaştığı derecede de behimiyyet (hayvanlık) çukurlarına yuvarlanır. 

İslâm'da birçok hususlarda şekilden ziyade ruh emredilmiş ve tatbikatta halin icabına. yani, maslahata göre hareket edilmesi imkânı bırakılmıştır. 
Meselâ, devlet ve hükümet için, herhangi bir şekil vaz'olunmayıp, ahkâm-ı şer'iyyenin (şeriat hükümlerinin) tenfizi yani, tatbik olunması,emânetin ehline tevdii (makam ve memuriyetlerin ehliyetlere göre verilmesi) ve biat'ı emretmekle iktifa edilmiştir. Bir idare, ne süretle işbaşına gelirse gelsin, şu üç vasfı haizse ,onu İslâmi saymıştır. 

Diğer taraftan içtihada bir saha ayırarak bununla da tatbikatta halin icâbına göre hareket edilmesi sağlanmıştır. 

Cenab-ı Hakk kullarına kolaylık olmak üzere onların İslâm'dan evvelki temayül ve alışkanlıkları muvacehesinde bazı hususlarda kademeli bir tebligatta bulunmuştur. Bu da, dinin "Vaz'olunma çağı"'nda onun tatbikini kolaylaştıran bir âmil olarak; pek büyük bir rol oynamıştır Diğer taraftan, Resülüllah (s.a.v.) de İslâm'ın değişik ülkelere yayıldığı zamanki tatbik 


» imkânları bakımından, bazı davranışlarında değişik tutumlarda bulun- 


muştur. Meselâ, mübârek saçlarını kâh dibinden kesmiş, kâh da omuzlarına kadar uzatmışlardır. 

İslâm'ın topyekün beşeri hayatı nizamlamak üzere vaz 'olunduğu münâkaşa götürmez bir gerçektir. Lâkin, bu gaye nasıl gerçekleşecektir?!...İşte, bu noktada İslâm'ın kuvveden fiile çıkması hususunda en büyük bir ehemmiyet taşıyan "Metod mes'elesi" mevzuubahs olur. Kısaca söylemek gerekirse realist (gerçekçi) bir sistem olan İslâm, insanlardan hiçbir zaman mümkün olandan fazlasını istemez. Şu, "Mümkün olan"'ın da her zaman ve mekânda farklı bulunduğu, muhakkaktır. Elden gelenin yapılmasıyla, şartlar her an daha fazlasının gerçekleştirmeye müsâid bir duruma gelir. 

emiyetimizdeki "İslami Mücâdele" bu esas görüş altında incelendiğinde, 

O'nun yakın geçmişinde- düşülen bazı hatalara rağmen- hep bu mantığa 

sadık kalındığı açıkça ortaya çıkar. İlâhi mes'uliyet itibariyle, daima mümkün olanı gerçekleştirmeye memur bulunan müslümanlar,önce alt edilemez, korkunç bir bâtılla karşılaşmışlar ve kendi kabukları içme çekilerek, "kül altındaki ateş" gibi iman cevherlerini muhafaza etmeye ve bertarafına muktedir bulunmadıkları bu gayri İslâmi tatbikata buğz etmeye koyulmuşlardır. Sonra, yavaş yavaş bâtılın hızı kesilmiş ve kendileri için de, imkânlar çoğalmaya başlamıştır. Bilhassa, 1945 yılından itibaren, çok partili hayatla birlikte milletin eline idârecileri az çok, kendi hissiyatlarına ram edecek bir 


f 


BUGÜN, İSLAMİ MÜCADELENİN EN BÜYÜK KARAR-GAHI MSP'DİR. O'NA BAĞLI OLSUN VEYA OLMASIN, İSLAM ADINA GÖSTERİLECEK FAALİYETLERİN BÜ-TÜN HASENAT VE SEYYİATI, DAİMA BU PARTİNİN ZİMMETİNE KAYDOLMAKTADIR. DURUM FİİLİ VE 


PSİKOLOJİK OLARAK BUNDAN İBARET OLUNCA, HER TÜRLÜ “İSTİKLAL SEVDALARI”NIN ZARARDAN BAŞ-KA BİR ŞEY DOĞURMAYACAĞI MEYDANDA-DIR. 


"rey silâhı" geçince, bunu- bütün yanıltmalara rağmen- gaspedilmiş hakları nı geri almak için kullanmaya çalışmışlardır. Bu sebepledir ki, aslında aralarında hiçbir fark bulunmamasına rağmen, daha kolay taviz verdiğinden D.P. 


saflarında toplanmışlar ve bu partiden 27 Mayıs ihtilâline kadar- sadra şifa 


olmasa dâ- birtakım tâvizler koparabilmişlerdir. Ancak, yirmiyedi yıllık "tek parti, tek şef" idâresinin, İslâm'ı rafa kaldıran sakim (büyük yanlış) tutumuna duyulan hınçla DP.de toplanılmış olmasına rağmen bu patiyi teşkil edenlerle CHPidarecileri arasında büyük bir fark mevcud olmadığından koparılan tâvizler asgaride kalmıştır. 

Bu neticenin asgarisi ile ortaya çıkmasında asıl âmil ise, mü'minlerin siyâsete iyi bir gözle bakmamaları idi. Umümiyetle tatbikattan edinilen intibalarla siyâsetin İslâm'a mugayir olduğu sanılmış, bu sebeple bu faaliyete gereği kadar ilgi gösterilmemiştir. 

Bize, pek pahalıya malolan bu yanlış tutumu izah için vaktiyle (12 Mart 
1976 tarih ve 11 numaralı Sebil'de)aynen şöyle demiştik: 

"Memleketimizde ancak particilik faaliyetlerinin başlamasından sonra 


“yaygın bir isti'mal sahası kazanmış bulunan “Siyâset " kelimesinin-müskiman- 


lar için- sabıkalı bir geçmişi vardır. Siyâset erbabını, tarihi inanış ve anlayışa sadık kalan millet efradının gözünden düşüren ve onların fiillerine-izâlesi güç- 


“ bir. şüphe ile baktıran hadiselerin tâ İttihad ve Terakki devrinden beri tevâli 


edegeldiği bir gerçektir. Bu sebepledir ki, millet, siyâset erbabına adeta bir haile (dram) artisti nazarıyla bakmak alışkanlığını kazanmıştır. Zira, siyâsi çekişmelerin bir zamanlar şerefli Türk Ordusunu bile gayyasına çekerek büyük imparatorluğumuzun hazin bir sürette dağılıp parçalanmasına sebep olmasının derin tesirleri henüz zâil olmuş değildir. Üstelik bütün bu siyâsi çekişmelerde milletin asli tefekkür ve tahassüsüne bağlı olanlar, buna karşı bulu- 


-—nanlara-hemen daima-mağlub olmuşlardır. Buna ilâveten birçok siyâset erba- 


bının zayıfken “milletten yana" olduğu halde , bilâhare kuvvetlenince "millete “karşı” çıkması da "siyâset" kelimesinin milli hafızadaki itibarsız ll do-Şuran bir âmil olmuştur. 

Bütün bu sebepler, bilhassa müslümanların uzun yıllar öğüsiz bigöne kalmalarını tevlid etmiştir. Bugün bile hâlâ aynı te sir altında hareket eden kimseleri görmekteyiz. Hakikaten siyâsete bir nevi "ihlas bozucu" bir âmil nazarıyla bakılmaktadır. Gerçi siyâsi mes'elelerde muayyen bir ölçüyü aşan taraftarlık, çok kere bitarafâne ve afaki muhakemeyi zaafa ı uğratmakta ise de, bu düşünüş ve hareket tarzı son derece yanlıştır. Zira siyâsi taraftarlık selim bir mantık ve şuurla yürütüldüğü takdirde, ihlası niçin bozsun?...Üstelik , mü'minlerin siyâsi faaliyetlere karşı böyle bir endişeden doğan bigâneliği, iman ve İslâm düşmanlarınm ekmeğine yağ sürmekte değil midir?! 

Unutmamak gerektir ki, siyâset, memlekete en müessir seviyede hizmet sahalarından biridir. Bunu, akılsızca bir Kâkaydi ile,tamamen İslâm düşmünları- nın at oynatacakları hoş bir saha haline getirmek caiz midir?... Bu tutum, İslâm'ı vicdan ve mabedlere hapsetmek isteyen sakim laiklik anlayışı taraftarlarını teyid etmekten başka bir netice doğurmaz. 

Vaktiyle bir büyük zatın "Eüzü billâhi min -es-siyâseh"buyurmasmı,zamanının şartları içinde mütâlea etmek gerektir. O devir, siyâsi iktidarı belli bir hizbin kahredici ve rakib kabul etmez bir sulta halinde ellerine geçirmiş bulundukları bir devirdi. Onlarla siyâset sahasında girişilecek bir mücadeleden muzaffer çıkmak ihtimali asla yoktu. Bu itibarla şerlerinden emin olmak ve onlara kendilerinin mutlak bir sürette hâkim oldukları sahaya tecavüz edilmediği zehabını vererek bir müddet nefes almak ve bu süretle iman dâvâsını toprak altında yeşermekte bulunan bir tohumun filizi gibi gün ışığına çıkaca- 


“ğı mevsime kadar taaruzdan masun kılmak maksadına bağlıydı.Bu haliyle de, 


siyâsetin en incesi ve tâ kendisiydi. 

Bugün ise durum tamamen değişmiştir. İslâm adına siyâset meydanına ç kılmış ve en merkezi yere bayrak dikilmiştir. Bu, Ulubatlı Hasan'ın İstanbul surlarına diktiği zafer remzi bayraktan farksızdır. Nihai hedefe varmcaya kadar ardından gelen mücâhidleri çoğaltmak ve onu dikildiği yerden indirtmemek şarttır! 

Müslümanlar henüz gasbedilmiş bulunan en tabii haklarından pek az bir şey geri almışlardır. Önümüzde yürünecek uzun bir yol vardır. Bu yolun meşakkati, mahdud insanların omuzlarma yıkılmamalı ve mü'minlerin çoğu siyâset sahasındaki lâkaydileri ile İslâm adına yükseltilen bayrağın istikbalini gölgelememelidirler!.." 

Şu yazının yazılmasından bu yana, aradar geçen zaman, "İslâmi Mücadele"'nin geleceği bakımından "Siyâsi parti" yoluyla görülecek hizmetlerin ehemmiyetinin daha fazla anlaşılmasına yardun etmiştir. Zira, yukarıda da işâret edildiği gibi, mü'minler artık, İslâm dışı güçlerden taviz koparmak ve onları hizaya getirmek yerine bizzat İslam' a hizmet etmek üzere siyâsi bir teşekküle sahiptirler. Bu teşekkülün mevcudiyetinden evvelki halimizi şöylece bir ha- 


tırunıza getirirsek, kat'ettiğimiz mesafeyi daha iyi anlarız. 
Devamı 


.... 


v 


karanlık bir hapis veya,bu dünya zindanından bâki ve nürani bir ziyafetgâha açılan bir kapıdır 


Risale-i Nur'dan Geçlik Rehberi'nin güzelce izah ettiği gibi: ölüm o kadar kat'i ve zahirdir ki: Bu günün gecesi ve bugünün kışı gelmesi gibi ölüm başımıza gelecek. Bu hapishane nasıl ki mütemadiyen çıkanlar ve girenler için muvakkat bir mafirhanedir. Öyle de! Bu zemin yüzü dahi acele hareket eden akfilelerin yollarında bir gecelik konmak ve göçmek için bir handır. Her bir şehri yüz def'a mezaristana boşaltan ölüm elbette hayatta ziyade istediği var. İşte bu dehşetli hakikatın muammasını Risale-i nur hall ve keşfetmiş. Bir kısacık hulasası şudur: 


MADEM ÖLÜM ÖLDÜRÜLMÜYOR VE KABİR KAPISI KAPANMIYOR: 


Elbette bu ecel celladının elinden ve kabir haps-i münferidinden kurtulmak çaresi varsa, insanın en büyük ve her şey'in fevkinde bir endişesi, bir meselesidir. Evet çaresi var ve Risale-i Nur, Kur'an'ın sırrıyla o çareyi iki iki dört eder derecesinde kat'i Isbat etmiş. Kısacık hulasası şudur ki: 


YA İDAM-I EDEBİDİR, 

Hem o insanı, hem bütün ahbabını ve akaribini asacak bir darağacıdır. Veyahud başka bir baki aleme gitmek ve iman vesikasıyla saadet sarayına girmek için bir terhis tezkeresidir... 


VE KABİR İSE: 

Ya karanlık bir haps-i münferid vedipsiz bir kuyudur; veyahud bu zindan-ı dünyadan baki ve nürani bir ziyafetgah ve bağıstana açılan bir kapıdır. Bu hakikatı “Gençiik Rehberi” bir temsil ile Isbat etmiş. 


MESELÂ: 


Bu hapsin, asmak için darağaçları Konulmuş ve onların dayandıkları duvarın arkasında gayet 


ve umum dünya 


iştirak etmiş bir piyango dairesi kurulmuş. Biz bu hapisteki beşyüz kişi, herhalde hiç müstesnası yok ve kurtulmak mümkün değil, bizi birer birer çağıracaklar, ya “Gel idam ilanını al, darağacına çık.” veya “daimi haps-i münferid puslasını, bu açık kapıya gir.” Veyahud “Sana müjde! 
milyonlar altun bileti sana çıkmış gel al” diye her tarafta ilanatlar yapılıyor. Biz de gözümüzle görüyoruz ki, birbiri arkasında o darağaçlarına çıkıyorlar. Bir kısmın asıldıklarını müşahede ediyoruz. Bir kısmı da, darağaçlarını basamak yapıp o dtuvarın arkasındaki piyango dairesine girdiklerini: Orada büyük ve ciddi memur 


Kabir hayatı: ya tek başına 


girdiklerini, orada büyük ve ciddi memurların kat'i haberleri ile görür gibi bildiğimiz bir sırada, bu hapishanemize iki hey'et girdi. Bir kafile, ellerinde çalgılar, şaraplar, zahirde gayet tatlı helvalar, baklavalar var. Bizlere yedirmeğe çalıştılar. 
Fakat o tatlılar zehirlidir. İnsi şeytanlar, içine zehir atmışlar. İkinci cemaat ve hey'et ellerinde terbiyenameler ve helal yemekler ve mübarek şerbetler var. Bize hediye veriyorlar ve bil” ittifak beraber, pek ciddi ve kat'i diyorlar ki: 


“Eğer o evvelki hey'etin sizi tecrübe için verilen hediyelerini alsanız, yeseniz; bu gözümüz önündeki şu darağaçlarda başka gördükleriniz gibi asılacaksınız.. Eğer bizim bu memleket hakiminin fermanıyla getirdiğimiz hediyeleri evvelkinin yerine kabul edip ve terbiye-namelerdeki duaları ve evradları okusanız, o asılmaktan kurtulacaksınız. ' O piyango dairesinde ihsan-ı şaha- ne olarak haberiniz milyon altun biletini alacağınızı görür gibi ve gündüz gibi inanınız. 


“Eğer o haram ve şüpheli ve zehirli tatlıları yeseniz, asılmağa gittiğiniz zamana kadar dahi o zehrin sancısını çereceğinizi, bu fermanlar ve bizler müttefikan size kat'i haber veriyoruz” diyorlar. 

İşte bu temsil gibi, her vakit gördüğümüz ecel darağacının arkasında mukadderat-ı nev'i beşer piyangosundan ehl-i iman ve taat için hüsnü hatime (imanla dünyadan gitmek) şartıyla ebedi ve tükenmez bir hazinenin bileti çıkacağını: yüzde yüz ihtimal ile sefahet ve haram ve 


-itikadsızlık ve fıskda devam edenler tevbe 


etmemek şartıyla ya idam-ı edebi (ahirete inanmayanlara) veya daimi ve karanlık haps-i manferid (beka-i ruha inanan vesefahetde gidenlere) ve şekavet-i edebiye ilamını alacaklarını yüzde doksan dokuz ihtimal ile kat'i haber veren, başta ellerinde nişane-i tasdik olan hadsiz mu'cizeler bulunan yüzyirmi dört bin peygamberler ve onların verdikleri haberlerin izlerini ve slnamada gibi gölgelerini, keşf ile, zevk ile görüp tasdik ederek imza basan yüzyirmidört milyondan ziyade evliyalar (kaddesallahu esrarehüm) ve o iki kısım meşahir-i insaniyetin haberlerini, aklen kat'i bürhanlarla ve kuvvetli hüccetlerle - fikren ve müttefikan - yakini (şüphesiz kat'i olarak) bir surette isbat ederek tasdik edip imza basan milyarlar gelen geçen muhakkikler (Omuhakkiklerden tek birisi Risale-i Nur'dur. Yirmi senedir en muannid (inatçı) feylosofları ve mütenennid zındıkları susturan eczaları meydandadır. Herkes okuyabilir ve kimse itiraz etmez.) 
Müctehidler ve sıddıkiyeler: bil'icma (fikir 


mütevatiren (kat'i şüphesiz) nev-i insanın güneşleri, kemerleri, yıldızları olan bu üç cemaat-ı azime ve bu üç taife-i ehi-i hakikat ve ali hey'etlerin fermanları ile verdikleri haberleri dinlemeyen ve saadet-i ebediyye giden, onların gösterdikleri yol olan sırat-ı müstakimde gitmeyenler, yüzde doksandokuz dehşetli tehlike ihtimalini nazara almaya ve bir tek muhbirin (ihbar eden, haber verenin) bir yolda tehlike var demesiyle o yolu bırakan, başka uzun yolda hareket eden adam, elbette ve elbette vaziyeti şudur ki: 

İki yolun-hadsiz muhbirlerin kat'i ihbarları ile - en kısa ve kolayı ve yüzde yüz cennet ve saadet-i ebediyeyi kazandıranı bırakıp en dadağalı ve en uzun ve en sıkıntılı ve yüzde doksandokuz Cehennem hapsini ve şekavet-i daimeyi netice veren yolunu ihtiyar ettiği halde, dünyada bu iki yolun bir tek muhbirin yalan olabilir haberiyle, yüzde bir tek ihtimal tehlike ve bir ay hapis imkanı bulunan kısa yolu bırakıp, menfaatsiz yalnız zararsız olduğu için uzun yolu ihtiyar eden bedbaht, sarhoş divaneler gibi, dehşetli ve uzakta görünen ve ona musallat olan ejderhalara ehemmiyet vermez; sineklerle uğraşıyor. Yalnız onlara ehemmiyet verir derecede, aklını, kalbini, ruhunu, insaniyeti kaybetmiş oluyor. 


MADEM HAKİKAT-I HAL BUDUR: 


Biz mahpuslar, bu hapis musibetinden intikamımızı almak için, o mübarek ikinci hey'etin hediyelerini kabul: etmeliyiz. Yani nasılki bu dakika intikam lezzeti ve bir kaç dakika veya bir iki saat sefahet lezzetleriyle bu musibet, bizi onbeş ve beş ve on ve iki üç sene bu hapse soktu: dünyamızı bize zindan eyledi. Biz dahi bu musibetin rağmına (kahrına) ve inadına, bir iki saat müddet-i hapsi, bir iki gön ibadete ve iki üç sene cezamızı - mübarek kafilenin hediyeleriyle yirmi otuz sene baki bir ömre ve on ve yirmi hapisde cezamızı, milyonlar sene cehennem hapsinden affımıza vesile edip, fani dünyamızın ağlamasına mukabil, baki hayatımızı güldürecek bu musibetten tam intikamımızı almalıyız. 
Hapishaneyi, terbiyehane gösterip, vatanımıza ve milletimeize birer terbiyeli, emniyetli menfaatli adam olmağa çalışmalıyız. VE hapishane memurları ve müdürleri ve müdebbirleri (tedbir alanları) dahi, cani ve eşkiya ve serseri ve katil ve sefahetçi ve vatana muzır zannettikleri adamları, bir mübarek d ershanede çalışan talebeler görsünler. Ve müftehirane (övünerek) ALLAH'a şükretsinler.. 


yapıp o duvarın arkasındaki piyango dairesine birliğiyle, ittifakla) 

Gerçekten mü'minler DP ve onu takiben de AP'nin hâkim olduğu devirler- de, kendilerine seçimden seçime yani, dört senede bir -sırf rey mülâhazalarıyla- sunulan tavizlerle iktifa etmek mecburiyetindeydiler. Bu tavizlerin sağladığı imkânlarsa, ancak İmam-Hatib ve Kur'an Kursu yaptırma dernekleri halinde çalışabilmelerini mümkün kılıyordu. Buna ilâveten, isteksiz bir sürette katıldıkları siyâsi faaliyette, bu tâvizkar partilere "bir tane daha olsun inançlı mebus seçtirebilmek” gayretleri takip ediliyordu. Bu süretle alınacak tavizlerin muhtevası genişletmek maksadı güdülüyor ve ehven-i şerlerin arkasında koşmak mecburiyetinden kurtulmak üzere bir araya gelmek-maalesef-düşünülemiyordu. 


Bu yolda ilk olarak gercekleşen"Mili? Nizam Partisi"' tecrübesine kadar devam eden bu talihsizlikten ancak, onun sayesinde kurtulabilen mü'minler,bu ilk teşebbüslerinin gayr-i kanüni bir şekilde darbelenmesine ve akim bırakılmış olmasına rağmen, bu vesile ile, kendi güç ve kuvvetlerine bizzat şahii olduklarından, kısa bir müddet sonra Mil& Selâmet Partisi'ni kurmakta hiçbir tereddüd göstermemişlerdir. 


Yakın tarihimizde “siyâsi parti"lerin daima İslâm'a karşı bir rol oynamış * 


bulunmaları sebebiyle, bu faaliyete isteksiz bulunan mü'minler, böylece kendilerine pek pahalıya mal olan bir zaaf ve tereddüdü yenmiş oluyorlardı.Zira, kendilerinin yabancı kalması siyâsi gücün teşekkül etmesine mani olmadığı gibi, kadroların tamamen İslâm'a aleyhtar kimselerden teşekkül etmesine müncer oluyordu. Kendileri adına hükmeden müessirler daha ziyade başta masonluk olmak üzere, bâtılın çeşitli şubelerinden kaynaklanıyordu.Bunun tek çaresi "Ben de varım" diyerek ortaya çıkmaktı. Kristof Kolomb'un yumurtası gibi bu gerçeği ilk olarak gören ve red ve cerhi imkânsız bir esbab-ı mucibe ile ortaya koyan, bu günkü MSP lideri Prof.Dr Necmeddin ERBAKAN ın şu noktada tarihi bir rol oynadığı şüphesizdir. İnananların derlenip toparlanarak siyâsi bir güç haline gelmeleriyle eski mevzii cemiyetçilik faaliyetlerini 


pek çok aşan ve en son hedef bulunan devleti ele geçirmeye yönelen İslâmi. 


mücâdelede bu adımın taşıdığı büyük değer üzerinde ne söylense azdır. 


Hal böyleyken şimdi, bir kısım adamlar İslâmi mücâdeleyi'hâlâ eski mahalli ve iptidâi üslüp ve hedeflere irca (geri çevirme) için "İdâmi Mücâdelede Siyâsi partilerin yeri yoktur" safsatasını yaymaya çalışmaktadırlar. Üstelik bunların 1945'den bu yana, siyâsi yoldan hiçbir şey elde edilememiş bulunduğu yo- 


(Şualar İslam hasfleriyle el yazması sh. 194) 


lundaki asılsız iddialarını haklı göstermek için ortaya koydukları vak'alar, kendilerini tekzib etmektedir. Esasen, yaş itibariyle de, bu husustaki şahsi tecrübe ve müşâhadelerinin kifayetsizliği, su götürmez bir gerçektir. 

Bilhassa, Humeyni hareketinden sonra revaç bulan şu yanlış telâkki İslâm hesabına pek tehlikeli neticeler doğurmak istidadındadır. Yukarıda belirtmiş olduğumuz, İslâm'ın kuvveden fiile çıkması için, dajma "mümkün olan"dan mes'ul bulunduğumuz gerçeği gözönüne getirilir ve bir de Türkiye ile İran arasındaki farklılıklar hesaba katılırsa, bu düşüncenin bizi nasıl bir vahâmete sürükleyeceği kendiliğinden ortaya çıkar. Şu anda, müslümanlar siyâset yoluyla elde edebileceklerinin henüz, pek azına nail olmuşlardır. Ancak önlerindeki yol açıktır. Aksine bir hareketin muhataraları ise, saymakla bitmez. 

Bugün, İslâmi mücâdelenin en büyük karargahı MSP'dir. O'na bağlı olsun veya olmasın İslâm adına gösterilecek faaliyetlerin bütün hasenat ve seyyiatı daima bu partinin zimmetine kaydolmaktadır. Durum fiili ve psikolojik olarak, bundan ibâret olunca, her türlü "istiklâl sevdaları"'nın zarardan başkabir şey doğurmayacağı meydandadır. Parti, en yaygın bir teşkilât demektir Teşkilâtlar için emredilmiş bir İslâmi kaide mevcud değildir. Bugünkü en ivi teşkilat sa, "Siyasi partiler" dir. Üstelik müslümanlar "Düşmanın silahı ile silahlanmak " yolunda hepimize vebal yükleyen bir emr-i peygamberi ile de 


daima karsı karsıvadırlar 
Teşkilâta sahib olmaksızın girişilecek mücadelelerle geçici birtakım başarı- 


lar elde edilebilse bile, bunların devamını sağlamak ve gerçekleştirilen harekâtı asıl yerine oturtmak imkânsızdır. Bunun en iyi misâli, ihtilâl yoluyla işbaşına gelen Kaddafi'nin tutumudur. Gerçekten Kaddafı, ihtilâlden şu kadar sene sonra bir siyâsi teşkilât yani parti kurmak mecburiyetini hissetmiştir. 
Humeyni ise, bunun adem-i mevcudiyetinden doğan sıkıntılarla, daha şimdiden karşılaşmaya başlamıştır. 
"m slâmi mücadelede,en ehemmiyetli bir merhaleyi teşkil eden MSP, belki- ye olduğu gibi-hızlı bir gelişme göstermemektedir. Fakat ne istikbali meşkük (şüpheli) hızlı bir gelişmedense , yavaş, fakat emin adımılarla ilerleyen MSP hareketinin İslâmi mücâdele için daha doğru olduğu, "Asr-ı Saadet"deki tatbikatın gerçekleriyle de sâbittir. Peygamber (saa v.) 
in onüç yıl süren Mekke'deki gayretleri sonunda, dâvâya kazandırılanların azlığı harekâtın bir müddet sonra, bugünkü tabirle, bir "patlama" teşkil edecek bir inkişafa mazhar olmasına mani olmamıştır. 


” . 


tesbit 


BİR ZİHNİYET KI. 


Düşman başına mı desek bilmem ki!... Bir zihniyet ki tanımaya ve tanıtmaya değer doğrusu. Çağdaş geçinen çağdışı bir zihniyet bu. Beni, benden ayıran; beni, bana yabancılaştıran zihniyettir bu. 
Öyle hafife alarak dudak büküp geçmeyin!... Durun bu sakin zihniyetin üzerinde! İpliğini pazara çıkarın!. 


Unutmayın ki zihniyetler, müşahhaslaşıp o şahsileşirler. 
Zihniyetler şekillenir ve bir bakıma insanlaşır. O hâlde biz, mücerred şahsiyetler üzerinde 


Bira ve 
Kanser 


Türkiye'de devlet eliyle üretilen ve dinimizce çoğu sarhoş eden şeyin azıda haram olduğu halde Dr. Lütfi Doğan gibi laik demokratik ve sabık Diyanet 
İşleri Reisleri'nce mübah olduğu hususu fetvaya raptedilmek istenen biranın resmen kanser yaptığı açıklanmıştır. Massachsetts laboratuarı selâhiyetli şahıslarınca bir televizyon istasyonu için yapılmış olan araştırma sonucunda biranın içinde bol miktarda kanser yapan nitrozamın bulunduğu açıklanmıştır. Daha önce de bu maddenin bira içinde bulunduğu tespit edilmiş, fakat onun oranı düşük gösterilmişti. Bu defaki açıklama kanser yapan bu maddenin birada evvelce resmen açıklananın iki katı bulunduğu ortaya konulmuştur. 

Avrupa ve Amerika'ya hayran bizdeki materyalistler açıklanan şu ilmi gerçek karşısında olsun irkilir ve Cenab-ı Hakk”. 
ın her emrinde beşeriyeti korumak istikametinde bir hikmet bulunduğu yolunda uyanırlar mı dersiniz? Sanmıyoruz. Onlar, Batı'nın ve Batı'da ortaya konulan ilmi gerçeklerin işlerine gelenini alırlar. Böyle olmasaydı elli yıldan beri Batı 
Batı diyenler, İslâm dinine Hristiyan Batılılardan daha saygısız olurlar mıydı? Baksanıza Batılı laik ülkelerin hiçbirinde devlet reisleri İncil üzerine yemin etmeden işe başlayamazken, Türkiye'de bunu istemek maruf 163'üncü maddeye göre suç sayılmaya devam edilmektedir. 


değil, müşahhaslaşan zihniyetler üzerinde durmalı: “Yaratılanı severiz, Yaratandan ötü- 


rü.” derken yaratıkların hangi 


zihniyete sahib bulunduklarını hesaba katarak davranmalıyız. 


Herşeyden evvel insanı tanı- 


malı, fakat çok iyi tanıyıp altun kupalar içinde sunulan muhtemel (zehiri asla yudumlamamalıyız. Şahıstan evvel o şahsın zikrine, fikrine ve zibhniyetine bakmalıyız. 


Üzerinde durduğumuz zihniyet; her çağın gerisinde kalan, her türlü lâf ebeliklerine 


BİR ŞEHİT 


ve ağız kalabalığına rağmen kat'iyyen çağdaş olamayan zihniyettir. Dikkat edin bu zihniyete.. Ne kadar hastalıklı olduğunu rahatça anlarsınız. 
Nasıl hastalıkların arazları var ise bu zihniyetin de kendine 


mahsus arazı ve alameti vardır. 


Hasta zihniyetin araz ve alameti zaman zaman gizlenebildiği gibi çok defa açığa da çıkar. İşaretlememiz icabeder- 
“se: 


Başta din mes'elesinde gerici bir zihniyettir bu. Dini anlamaz, anladığını sanır. An ladığını zannettiğii dini nokta-i nazarlar da aslında kendisine aid değildir. Din üzerinde konuşurken bile montajcıdır.. 


Sanki bir Luther gibi konuşur. 
“Garb'da dinde reform...” di-. 


yerek söze başlar ve çocuksu laflarla İslâm'ı hiç mi hiç anlamadığını ortaya koyar. 
Dinimizi anlayamayan bu zihniyet, Allah'ı da ağzına yakıştıramaz. Mecbur kalırsa “Tanrı...” der. Allah, derse göster- 


melik çağdaşlığına halel gelmesinden ve bilimsel (düşün- 


“selliğinin gölgelenmesinden 


korkar. İki Cihan Güneşi Peygamberimiz Aleyhisselam” 
a “Peygamber Muhammed” 
şeklinde atıflarda bulunur. 
Adeta bir yabancı gibi... Bilim; 
ve filim zihniyeti, objektif davranmalıylış da! 


Selâm vermez bu zihniyet, esenlik diler.. “Hayırlı akşamlar hayırlı geceler” yerine galiba Fransa'dan “esirnlenerek” iyi akşamlar, iyi geceler der. Yemek yemez, su içmez ve 


hap yutmaz mezkur zihniyet... 


Yemek alır, su alır, çay alır ve hap alır. Hap yutmaz, dedim amma bu zihniyet, hapı çoktan yutmuştur. Hem de yabancı hapı. 


Hâsıl-ı kelâm, herşeyimize ters düşen bu zihniyeti her türlü kıyafeti ve bukalemun çehresiyle iyice tanıyıp ondan 


, korunmak lâzımdır. 


DAHA... 


Akıncı Gençliği anarşi gayyasına çekmek için girişilen tertipler devam ediyor. Anarşik hareketlere katılanları zalimi ve mazlumuyla kurtarmaya memur olan İslâmcı Gençlik yakın bir gelecekte hakemli vazifesini yapabilmek ve irşadlarından netice alabilmek için bu ihtilaflara haklı olarak katılmak istememektedir. Fakat ne yazıktır ki, birtakım sinsi güçler onları —meşru müdafaa vaziyetinde de olsa— anarşik hadiselere katılmaya zorlamaktadırlar. 


Bunların tertiplerinden biri de 7 Ekim Pazar günü akşamı 
Şişii Sanayi Mahallesi'nde tezgâhlanmış ve bölge Akıncılarının ağabeysi durumundaki 
Mustafa Sevim arkadan kafasına sıkılan altı kurşunla feci bir surette şehid edilmiştir. 
Akıncılar'ın faaliyetleriyle Sanayi Mahallesi'ndeki İmam - 
Hatip mektebinin yapılmasın- da takdire şayan hizmetleri geçen Mustafa Sevim kardeşimiz 

. muhitte yediden yetmişe herkesin sevdiği bir insandı. Tanıdığı herkese iyilikten başka bir şey yapmamıştı. 


Arkadan altı çocuk ile hamile bir kadın bırakmış olan 
Mustafa Sevim'in oturacak bir evi bile yoktur. Hemen hemen bütün vaktini hayır ve hizmet işlerine vakfetmiş bulunan bu kardeşimizin en büyük çocuğu 
12 yaşında olup o da dilsizdir. 
Bütün Akıncılar camiasına ve Müslümanlara başsağlığı dilerken merhum şehidin arkada bıraktığı çaresiz dul ve ye- 
“imlerin Müslüman zenginle- 
“imizce ihmal edilmemesini temenni eyleriz. 


KEİ AİN Nİ YENİ İİİ NE 


ink GÜ 


AU GAY >» MK, 


ELİNE LİN 


tasavvu 


Levh-i Mahfuzdan bahsederken ,Allahü Zülcelâl Hazretleri'nin ezelde Levh-i Mahfuz'- da yarattığı kader hücrelerinden bahsetmiştik. 

Levh-i Mahfuz'da bu hücrelerinden bahsetmiştik. . 

Levh-i Mahfuz'da bu hücrelerin geçmiş ve gelecek bütün zamanlar boyunca devam ettiğini de ifade etmiştik. Bizim dünyamızda 
günler 24 saatlik olduğundan her hücre 24 
saatlik bir zaman dilimini ihtiva eder. 

Allah-ü Teâlâ ve Tekaddes Hazretleri ezelde, gelecekte neler olacağını bütün detayları ile bilmekte idi. Bilmesinin sebebi O'nun sıfır zaman aralığında her şeyi yapmaya kadir olmasıdır. Bu iktidar yalnız Zat-ı Barisindedir. Hiçbir mahlükunu bu hıza sahip kılmamıştır. Melekler ve Ruh sonsuz hızla (düşünce hızıyla) gidebildikleri halde daima zamanı kullanmak mecburiyetindedirler. Zaman ve hız bütün mahlüklar için birer boyuttur. Bu iki boyuttan biri azalınca diğeri artar. Fakat her iki boyut da mekânla mana kazanır ve anlaşılması kolaylaşır. 


Bin kilometrelik bir mekân düşünelim. 
Saatte bin kilometre süratle gidersek bu mesafeyi 1 saatte alırız. Saatte iki bin kilometre ile gidersek yarım saatte, saatte on bin kilometre ile gidersek 6 dakikada, saatte yüz bin kilometre ile gidersek 6 saniyede alırız. 

Şimdi sürati sonsuz hıza çıkaralım. 6 saniye 
1 saniyeye, yarım saniyeye, saniyenin 100'de, 
1000'de, milyondan, trilyonda birine veya daha küçük bir zaman parçasına iner. Ama hiçbir zaman sıfır olmaz. İşte bütün mahlüklar için zaman realitesi budur. Zaman bir boyut olarak Sil mahlükatın vazgeçilmeyecek bir parçasıdır. . 

Kendimizi bitişik odada düşünelim. Amerika'da düşünelim, ay'da düşünelim ya da zahiri kâinatın bize göre en uzak gezegeninde düşünelim. Mesafe sonsuza kadar uzadığı halde düşünce süremiz değişmez. Yani bitişik odaya, ya da en uzak gezegene düşünce hızıyla aynı zaman parçası içinde gidilir. Fakat mutlaka bir zaman parçası kullanılır. Her hal-ü kârda zamanı hiçbir mahlük sıfırlayamaz. 

Allah-ü Teâlâ ve Tekaddes Hazretleri ise, sıfır zaman aralığında 3 kainatın her noktasında ayrı ayrı bulunabilir. Bu öyle sonsuz bir hızdır ki, onun Zatını mahlükatından ayırır. Bu öyle sonsuz bir hızdır ki, zamanı sıfırlayabilir. Bu sebeple zamanın başında iken, aynı anda sonundadır. Yani zamanın başı ve sonu onun için farklı koordinatlar değildir. 

Böyle olunca zamanı ezelde iken, zamanlar boyunca vukuu bulacakları bilmek Allah-ü Teâlâ ve Tekaddes Hazretleri için elbette mesele değildir. 

Bu sebeple zamandan münezzehtir. 

Sıfır zaman aralığında, yani zamanı hiç kullanmadan 3 kâinatın her noktasında bulunabilir. Bu sebeple birbirine en uzak 2 noktada veya milyarlarca noktada aynı anda ve iki an arasında hiç zaman geçmeden bulunabilir. 
Allah-ü Teâlâ ve Tekaddes Hazretleri, her an her yerdedir. 

Bu sebeple mekândan da münezzehtir. 

Bu cihetten mekân ancak kendi yapısına sahip olan mahlüklar için mekânlık vasıflarına sahiptir. Meselâ; bu dünya çekirdekte pozitif protonlardan, nötronlardan ve çevrede dönen negatif yük taşıyan elektronlardan müteşekkil atomlardan vücuda gelmiştir. Aynı yapıya sahip olan cesedimiz için o bir mekândır. Ama Ruhu Sultani için de, Ruhu Hayvani için de dünya bir mekân değildir. Allah-ü Teâlâ ve .Tekaddes Hazretleri ise, yarattıklarının hiçbiri- nin yapısında olmadığından hiçbir alem ona mekân olamaz. Bütün alemler Allah-u Teâlâ Hazretleri tarafından yaratılmış olup hepsi hadistir. Halbuki Allah-u Teâlâ Hazretleri ez»lidir. 

*u bahsimizde Allah-u Teâlâ Hazretleri'nin zamandan münezzeh oluşu ve zamanın başı ile 


YMY 
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KADER VE KAZ. 


sonunun kendisi için farksız olmasından kader mefhumuna geleceğiz: 

Allah-u Teâlâ ve Tekaddes Hazretleri, yukarıda açıklanan sebeplerden zamandan ve mekândan münezzehtir. Kendisi Hâlik, zaman ve mekân ise, mahlüktur. 

Böylece Allah-u Teâlâ ve Tekaddes Hazretleri ilmiyle zamanın başlangıcında, zamanın sonuna kadar vuku bulacak her şeyi, her zaman ve mekânda vuku bulacak her şeyi bilir. 

İleride vuku bulacak hadiseleri, ilerde doğacak insanları bütünüyle bilir. Zamanın başından sonuna kadar her olacak hadiseden, bizim alemimizle alakalı olanları 24 saatlik hücrelerle yerleştirmiştir. Diğer alemdekilerin her birindeki ölçü ise, kendi zaman birimleri olsa gerektir. 

Her kulun Kader Hücreleri dizisi, turuncu renkte düz bir hat halinde sonsuza doğru uzanır. Levhi Mahfuz'da bu ilk kısımdır. Daha sonraki kısımlara geçebilmek için Kader Hücrelerini bütünüyle aşmak gerekir. 


Bunlara Kader Hücreleri denilmesinin sebebi, hadiselerin daha dünyada kaza edilmeden evvel, bilinip o hücrelere yerleştirilmiş olmasıdır. 

Burada çok önemli bir gerçeği açıklamak gerekmektedir. Allah-u Teâlâ ve Tekaddes Hazretleri her hareketimizi önceden takdir etmiş ve öyle yapmamızı istediği için hücrelere yerleştirmiş değildir. Sadece neler yapacağımızı, kendi cüz'i irademizle neler yapacağımızı önceden bildiği için o hücrelere yerleştirmiştir. 

Bir mahlük olan insan her fiilinden sorumludur. Her işlediği amilüssalihattan (salih ameller) derecatı yükselir. Her işlediği münkerden ve günahtan da derecatı düşer. Böylece fiiller sürer gider. Bu fiillerden doğan derecatın neticesine göre insan cennete veya cehenneme 


gider. 
Allah-u Teâlâ ve Tekaddes Hazretleri Kur'an-ı Kerim'de “Bizden dünya malını 


isteyene dünya malını veririz. (Fakat ondan razı olmayız) Bizden hem dünya için hasene, hem de ahiret için hasene isteyene her ikisini de veririz. (Ve ondan razı oluruz)” ( 

) buyuruyor. yi 

Görüldüğü gibi Allah-u Teâlâ ve Tekaddes Hazretleri kulun irade-i cüziyesine müdahale etmiyor. Çünkü buyuruyor ki, “Biz kulumuzun iradesine müdahale etmeyiz. Kendi iradesiyle doğru yolu seçerse ondan razı oluruz ve ona ihsanda bulunuruz. İdlale düşerse, ondan razı olmayız. Fakat ona zulmetmeyiz. Onlar kendilerine zulmederler.” 

Görülüyor ki insan, Allah-u Teâlâ Hazretleri'nin gazabına da, sevgisine de müstehak olabilir. Bu da ancak kendi cüzi iradesiyle 

aptığı fiillerinin sonunda tahakkuk edecektir. 
yleyse, Allah-u Teâlâ ve Tekaddes Hazretleri 


“kendisine ait olan İrade-i İlahi'yi kullanma- 


dıkça, insan irade-i cüziyesiyle iş yapar. Ve her kendi irade-i cüziyesiyle yaptığı işten derecatı artırılır veya eksiltilir. Yani ya mükafatlanmaya yaklaşır yada cezalanmaya... 

Eğer Allah-u Teâlâ Hazretleri, insanın yapacağı her şeyi önceden takdir etmiş olsaydı, insanların derecat kazanması veya kaybetmesine ve cennet veya cehenneme gitmesine sebep kalmazdı. 

Ehli Sünnet vel Cemaat akidesine göre, insan cüzi iradesi ile işlediği amellerden dolayı hesaba çekilecektir. 

Burada iki hatalı görüşten de bahsetmek yerinde olacaktır. Bunlardan biri insanın her fiilinin Allah-ü Zülcelal Hazretleri'nin takdiri ile oluştuğunu kabul eder. İnsanın her yaptığı amel, önceden takdir edildiğine ve insan bu iradenin dışına çıkamayacağına göre cezalandırılması da sözkonusu değildir, derler. 

Diğer görüş ise, insanın kendi kaderini kendisinin yarattığını ileri sürer ve irade-i külliye'yi reddeder. Bu görüş her hadiseyi tesadüfe bağlar. 


ÜĞVME AĞRIM ARİ 


Bu iki görüş de sapık görüşlerdir. Ve Kur'an-ı Kerim'imize ve Şeriat'a uymamaktadır. 

Allah-ü Azimüşşan Hazretleri hadiseler yeryüzünde vücut bulmadan önce kader hücrelerini tanzim etmiştir. Bunlardan sadece İrade-i Külliye'nin mahsulü olan hadiseleri kendisi önceden takdir etmiştir ve o hadiseler Takdiri İlahiye'ye göre tahakkuk eder. Doğum, ölüm, velâyet verilmesi gibi hadiseler takdiri ilahidir. Takdiri İlahi'nin dışındaki hadiselerde ise, İrade-i Külliye kullanılmadığından, Allah-u Teâlâ'nın olmasını planladığı şeyler değil, ilerde olacağını önceden bildiği şeyler vardır. 
Ve hadiselerin çok büyük bir bölümü Allah-u Teâlâ ve Tekaddes Hazretleri tarafından irade-i cüziyenin vücuda getirmesine müsaade edilen hadiselerdir. 

Vücut bulacak hadiseler, vukua gelmeden çok önce Aliah-u Teâlâ Hazretleri tarafından nücrelere yerleştirildiği için bu hücrelere Kader Hücreleri diyoruz. Zamanı gelince hadiselerin 


“vukua gelmesine ise, Kaza diyoruz. 


Kader hücresinde ne varsa, yalnız o vukua gelir. Yani hücredeki hadise ile olay daima aynıdır. 

“Öyleyse insanlar kader hücrelerinde varolandan başka şekilde hareket edemezler” denilebilir mi? 

İşte hata bu düşüncede yatmaktadır. Çünkü insanlar kendi iradeleriyle, isteyerek hücredeki o hareketi yaparlar. Başka bir hareketi değil o hareketi yapmak istedikleri için onu vukua getirmişlerdir. Hadise irade-i cüziye ile meydana geldikten sonra, hadiseye bakılırsa, artık hadise vücut bulmamıştır. Başka bir hadise değil, irademizle istediğimiz ve vücuda getirdiğimiz o hadise vücut bulmuştur. O hadise vücut bulduktan sonra, daha sonra hadiseye bakalım. Onun vücut bulduğu an, artık geçmiştir ve hadise olmuştur. Artık onun vücut bulduğu anda onun yerine başka bir hadise vücut bulabilir mi? Yani vuku bulduktan sonra, bir hadiseyi değiştirebilir miyiz? Elbette bu mümkün değildir. Vuku bulan hadise vukubulduğu şekliyle hadis olmuştur. Yaşanmıştır ve bitmiştir. 

Eğer kader hücrelerini bir insan tanzim etseydi ve hadiseler olduktan sonra tanzim etseydi, her hadise nasıl vukubuldu ise, o şekilde kader hücrelerinde yeralacaktı. 

Bu misalimizde önce hadise olmuştur. 
Olurken filmi çekilmiştir. Sonra film hücrede muhafaza altına alınmıştır. Bu film mi hadiselere yön vermiştir? Yoksa film vücut bulan hadiseye göre mi şekillenmiştir? Şüphesiz film hadiseye göre taayyün etmiştir. 

İşte bir insanın hadise vücut bulurken çektiği film gibi Allah-ü Teâlâ ve Tekaddes Hazretleri tarafından hadise vücut bulmadan önce bir nevi film çekilmekte ve Lvhi Mahfuz'a yerleştirilmektedir. Bu film sonradan vücut bulacak hadisenin önceden çekilmiş bir filmidir. Açıkça görüldüğü gibi Allah-ü Zülcelal Hazretleri bu filmde takdir yetkisini kullanmamıştır. Bu film onun için cüziye'ye ait bir filmdir. 

Allah-ü Teâlâ Hazretleri için zamanın başı ve sonu aynı noktada olduğu için insanoğlunun ancak hadise olurken çekebileceği filmi, önceden çekebilir. Muhakkak ki Allah her şeye kadirdir. (Burada film tabirini kullanmamış, konunun kolayca anlaşılması içindir.) 

İnsanlar kendi irade-i cüziyeleri ile hadiseleri meydana getirdikleri için sorumlulukları sel Mücazata veya mükafata hak kazanırar. 

Bazı Velilere Allah-ü Teâlâ Hazretleri gelecekteki hücrelerin kapısını açabilir. O zaman mesela, hangi tarihte nasıl öleceklerini bütün teferruatıyla o Veliler bilirler. 

Muhakkak ki Allah-ü Teâlâ ve Tekaddes Hazretleri'nin izni olmadıkça hibir Veli kadar hücrelerini göremez. Gösterilenler ise, Rabbani izin çıkmadıkça gördüklerini kimseye söyleyemezler. 
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Kadın ve erkek m eler 


arasında eşitlik'2i“ hileler 


Ali Kemaâli Aksüt 


İbadedde, ., muammelatta hukukda, muaşerette, hasılı hayatın bir çok inkişaf sahasında tatbikatı incelenebilecek olan. eşitlik, İslamın kabul eylediği esaslardandır. Bununla beraber, İslam kadın ile erkek arasında bazı noktaları eşitlikten istisna etmiştir. Çünkü kadınıları uzvi teşekkülleri ve bazı ruhi halleriyle erkerlerden farklı bulmuş, bu iki cinsin yaradılışında tabii bir fark müşahede eylemiştir. Erkek kuvvetli, kadın zayıf, meşakete gayrı mütehemmil, erkek harici amillere karşı mukavemetli, kadın çabuk müteessir, erkek tabiatının zaaf ve heyecan uyandıran bir 


sun, kadın adet görmek, çocuk doğurmak, emzirmek gibi... 


Vücudu zayiata uğratan bir 


takım hallare maruz. Erkek her işi yapabilir, kadın utangaçlığı sebebiyle yapamaz, erkek, harb eder, kadın edemez, erkek irade itibariyle kuvvetli kadın binnisbe zayıf, erkek haşin, kadın nahif ve latif. 

İslam kadını başka bir bakımdan da mütelaa ediyor. 
Kadın diyor ev işleriyle meşgul olmak, evlad doğurmak, çocuklarını büyütüp terbiye etmek, aileye aid içişleri tanzim etmek ile mükelleftir. Bu itibarla erkeğe eşit olamaz. 

tarafsız bir vicdan ilmin tasdik etiği bu” farklann hakikaten dikkate şayan olduğunu 


teslimde tereddüt etmez. O halde hukukan bir dereceye kadar eşitsizlik tabii görülebilir. Şunu unutmamak lazım gelir ki bu eşitsizlik kadının itibannı ve şerefini asla düşürmez. 

Evvela şehadete dikkati çeken bu hali gözden geçirelim. 
Şahadet, hususunda erkek gibi ehil olan kadın yukarıda söylediğimiz gibi bedenen zayıf olmakla beraber, çabuk müteessir olur ve bu teessürle geniş ve seyyal olan vahimesine kapılarak gördüklerini işitiklerini tabii mikyaslardan az çok uzaklaştırarak-anlatır. Uzak - yakın bazı sebeblerle-sevinç-e- . 
lem, öfke, acımak gibi münfail olarak itidali muhafaza edemez çok defa görüldüğü gibi hakim huzurunda heyacana düşer, gözyaşlamnı zapdedemez. yahud kalbindeki safveti galebe çalar, çabuk iğfale kapılır. 
Adaletin tecellisine engel olabilir. Bundan dolayıdır ki. 


İslamda kadının şehadeti bazı yerlerde tahdit edilmiş bu suretle, İslam kadını husumet: 


lerin çarpışmalarına sahne olan: 


mahkemelerin dağdağasından kurtarmıştır. Mamafi veladet kadınların ayıpları gibi “Beden Hakları” da boşanma, nikah, vekalet, evlilik gibi mala müteallik haklarda kadınlann şahadeti erkeklerinkiyle aynı derecede muteberdir. 


Gelelim mirasa Kadın mirasda erkekler gibi hak sahibidir. Bu İslamın getirdiği bir salah çaresidir. İslamdan önce kadınlarla gücü yetmiyen evlad mirasdan mahrum idi. İşte İslam bu haksızlığı ortadan kaldırdı. Yalnız erkek ile kadını - mirasda müsavi hak sahibi tanımadı. Bununda sebebleri vardır. (Mes'ele çok geniş ve biraz da karışıktır, Fazla bilgi edinmek isteyenler fıkıh kitaplarına müracaat edebilirler") 


takım hallerinden fıtratan ma- 


CELLATLAR 


Tarih boyunca cellâtlar umümiyetle çingene- : 


lerden seçilmiştir. Bunlar öldüklerinde umumi mezarlıklara gömülmezlerdi. Eyüp'te Gümüşsuyu” nun: arkasında cellâtlar için bir mezarlık vardı. 
Buraya cellât mezarlığı denirdi. Cellât mezarlarına taş dikilmezdi. Bu an'ane imparatorluğun son günlerine kadar devam ettirilmiştir. 


ŞEHZADE CAMİİ 


Kanuni'nin sevdiği oğlu Şehzade Mehmet 
adına Mimar Sinan'a yaptırttığı bu cami; 1543 
tarihinde yapılmıya başlanmış ve 1548 yılında sona ermiştir. Mimar Sinan'ın özene bezene yaptığı caminin dış avlusuna beş kapıdan iç avlusuna da üç kapıdan girilir. 

Başlıkları istalaktitli Üç taraftan sekiz sütunun tuttuğu onar kubbeyi saran avlunun ortasında sekiz sütunlu bir şadırvan vardır. Son cemaat yerini örten beş kubbeli revak, dört yüksek sütun üzerinde olup kıble kapısı üstündeki mermer işçilik başlı başına bir eserdir. Üç kapılı olan bu cami büyüktürve tek kubbelidir.. Sekiz dılılı ve üst tarafları oluklu dört fil ayağına oturtulmuş olan bu kubbeyi dört taraftan büyük dört yarım kubbe eteklemiştir. Bu yarım kubbelerde daha küçük ikişer yarım kubbeye dayanmaktadır. Yalnız cümle kapısı üzerindeki kısımda küçük üç yarım kubbe vardır. 

Caminin içinde ve sol tarfında sekiz sütun üstüne oturtulmuş bir hünkar mahfili, sağ tarafta pembe sekiz mermer sütun üstünde müezzin mahfili vardır. Mihrap ve mimberi mermerdendir. Yanları kabartma şekillerle süslu ikişer şerefeli iki minaresi olan caminin sanat itibariyle kıymeti yüksek olup heyeti üumumiyesinde cazip bir mimari ahenk göze çarpar. 

Mabedin en dış avlusu etrafında imaret taphane, : medrese, muvakkithane, mektep vardır. Kıble tarafındaki mezarlıkta bulunan Şehzade Mehmed'in türbesi de o zamanın sanat bakımından kıymeti yüksek binaları arasındadır. 


dasarcık 


IPSIZ 


Bu tabirin menşei de şöyledir: Eskiden - Anadolu'nun muhtelif yerlerinden İstanbul'a para kazanmak için adamlar gelirdi. Tahilini denemek için İstanbul'a gelen b:: taşralı, parası yoksa hamallık ederek işe başlardı. 
Fakat hamal olmak için bir ip sahibi olmak gerekti. Bazıları ipe de sahibolmadıklarından bunlar hakir görülür; ipsiz diye tezyif olunurdu. 


GÖZDEN SURMEYI ÇEKMEK 


Sürme deyince bayanların eskiden gözlerine çektikleri sürme anlaşılmasın, sürme çekilen göz de bayan gözü değildir. Eskiden tersanelerimizide gemi yapmak için tabii pek çok kereste bulundurulurdu. Bu keresteler gelişi güzel dışarıda bırakılmaz, üstü örtülü, göz göz ayrılmış sundurmalarda muhafaza olunurdu. 
Bu gözlere konan kerestelere sürme derlerdi. 
İşte gözden sürme çekmek bu kereste gözlerinden bir kereste çalmak demektir. Bu kolay “bir iş değildi. Çünkü tersanelerimiz nöbetçiler tarafından çok sıkı bir surette muhafaza olunurlardı. 
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(Devamı 23. Sahifede) 


ALICENGİZ OYUNU 


Bu bir halk hikayesinden alınmıştır. Hikâye şudur: Padişahın biri Ali Cengiz oyununu duyar durur, fakat bunun ne olduğunu bilmezmiş. Pek merak etmiş, öğrenmek istemiş. Fakir bir genç 
de bu işi üzerine almış. 3 

Bu oyunun esası bir adamın istediği şekle girebilmesi imiş. Oyunu bir derviş bilir, isteyene de öğretirmiş, ama sonra da onu bu oyun ile mat ederek öldürürmüş. Mesela bu oyunu öğrenen birisi bir kanarya kuşu olsa derviş de bir atmaca olarak onu öldürüverirmiş. 

Fakir genç dervişten ders almıya başlamış. 
Dervişin yanında bulunan bir kız bu gence acımış ve gizlice oyunu asla öğrenmiş görünmemesini tavsiye etmiş. Genç de bu tavsiyeyi tutmuş. 
Oyunu mükeinmel bir surette öğrenmiş, fakat dervişe öğrenmemiş gibi göstermiş. Fakir genç evine döndüğü vakit bu öğrendiği oyun sayesinde ailesi halkına servet temin &tmiye başlamış. 
Mesela bir hayvan kılığına girer, ailesi onu götürerek satar. Sonra tekrar insan olup evine dönermiş: Bir gün gene koç kılığına girmiş, ailesi tarafından pazara götürülürken dervişe rasgelmişler... Derviş bunu hemen tanımış. Son derece kızarak o da başka kılıklara girip genci öldürmiye azmetmiş. Delikanlı kılık değiştirdikçe o da bunu zıddı olan bir şekle girmekte onu takibetmekte imiş... En nihayet dalikanlı bir çiçek olmuş ve padişahın kucağına düşmüş. 
Derviş de başka kılığa girip onu almak üzere iken 


“ darı olup yere saçılmış. Bunun üzerine derviş 


'hemen tavuk olup darıları yemiye başlamışsa da delikanlı daha çevik davranıp bir tilki olmuş ve tavuk kılığındaki dervişi boğmuş. İşte bu suretle Alicengiz oyununun ne olduğunu da padişah öğrenmiş... 


İSTANBUL KAYMAKAMI 


Sadrıazam sefere gittiği zamanda İstanbul- da kalan ve o dönünceye kadar kendisine muayyen bir salahiyetle vekalet eden kimse. 
Bazan Sadrazam vefat edince İstanbulb dışında bulunan vezirlerden birine sadaret mührü gönderilir ve o gelinceye (o kadar kendisine vekalet etmek üzere yine bir İstanbul Kaimmakamı seçilirdi. 


“ 
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Karaman'dan 
Mehmed TUNÇ 


hakkında soruyor: 


Osmanlıların evailinde arazi 


İslâm devletlerinde olduğu gibi biri üşriyye ve diğeri haraciyye olmak üzere iki kısma ayrıldığı halde çok geçmeden tasavvur olunan bazı mahzurlarına binaen bu isimler kaldırılarak, yerlerine “arazi-i emiriyye” tabiri ikam€ edilmiş ve bu münasebetle 


diğer 


bazı ahkâm vaz'edilmiştir. Birinci Murad zamanında başlanılmış olan bu muameleye sonraları da devam edilmiş, Suriye ve Irak kıtalarındaki araziden maadası arazi-i emiriyye addolunmuştur. 
Arazi-i üşriyyeden “üşür”, arazi-i haraciyyeden “haraç” istifa edilirken arazi-i emiriyyeye yalnız ücret vazı ve ahzolundu. Üşür yerine ücret denilmesi arazi-i emiriyye mutasarrıflarının “ecir” itibar edilmiş olmalarından münbaisti. Maahaza ücret tâbiri bilhassa mahsulât-ı arziyede maksud olan mânayı ifade edemediği edememiş, o makamda “üşür” kelimesi kulla- 
“onılmıştır. Filhakika “üşür” kelimesi “ücret” tabirindeki vüsat-ı delâleti kaldırmakta. onun yerine kati ve sarih bir mâna ikame etmektedir. Bununla beraber biraz evvel kayıt ve işaret olunduğu veçhile bu kelime . tatbikatta asıl manasını muhafaza edemiyerek toprak mahsüllerinden Rumeli'de sekizde, Anadolu'da beşte, altıda, yedide, onda bir ve vilayetlerin birtakımlarında da daha ziyade" ve noksan olarak üşür istifa ve sâlâriye, rüsumu raiyyet vesaire namlariyle de mahsulâttan vergiler ahzolunmuştur. Kelimenin delâlet ettiği tam mânayı Tanzimat-ı Hayriye'yi mütaakıp neşrolunan nizamatı câmi olan 15 s., 
1256 tarihli ilmühaberin beşinci maddesi ihtiva 
etmektedir. İşte Tanzimatın bu karariyle toprak mahsüllerinden üşür namiyle onda bir alınmaya başlanılmış ve muhtelif mevkilerde başka başka miktarlarda alınagelen üşür miktarı o tarihten itibaren terk olunarak her tarafta bilâ tefrik ve alesseviye onda bir alınmak usulü ikame olunmuştur. Fakat bu da çok zaman devam edememiş, devletçe ihtiyaç görüldüğü üşür kelimesi ıstılah makamında baki kalmak şartiyle miktar tezyid olunarak ve bu tezyit keyfiyeti muhtelif zamanlarda yapılarak en nihayet sekizde bir alınmak usulü karargir olmuştur. Bu tezyitten bazı faideli şeyler de meydana gelmiştir. Meselâ menafi hissesi namiyle zammolunan miktar ile “Ziraat Bankası” ortaya çıkmıştır. 

Timar usulü cari olduğu zamanlarda timar sahipleri timarları dahilindeki yerlerin, bugün devlet tarafından alınan vergilerini alırlar; bu vâridat mukabilinde kanunen . götürmeye ve devamı müddetince yedirip içirmeğe mecbur oldukları silâhlı adamlariyle beraber, kendileri de, harbe iştirak ederlerdi. Aşar da timar sahipleri tarafından Gibayet olunan vâridat cümlesine dâhildi. 

Timar usulü kaldırıldıktan sonra âşarın devlet tarafından cibayeti lâzım gelince ağnam, cizye ve sair vergi ve resimler gibi, âşarın da mültezimlere ihalesine başlandı. Mültezimler devlete ait olan âşarı müzayede ile alırlar, mahsulün üşrünü koydukları adamları vasıtasiyle cibayet ettikleri gibi ikinci birine de ihale ederlerdi. 

Müzayede işlerine birçok hileler karıştığı gibi halkı muti ve zavallı olan yerlerin mültezimleri fazla kâr temin etmek için türlü eza ve cefa yaparlardı. En hafif adamlarını bedava besletmekti. Kâtip, korucu gibi adamlar köylerde aylarca kalırlar, atları, itleriyle beraber yiyip içerlerdi. 
Mültezimlerden başka bu adamlar da cepleri dolu olarak yerlerine dönerlerdi. 

Mültezimlerle köylüler arasında en ziyade ihtilâfmı mucibolan şeylerden biri de güğeri meselesiydi. İhaleden evvel “yetişen çayır, sebze ve meyveler köyün âşarını iltizam edecek olan mültezime verilmek üzere devlet tarafından muvakkaten tayin olunan memurlar marifetiyle yazdırılır, tutulan defterler bu uğurda ihtiyar olunan masraflar kendilerinden alınarak mülte- 


için devam * 


Allah Teâlâ sevdiği kullarının dostudur. Onlar ayardım eder. Sıkıntı ve darlıklarını kaldırır, ferahlık verir, hidayet eder. Dünya ve âhirette iyi işlere muvaffak kılar. 
Her türlü karanlıklardan çıkarıp gönüllerini nurlandırır. Bu sayede o gönüller hayatı bugünün dar çemberi içinde sıkışık görmezler, ezellerin ve ebedlerin hakimi olan Allah-u Teâlâ'yı bilir, birliğini tanır, ancak O'na kul olmak şerefiyle yerin ve göklerin esrarından nice hikmetlere erer. 


Allah dostları, Allah' 
dan başka dost tanımadıkları ve Allah'ın rızasına muhalefetten korkup korundukları ve Allah' 
dan başka bir kimseden korkuları veya bekledikleri olmadığı ve Allah da kendilerine dost olduğu için, artık onlara ne korku vardır, ne de hüzün. 
Onun için herkesin korktuğu zaman onlar korkmazlar, herkesin tasalan- 


EL-VELİYY 


(İyi kullarına dost. ) 


dığı zaman onlar tasalanmazlar. Allahın va'di böyledir. 

Kula gereken şey Allah'ın dostluğunu kazanmağa çalışmaktır. Allah' 
ın dostluğunu kazanan, başka dost aramğa muhtaç olmaz. Allah'ın dost- 


luğunu kazanmak; tam bir imanla Allah'a gönül bağlamaya, O'nun emirlerini, hükümlerini yerine getirmeye, Allah'ın rızasına uymayan hareketlerden daima korunup şüpheli şeylerden sakınmaya 
.bağlıdır. 


hadislerin 


Peygamberimiz (S.A. 
V.) şöyle buyuruyor!. 

“-İnsanlardan iki sınıf vardır ki; Onlar salih 
(iyi) oldukları zaman bütün insanlar iyi olur. 

Onlar fesada, gittiklerizaman (kötü olduklırı zaman) bütün insanlar fesada, girer. 

Bunlar din alimleri ve baş 


baştaki idarecilerdir.” 


(Camiüssağır) 


zimlere verilirdi. Mültezimler aleklckser bu defterlerde yazılı olan şeyleri kabul etmezler. Mahsul ortadan kalktığı için yeniden tespitine imkân olmadığından çıkan ihtilâf kolaylıkla halledilemezdi. Bu yüzden nizalar, hatta davalar eksik olmazdı. Köylülerin çoğu belâyı başlarından atmak için ekseriya uyuşmak mecburiyetinde 


.kalır, kanunen vermek mecburiyeti olduğundan 


fazla şey verdiği olurdu. Şunu da ilave etmek 


. lâzım gelir ki halkı vurucu, kırıcı olan köylerin, 


hele bir parça zayıf buldukları mültezimlere, türlü oyunlar yaptıkları, büyük zararlara soktukları da eksik olmazdı. 

İhaledeki zararları ve “haksızlıkları nazar-ı dikkate alan hükümet birkaç defa bazı tecrübelere girişti. İhale yerine emanet usulünü ikame etmek istedi. Fakat doğru ve iş bilir adam bulmaktaki müşkülât beklenilen neticeleri vermediği için tekrar ihaleye dönüldü. İhale ve emanet işi iki-üç defa tekrar edildi. a 

Bir aralık tahmis usulüne müracaat edildi. Beş senelik üşür bedeli birleştirilip elde edilen yekün beşe taksim edilmek suretiyle” beşte birinin vergi suretinde halktan tahsiline kalkışıldı. Fakat üşür elde edilen mahsulden alındığı için köylünün bunu vermesinde güçlük olmadığı halde mahsul olmadığı veya kıt olduğu senelerde vergiyi ödemek köylü için güç olduğundan bu yüzden birçok şikâyetler başgösterdi. Hükümet bundan da vazgeçmeye mecbur oldu. 

son 


Isığında 


KE 


günümüz 


DİKKAT > 


Diyanet İşleri Başkanlığının. Av- > rupa'daki gurbetzede kardeşlerimiz için hazırlamış bulunduğu takvimden almak isteyen cemiyet ve şahıslar SEBİL AVRUPA BÜROSU'na telefon veya mektupla müracaat ettikleri takdirde ihtiyaçları anında karşılanır. 
Toptan siparişler beher takvim için dört (4) DM hesabıyla kontomuza havale çıkaranlara slnarisleri hemen gönderilir. SEBİL TAKVİMİ için önümüzdeki haftalarda görekli açıklama yapılacaktır. 

Diyanet Tavimlerinin parekende satış fiyatı beş (5) DM'dir. 
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Ortak Pazar ve arkasında 


gizlenmek istenen gerçekler 


ORTAK PAZAR GERÇEKLERİ: 


Günlerdir efkar-ı umumiyeyu iş- 
'gal eden bir mesele var gündemde: ORTAK PAZAR... 

Bizim Batıcı, laik-demokratik liderlirimiz, devlet adamlarımız bu pazara girmek için can atarken, Batı da görünüşte biraz nazlanmaktadır. 
Ortak Pazar'a tam üyeliğimiz için... 

Ortak Pazar'a üye olup olmamamız efkar-ı umumiyede olduğu kadar iş dünyamızda da tartışmaları sürüp gitmektedir. Bunun en heyacanlı tartışmaları Ticaret Odası Meclis'nde sürmektedir. 

İman Cephesinin en faal elamanlarından Kemal Şadoğlu'nun Ticaret Odası Meclis'nde Ortak Pazar hakkında ki görüşlerini ihtiva eden konuşmasını dikkatlerinize sunuyoruz: 


Muhterem Üyeler, 


Odamızın geçen haftaki. Meclis toplantısında AVRUPA ORTAK PA— 
ZARI mevzuunda sizlere şifâhen arzettiğim malumatı bu defa hülaseten de olsa yazılı olarak takdim etmeyi ve bu. husustaki gerçeklerin en belli başlılannı işaret eylemeyi bir vazife sayıyorum. 


1- Avrupa Ortak Pazarı, Amerika ve Rusya gibi iki süper devlet arasında sıkışıp kalan Avrupa kıtasını siyasi ve iktisadi bakımdan bir vahdete kavuş- 

*turmak ve bu suretle eski ve köklü bir medeniyete 'sahip olan bu kıtanın menfeatlerini korumak maksadıyla kurulmuştur.Bu maksatla, Avrupa bir tek devlet olacaktır. 


2- Bu umumi ve nihai gayeye 
“ulaşmak için daha ziyade, sırf iktisadi ve menfaate dayalı ınes'eleler başlangıç olarak seçilmiş ve 1952. yılında kurulan Demir Çelik Birliğin'den sonra Avrupa Ortak Pazar'ında vücud verilmiştir. Bu gibi maddi mes'elelerdeki birlik ve beraberlik merhale merhale geliştirilerek, yavaş yavaş, manev,i, kültürel ve siyasi sahalara da şümullendirilecek ve en sonunda Avrupa Parası, Bayrağı ve buna mümasil her şeyi aynı olan bir tek devlet durumuna götirilecektir. 


3- Türkiyemiz, Ortak Pazar'a dahil olduğu takdirde, maddi ve Manevi sayısız kayıblara uğrayacaktır. 
Bunları şYlece hülasa edebiliriz: 

a)- Gelişmiş bir teknolojiye sahip bulunan Avrupa Ortak Pazar ülkeleri ile sınai sahada rekabeti imkansızlaştıracak, seri ve daha ucuza mal üreten 


Kemal ŞADOĞLU 


Ortak Pazar fabrikaları kurşısında Türkiyemiz'deki benzerleri pahalı mamullerini satamayarak iflasa sürüklenecektir. 


: b)- Rekabet imkansızlıkları sebebiyle Türkiyemizde, kapanacak fabrikalar yüzünden istihdam imkansızlıkları doğacak ve ülkemizdeki işsiz sayısı çoğalacak,. binnetice'yurt dışına daha fazla işçi göndermek mecburiyeti hasıl olacaktır. 


. c)- Ortak Pazar üyeleri Türkiyede ikâmet, çalışma ve şirket kurma serbestisine kavuşacaktır ki, bu durum da, hiç şüphesiz yerli müteşebbislerin aleyhine olacaktır. 


d)- Yakın komşumuz ve saniyide bizden daha geri kalmış olan Ortadoğu ve İslam ülkeleriyle lehimize yürümesi mümkün olan münasebetler imkansızlaşacak ve imkanlammız Avrupa Ortak 

ı Pazarı'na mensup ülkelere dönük bir “seyir takib edeceğinden dış ticaret açğımız büyüyecektir. 


e)- Ortak pazar anlaşması mamullerimizin ihracına getirdiği tahditlerle de, dış ticaret açğımızın büyümesine sebeb olacaktır. Ortak Pazar kendisine üye olduğumuz halde, bizim ihracatımıza bu tahditleri koyar ve binnetice bizden alacağı malları belli bir hudut ile sınırlandırırken, sair herhangi bir devletten dilediği kadar mal alabilme hakkını mahfuz tutmaktadır. Kaldı ki, Ortak Pazar dahilindeki devletler arasında ihracat ve ithalat bakımından tabi oldukları şerait itibariyle farklar mevcutdur. Buna misal olmak üzere türkiye ile Yunanistan arasında bir mukayese yapıldığında bu anlaşmanın ne ölçüde aleyhimize bulunduğu mü: şahhas olarak ortaya cıkmaktadır. 


4- Ortak Pazar ülkelerinin insanları - mütekabil olarak birbirlerinin topraklarından diledikleri gayrimenkulü satın alma imkanına kavuşacaklardır. Müşterek para birimine geçildiğinde fiilen paramızın kıymetsizliği sebebiyle daha zengin olan Ortak Pazar ülkelerinin mensupları vatanımızın deniz sahillerini kendileri için ucuza gelen bir fiatla satın alacak ve bu sebeple en kıymetli yerlerimiz onların ellerine geçecektir. Kaldı ki. bu imkandan istifade ile Doğu Anadolu- 
'da bir ERMENİSTAN'ın doğmasını temin edebileceklerdir. Zira, Ortak Pazar ülkelerinde yaşayan milyonlarca ermeni mevcutdur. Bunlar, Filistin mes'elesinde yahudilerin vaktiyle yaptıkları gibi Doğu Anadolu'da geniş topraklar satın alacak ve buralarda yerleşeceklerdir. Bunu yaparken de ermeniliklerini önce belirtmeyerek, mensup oldukları Ortak Pazar ülkelerinin tabiyetlerini ileri süreceklerdir.Bu iş için şimdiden Amerikan bankaların- da yardım fonları tesis etmişler ve bağış kampanyası açmış bulunmaktadırlar. 


Müşterek paraya geçildiğinde, bizden daha fazla paraya sahib olacakları ve ideolojik bir maksat güttükleri için fahiş fiatla toprak satın almaya koyulacaklar, aşırı tekliflerin cazibesine kapılan Doğu Anadolu halkı da, elindeki toprakları satarak büyük şehirlerimize göç edeceklerdir. 
Bunların yerlerine önceleri belki de, turistik gayelerle gösterilerek inşa edilecek meskenlere çeşitli Ortak Pazar ülkelerinden getirilicek Ermeni Muhacirler yerleşirilerek çok uzak olmayan bir istikbalde, belki Avrupa ve Amerika'nın dini hissiyatına da okşayarak onların müzaheretleriyle bir devlet kurulmasına müncer olacak karışıklıklar çıkaracaklardır. 


Daha şimdiden, Ortak Pazar anlaşmasının 52. nci maddesi gereğince ermenilerin böylece bir gayeyi takibe koyulduklarınının delilleri ortaya çıkmaya başlamıştır. 


Sayın Üyeler, ; 

Ortak Pazar çıkmazında Türkiye- nin karşılacağı tehlikeleri hülasa eden işbu marusatımı bahsi geçen anlaşmanın maddeleri ve hükümleri ile teyid ve tafsil eyleyerek vaktinizi israf etmek istemediğim için bu kadarla iktifa ediyorum. dileyenler mezkur anlaşma- ya şöylece bir göz atarlarsa iddialarımın haklılığını dehşet ve ibretle görecekler ve bunların daha pek çok tafsilatına nüfuz eyleyeceklerdir. 


Saygılarımla. 


Ferrereriler Cd.765-78 


| Telşfon: 26 8712 


Kadın ve Erkek 


— (Baştarafı 20: sahifede) 


Bizim burda söyleyebile- 


ceğimiz şudur: mirası paylaşmakda erkeği üstün mevkii de gören şer-i hükümler bilhassa 


maişereti hedef tutmuştur. İslam akidesine göre “Evin ida. . 


resi” infak ve himayesi çocukların yetiştirilmesi zaruret Zamanında kadının nafakasının - teminini erkeğe aittir. Ölen kimsenin erkek çocuklan terekenin menkulünden de gayrı menku- 


lünden de hisse aldıkları gibi kız- 


ları ve karısı da hisse alırlar. Bu 


hisseler mirasçıların ölen ile olan 


yakınlıkları derecesine göre ta- 


yin olunmuştur. (Bunlar da “Fe- 


'raiz” denilen bir ilimde toplanmıştır.) Bu suretle müslümanlar ötedenberi devam etmekte olan iktisadi esaretten kurtulmuşlardır. 

İslam da kadın bir erkek iki miras hissesi alır. Bu taksimin adalete uygunluğunu yukarıda saydığımız sebebler göstermeğe kafidir sanırız. Bunda "içtimai, adalete uymayan bir cihet bulmak isteyenlerin yanıldıklarına şüphe edilmez. 

Medeni kanun ile izah ettiğimiz hükümler arasında mevcud bazı farkları. sebebiyle birlikte burada uzun uzadıya bahis konusu etmek ve münakaşaya girişmek münasip görülmemiştir. Merak edenler. (B.- 
M.M.) zabıt ceridelerini 'oku-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ALPTEKİN 


Cakmakçılar Yokusu 
Tarakçılar Cad. Na25 
Telefon:27 5352 IST. 


DÜNDEN YARINA ibret Aynasından Çehreler 
M. ERTUĞRUL DÜZDAĞ 


SAFAHAT TETKİKLERİ 
Mehmet Akif'in Fikirleri 
M: ERTUĞRUL DÜZDAĞ 


TÜRKİYE'DE İSLAM 
VE IRKÇILIK MESELESİ 
M: ERTUĞRUL DÜZDAĞ 
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GENÇLER, İŞTE DÂVANIZ! kitabını, İslâm'ın genç mücahidlerine sunuyoruz... İslam dâvasını Gareinleri mücadelelerini bilgili ve şuurlu olarak sürdürmeleri için.. 


Eser: Dr. ABDULLAH ULVAN 
Terceme: Br. HÜSEYİN KÜÇÜKKALAY 


Dağıtım: SERİYYE KİTABEVİ 


Mevlana Cad. Şair Hasan Rüştü Sk. 27-B KONYA 


